CCCreis 2016
Reisverslag Pyreneeén (6-6 t/m 7-7)

We ontmoeten elkaar op een camping in Epernay, ten oosten van Parijs. Via
Nevers reizen we naar Belves, waar we een excursie hebben naar Rocamadour

en Padirac.

Rocamadour, een heilig stadje
en belangrijke plaats voor
pelgrims. Het is beroemd om
zijn “zwarte Madonna”

Padirac
varen in een grot




Belves:

We bezochten de
grotwoningen uit de 12¢ eeuw

Gavarnie met z’'n prachtige watervallen



https://www.bing.com/images/search?q=grotwoningen+belv%c3%a8s&view=detailv2&&id=B8B28F376433904EFB6D1CD7F40CA857A94A5A25&selectedIndex=5&ccid=US/7pNaH&simid=608047072449071052&thid=OIP.M512ffba4d687bd2a82f27495df06ad6do0

Cauterets, bekend om zijn
lekkernijen

Lourdes




Aan de Spaanse kant van de Pyreneeén

De Spaanse stad Jaca hebben
we bezocht. Daar zijn we o.a.
in het kasteel (meer een

burcht) geweest dat Philips Il
heeft laten bouwen.

Ook zijn we naar een
hoogte van 1500m gereden
en hebben daar een
klooster uit 1200 bezocht.
Dit klooster is uitgehouwen
in de rotsen.




Natuurlijk is er ook altijd wel een gezellige maaltijd, zoals hieronder te zien is.

En op zondag na de kerk is
er het gezamenlijke koffie
drinken en daarna een
lekker borreltje.




Ook een belevenis was het fietsen
in San-Sebastian.

O.lL.v. een gids fietsten we door de
stad en langs de zee.

Het hoogtepunt van deze reis is toch wel
de excursie naar Artouste-Fabreges
geweest. Met de kabelbaan naar 2000m
hoogte en daar met een trein door het
gebergte gereden. Geweldig mooi. Voor
sommigen ook wel een beetje angstig. Je
keek zo de afgrond in.




Weer terug in Frankrijk hebben we een gezellige streekmarkt in St.Foy-la
Grande bezocht.

Ook was er een zeer indrukwekkende excursie naar Oradour sur Glane.

Een stad die op 10 juni 1944 totaal verwoest werd. Alle mannen werden
doodgeschoten en de vrouwen en kinderen bijeengebracht in de kerk, waarna
deze in brand werd gestoken. 642 mensen kwamen om. Slechts 6 mensen
overleefden de ramp. Deze stad in door de Gaulle tot monument uitgeroepen.




De slotavond hebben we gevierd in Le Fleix, bij een familielid van één van onze
reisgenoten.

We hebben met elkaar van een geweldige mooie reis genoten. Nadat we
afscheid van elkaar genomen hebben zijn we op 7 juli weer naar huis gekeerd.
En dankbaar mochten we allen weer gezond thuis aankomen.



