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Aangekomen op de eerste camping in Everinghausen.  
Zo te zien heeft Piet pech.   

 

 
 
      Na een kleine brand in  
      de caravan is Sonja het 
      beddengoed aan het   
      luchten. Dit was de start  
      van hun vakantie.  

 

 

 

    

                 

                Op onze 2e camping werden we leuk 
                verwelkomd met dit mooie bord.   

 

 

 

 

 

 

 

Dit was in het stadje Ribe. Hier hebben we heerlijk 
rondgewandeld en winkeltjes bekeken. 

 

 

     



               

               Lekker koffiedrinken na de dienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vandaag zijn we een rondje wezen  
      rijden op het strand. Waar kun je dat  
      nog meer doen?   
 

 

 

 

                We verblijven nu in Noord Jutland. Waar we een 
                bunker bezichtigd hebben. 
 
 

 

 

 

 

 

     De middagwandeling naar de zee. 
 

 

 



   Genieten van de omgeving. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Verrast tijdens onze maaltijd op een  
    terras door een openlucht concert.  
 

 

 

 

 

 

                     We werden verrast door Mia met haar prutje. 

 

 

 

 

 

 

          We hebben mogen luisteren naar een  
          concert van jongeren.  

 



                Van elke hap hebben we moeten genieten. Het 
                was een rib uit ons lijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Het Skoda Museum. Leuk voor de mannen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Weef museum. Leuk voor de vrouwen.  
 

 



                Mia geeft garnalen pel-les. Je bent  
              nooit te oud om te leren. 

 

 

 

 

 

 

 

         Je bent nooit te oud voor spelletjes.  

 

 

 

 

 

                Vaderdag! Arie is blij met zijn 
                cadeautjes.  
 

 

 

 

 

 

 

19 juni. Aangekomen op camping Bosore 

 

 



Hier zitten we in de rondvaartboot. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
We hebben hier een boerenomelet met  
spek gegeten op z`n Denemarkens. We wisten  
even de naam niet meer.  (Aeggekage. Red.) 
 

 

 

 

               Dit was een reisdag. Heerlijk 
               aan de koffie.   
 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels in Kastellet aangekomen.  
We hebben een rondleiding gedaan bij  
Kasteel Amalienborg.  

 

 



 

      Je ziet het niet, maar het was heel druk bij 
                dit beeld.  

 

 

 

 

 

 

 

            Wachtruimte voor de koninklijke familie.  
            Voordat ze op de boot mochten.  

 

 

 

 

 

Rondvaart in Kopenhagen. Gelukkig was het 
mooi weer. We hebben ervan genoten. 

 

 

 

 

 

Dit is het Nationaalhistorisch museum van 
Denemarken. Dit hebben we vanaf de boot  
kunnen bekijken. Samen met een gids.  

 

 



Aangekomen op de volgende camping. Met een 
Nederlandse eigenaar.  

 

 

 

 

 

 

                  Heerlijke wandeling gemaakt  
                  met dit uitzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Een heerlijk koud-warm buffet op de camping op 
             Møn. 

Mede mogelijk gemaakt door ons allen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mooie rondvaart op zee. Je ziet de krijtrotsen van  
Møn. 



 

   De mannen laten zien waar ze koffie en 
   appeltaart hebben gegeten tijdens de 
   wandeling. Maar dit bleek een grap te zijn. 

  

 

 

 

Laatste camping in Denemarken. 

 

  

 

 

    Afscheidsdiner. We werden goed  
    met onze neus op de feiten 
    gedrukt.  

 

 

 

 

 

Het eindresultaat van deze geweldige 
reis:  Op elke vlag stond een bedankje 
voor de mensen die deze reis zo goed 
hebben georganiseerd voor ons.  

 


