
                              CCC reis 2017 
Reisverslag Spanje-Portugal van 30-5 tot 7-7   
 

We ontmoeten elkaar op een camping in Charleville in Frankrijk. Via de 
westkust van Frankrijk, Suevres en Saint Palais reizen we naar Bidart, waar we 

de Pinksterdagen blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan reizen we door naar Spanje naar Burgos, waar we de prachtige kathedraal 
bezoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanuit Burgos zijn we naar Madrid gereisd. 
Ook deze stad hebben we bezocht en wel op de fiets. 

Prachtige rit gemaakt, we fietsten tussen alle voetgangers door. 
En wat mooi was, toen we langs het paleis fietsten was daar net het wisselen 

van de wacht. 
 

 
 
                                                                   
                                                                  Madrid 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Van Madrid naar Toledo. 
 
 Excursie gemaakt naar Toledo           en          La Manche (land van Don Quichot)            

  
 
 
                              En natuurlijk hoort daar lekker eten bij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                                                                                             
 

  
        
 
 
 
                                 
 
 
 

Camping in Caceres ……………..                                   waar we lekker Paella kregen                       



                              We vervolgden de reis naar Portugal 
 
               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

              Tomar                                                                  De Synagoge 
 
 
 

 
 
                                                          Fatima 
 
 
 
 



 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Braga 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       Porto 



     
 En vervolgens weer via de noordkust van Spanje terug naar Frankrijk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Santiago de Compostella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                          Het stadje Zarautz 
 
 
 
 
 



 
 

 

Weer terug in Frankrijk hebben we het stadje Albert als laatste stop, voordat 

iedereen weer naar huis afreist. En dankbaar zijn we allen weer gezond en wel 

thuis aangekomen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


