(door: Silvester van der Pol)

TWEE BEWONERS VAN DE OLDENHOF AAN HET WOORD OVER HUN VAKANTIES

Met de caravan
door Europa

Henk (1942) en Joke (1944) van den
Hoorn wonen op de bovenste verdieping
van appartementencomplex De
Oldenhof naast Bethanié. Beneden op
de parkeerplaats kunnen ze een aantal
keren per jaar worden gezien met hun
caravan, waarmee ze inmiddels heel
wat reizen hebben gemaakt. Vanwege
het vakantiethema van Wegwijs spreken
wij met hen over de ervaringen met

hun caravan, het lidmaatschap van

de Christelijke Caravanclub (CCC) en
noteerden we een paar anekdotes.

WILLEN JULLIE EERST EVEN IETS VERTELLEN OVER
JULLIE ACHTERGROND?

Henk: Ik ben van origine wiskundeleraar. Het grootste
deel van mijn werkzame leven werkte ik in de directie.
Eerst in Ermelo als plaatsvervangd directeur. En daara
als directeur van het Groenhorstcollege in Ede (nu: de
Aeresgroep) en vervolgens van het Groenhorstcollege in
Maartensdijk.

Joke: |k ben van oorsprong verpleegkundige en heb

voor ons trouwen in een ziekenhuis gewerkt. Toen de
kinderen groot waren heb ik in de thuiszorg gewerkt en na
mijn pensionering op 61-jarige leeftijd heb ik tien jaar als
vrijwilliger een steentje bijgedragen op het hospice hier.

WANNEER ZIJN JULLIE BEGONNEN MET DE CARAVAN?
Joke: Als meisje mocht ik jaarlijks mee kamperen met
mijn oom en tante. Dat vond ik zo leuk dat ik Henk in onze
verkeringstijd vroeg wat hij daarvan vond. Henk was snel
om en zo gingen we voortaan samen mee.

Henk: Er was in die bungalowtent maar één slaapcabine.
Ik moest natuurlijk aan de buitenkant liggen, naast haar
oom, en Joke aan de andere buitenkant, naast haar tante.
Ik vroeg ooit aan mijn oom waarom ik altijd aan de kant
moest liggen, waarop mijn oom zich verbaasde over mijn
onbenullige vraag. Maar het was een grapje, want toen
zei ik: 'Ik wil ook wel een keer naast tante Alie liggen!" In
1978 hebben we onze eerste caravan gekocht. Daarvoor
kampeerden wij als jong gezin zelf in tenten. Caravans
waren toen nog niet zo luxe als nu.

WAARIN VERSCHILDEN ZE MET DIE VAN NU?

Henk: In 1998 kochten we onze tweede caravan, waarin
een eigen toilet zat. Dat was wel een hele verbetering.
Joke: Onze derde en huidige caravan hebben we in 2008
aangeschaft. Omdat daar vioerverwarming inzit, kunnen
we sindsdien ook in koudere tijden eropuit. Maar meer luxe
hoeven we niet hoor.

IS ER EEN FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
Henk: We zijn heel vaak in Zwitserland geweest. Daar,

in het zuiden in Wallis, vinden we het landschap toch het
allermooiste. We gingen daar indertijd ook heen met Jokes
oom en tante en het voelt daarom ook een beetje als
thuiskomen. Maar inmiddels zijn we meer dan half Europa
doorgetrokken.

Joke: Ook Texel is een geliefde plek. Met de kinderen zijn
we daar heel vaak geweest.



JULLIE ZIJN LID VAN DE CHRISTELIJKE
CARAVANCLUB (CCC).

Nadat Henk een hartinfarct had gekregen, vond
ik het eng om weer naar het buitenland te reizen. Bij
de CCC ben je altijd met z'n tweeén onderweg naar de
bestemming.

We kenden de vereniging niet, maar we
ontmoetten iemand die lid was, toevallig ook een
leraar uit Ede. Die zei: ‘Kom eens meedoen met een
voorjaarskamp.’ Dat beviel ons prima.

WAT HOUDT ZO'N VOORJAARSKAMP IN?

>/ EIK voorjaar en najaar komen alle leden
bijeen op een camping in Nederland, telkens in een
andere provincie. Dat is ontzettend gezellig. In de
zomerperiode worden er verschillende gezamenlijke
reizen georganiseerd door de leden zelf, wij kennen geen
professionals. Je kunt kiezen tussen ruim een handvol
verschillende reizen naar het buitenland of uit vier of vijf
in Nederiand zelf. Meestal is zo'n groep tussen de twaalf
en twintig caravans groot.

ZIT JE DAN NIET DE HELE TIJD OP ELKAARS LIP?

- Eerst waren we daar zelf ook bang voor, maar
die vrees bleek onterecht. Want het programma is z0
opgebouwd dat er een vast aantal excursies wordt
gepland met daaromheen een ruim aantal vrije dagen,
die je naar eigen inzicht kunt besteden. Wel hebben we
er veel nieuwe vrienden gemaakt.

WAT MAAKT DE CCC CHRISTELIJK?
Je gaat met gelijkgezinden op pad en dat alleen al is

erg fijn. We proberen op onze bestemming ‘s zondags
een kerkdienst bij te wonen. Als dat niet lukt, wordt een
kerkdienst georganiseerd door de codrdinatoren. En op
zondag wordt niet gereisd.

HEBBEN JULLIE ZELF OOK REIZEN
GEORGANISEERD?

Ja, meerdere; naar Zwitserland en naar
Luxemburg. Daamaast onder andere een voorjaarskamp
in Otterlo. Daarbij verzonnen we dan uitstapjes in de
buurt.

ZIJN ER NOG GRAPPIGE VOORVALLEN TE MELDEN?
:r1k: We waren 0oit op een mooie, reformatorische
camping in Friesland. Daar stond zo'n bordje aan de weg

dat je wel vaker ziet: RUST, als aanduiding dat fietsers
daar kunnen afstappen en koffie of thee kunnen maken.
De campingeigenaar had onderaan op dat bord de tekst
geplakt: ‘niet op zondag'. Natuurlijk begrepen wij precies
wat hij daarmee bedoelde, maar nu zou je de betekenis
kunnen opvatten als tegenovergesteld aan die van de
Bijbel: rust, maar niet op zondag!

Joke: Een ander voorval was van toen met de jenever.
We wilden ooit ons reisgezelschap 's avonds een borreltje
inschenken en omdat het bloedheet was, wilden we dat
koud aanbieden. Maar zo'n grote literfles paste niet in
ons caravankoelkastje. Daarom goot Henk het over in
waterflesjes. Lang verhaal kort: viak voor een wandeling
wilde ik de flesies nog even voorzien van vers, koel water
en goot ik daarom de oude inhoud uit het raampje van de
caravan. Niet veel later beseften we dat ik een hele liter
jenever had weggoten in het campinggras...




