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|
Fijn, zo samen ontvangen worden en
gezellig met elkaar kennis te maken

Tijdens een wandeling een mooi kasteeltje
ontdekken

Samen zingen op de zondagavond,

In Limburg ?? Daar hoort natuurlijk een
mooie punt Limburgse vlaai bij.




4 Sluizentocht
met rederij
Stiphout. Ook
voor de inwendige
mens wordt
gezorgd.

Zou 14 dagen
later niet meer

't Leek wat rommelig in “t Hijgend Hert, maar het eten was
voortreffelijk. Ook dat kon weer in de 2¢ week.

| kunnen.

Een attentie met vaderdag voor alle vaders. Niet alleen
leuk maar ook erg lekker.




Drielandenpunt. Geen excursie, maar
vrijwel iedereen is er geweest.

Feit; Voor de
geschiedenisboeken.
Corona had echt nog wel
zijn invloed.

Een citytour door Maastricht met een oude
Amerikaanse schoolbus. Mondkapjes nog wel
verplicht.

In het kasteel van Valkenburg aan de Geul
werd nog een skelet opgegraven.

En dan een autotocht, samen reden wij de

Mergellandroute, een van de mooiste stukjes van
Limburg rolt aan ons voorbij. Onderweg een
“lekkere stop”. Ook aan het eind was goed voor de
inwendige mens gezorgd.




Soms zit het wat tegen, maar dan is de
vakman niet ver weg.

Pannenkoeken bakken, een traditie. Maar
een serieus karwei.

Foto gemaakt in Valkenburg van de Geul.
Niet wetende dat het 2 weken later een
vernietigende watervloed zou worden.

A terrassencamping
osebos
dhy T

Een gezellige en leuke slotavond met een mooi cadeau
voor de codrdinatoren. Camping Osebos zeker een
goed alternatief.




