
Impressie van het kleine najaarskamp in Oeffelt, Maasvallei van 2 tot 18-09-2021 

 

Als vervanging voor het afgelaste najaarskamp 2021 

hebben 10 equipes elkaar gevonden in Oeffelt, op de grens 

Limburg/Brabant.   

 

 

 

 

 

Een kleine groene charmecamping aan de oevers 

van de Maas midden in het Unesco natuurgebied 

de Maasheggen. 

 

 

 

Met elkaar leuke dagen beleeft. Vaste onderdelen  

kregen hun plaats, o.a. pannenkoeken bakken, een American 

party en er werd veel gewandeld.    

 

 

  

Samen fietsen werd georganiseerd en kon de mooie 

omgeving worden verkend. Begin 1945 is in deze regio zwaar 

gevochten. Recht t.o. de camping was toen een 400 meter 

lange Baily brug gebouwd. Nu ligt er  verderop een tot 

verkeersbrug omgebouwde spoorbrug. Er is een groot 

oorlogsmuseum in Overloon.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Natuurlijk hoorde Jeu de Boules er helemaal bij. 

Fanatiek werd gestreden om de punten. De 

finalisten met Jan als de grote winnaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een fietstocht werd onder leiding van gidsen het 

sluizencomplex van Sambeek aan de Maas bezocht. 

 

Zelfs konden wij dit kleine kamp afsluiten 

met een mooie barbecue, georganiseerd 

door de camping eigenaren.  

Fijne dagen geweest met veel plezier en met 

heel mooi weer. Wij danken onze Schepper 

daarvoor. 

 
 

 

 

 


