
IMPRESSIE KAMP OP LANDGOED CAMPING MEISTERSHOF, DWINGELOO. JUNI 2022 

Mooie opening van het kamp.  

Pizza’s eten bij de 

pizzeria. Makkelijk, die 

ligt net naast de 

camping.  

 

De coördinatoren 

openden met een  

goed woord en een grap. 

 

 

 

 

 

 

Een van de eerste excursies. Bezoek aan Giethoorn en met een boot 

door het Nationaal Park de Weerribben. Een heel mooi en groot stuk 

van onze natuur.   

De knapzakken worden goed bewaakt.  

 

Onder leiding van een strenge meester worden iedere  

morgen alle spieren goed losgemaakt. Unieke bezigheid voor 

een CCC kamp 

Er wordt meer bewogen. Jeu de boules, hoort er ook bij. 

 
 

 

 

 

 

 



               Op de zondagen natuurlijk een eredienst met na  

     afloop een leuk spel samen.  

 

  Maar ook hebben wij nog zangdiensten in de  

  avond. Samen zingen bij het orgel. Heel fijn.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 Er wordt veel gefietst en gewandeld, niet altijd  

 in vaste groepen, maar geregeld in verschillende  

 samenstellingen. Niets moet, veel mag. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Wij bezoeken ook het Veenpark in Barger-Compascuum. 

Het grootste park in Nederland. Wij leren hier veel over 

de turfwinning in vroeger tijden. Was niet altijd armoede.  

Het Veenpark is duidelijk bezig aan een vernieuwingsslag. Het 

biedt veel. Boot, trein, film en ook nog een orgelmuseum. Goed 

om hier geweest te zijn.  

Ook mooi, de dames regelden een compleet diner voor de groep, 

een soort American party, maar dan anders. Gezellig smullen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hier van gaat natuurlijk een foto naar de (klein)kinderen. 

Pannenkoeken bakken, een mooie sport. Wij maakten er 

een feestje van.  

 

 

Jammer, maar er komt een slot. Dat wordt verzoet met 

een mooi diner bij een restaurant.  

 

Afscheid meet veel goede woorden en cadeaus. Wij zingen onze 

coördinatoren toe. Doen ook nog een leuk spel en nemen als 

vrienden en vriendinnen afscheid. Wij danken onze goede God 

voor de fijne weken en wensen elkaar een goede thuisreis.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


