
Impressie van het fietskamp in Ommeren. 

 

We zijn in juni 3 weken lang met mooi weer 

op Camping De Vijverhof geweest en 

genoten van daaruit van de betuwse natuur 

en natuurlijk ook van de kersen. 

 

Tijdens een tussenstop genoten we van 

het uitzicht op de rivier. Het was steeds 

weer boeiend het water en de boten te 

zien. 

 

 

Onderweg zagen we een nagebouwde 

wachttoren zoals die hier 2000 jaar geleden 

langs de noordelijke grens van het Romeinse 

Rijk stonden. 

 

 

 

 

En ’s avonds werd er 

uiteraard Jeu de Boules 

gespeeld. Wie zou er met 

de trofee vandoor gaan? 

 

 

 



 

 

We fietsten naar het natuurgebied De 

Blaauwe Kamer bij Wageningen, waar we een 

heerlijke lunch kregen en we de hertjes door 

het gebied zagen lopen. 

 

Op woensdag 22 juni was de donateursdag op de camping, waar donateurs samen met 

de deelnemers aan het fietskamp een gezellige dag hadden. 

 

We bezochten het 

bijna 100 jaar oude 

stoomgemaal “De 

Tuut” bij 

Appeltern. 

 

Zowel gebouw als 

installaties zijn nog 

origineel. 



Ook brachten we een bezoek aan het Streekmuseum Baron van Brakell bij Ommeren. 

 

 

 

 

 

 

 

We zagen veel 

dingen uit vroeger 

tijden. 

 

 

 

 

En op de prachtige camping was het ook 

gezellig en we genoten er ook een paar keer 

van een lekker buffet. 

 

 

 

 

 

 


