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Wat ligt er een periode achter 

ons met mooie maar ook 

verdrietige tijden. Het overlijden 

van Mennie en Jaap en ook de 

ziekten bij diverse andere 

commissieleden van het 

voorjaarskamp hebben diepe 

sporen getrokken. Desondanks 

mocht de commissie, aangevuld 

met Piet en Hannie, toch kracht 

krijgen om door te gaan met het 

voorbereiden en verzorgen van 

een heel mooi kamp. Nu kijken 

we weer uit naar de diverse 

reizen die D.V. in juni weer 

gepland staan. We wensen dan 

ook iedereen een gezonde en 

fijne zomer toe! Veel leesplezier 

aan deze Wegwijzer. 
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Zijn wij christenen bij de 

Christelijke Caravan Club? 

 

Een christen is van Christus! 

Een christen hoort bij Christus. Niet 

alleen de naam ‘christen’ is van 

Christus afgeleid maar ook de 

betekenis ervan. In Antiochië is het 

ooit begonnen. (Hand. 11:26) Daar 

werden de volgelingen van Jezus 

voor het eerst christenen genoemd. 

Het was toen een scheldwoord; het 

betekende toen zoiets als 

‘christenhonden’. Maar de christenen 

zelf vonden het een erenaam. Het 

was voor hen een hoge eer om bij 

Christus te horen. 

Als het goed is heet je niet alleen 

christen maar ben je het ook. Je 

bent van Christus in de diepe zin van 

het woord. Je bent vrijgekocht uit de 

macht van de duivel en van jezelf en 

je bent zijn eigendom. Dat gebeurt 

op hetzelfde moment dat je je door 

de Heilige Geest aan Hem 

overgeeft. Hier ben ik, Heere Jezus. 

In het geloof geef ik me als een 

zondaar verloren in schuld aan U 

over. Ik vertrouw mijn leven aan U 

toe. Nu ik bij U behoor ben ik deel 

van Uw lichaam. Samen met andere 

christenen ontvang ik de gaven die  

 

 

 

 

 

 

U mij geeft. Gaven om christen te 

zijn. Christus betekend Gezalfde. 

Christen ook, je bent gezalfd met de 

Heilige Geest om als discipel van 

Jezus te leven. 

Christen zijn geldt overal! 

In onze tijd hebben christenen vaak 

geen goede naam. De filosoof 

Nietzsche heeft gezegd: "Ik heb een 

ding op christenen tegen, niet dat ze 

christenen zijn, maar dat ze het  

niet zijn". Dat is heftig. Hij bedoelde 

dat hij aan het gedrag van 

christenen niet kon zien dat zij bij 

Christus  behoorden. Nu zal dat wel 

mede aan zijn waarneming gelegen 

hebben. Maar ik denk dat de 

uitspraak niet te snel naast ons neer 

moeten leggen. Het is beter om ons 

leven als christen tegen het licht van 

het Woord te houden en ons af te 

vragen: Hoe is het in mijn eigen 

leven? Leef ik verbonden met Jezus 

Christus, mijn Heiland? Is dat mijn 

identiteit? Ben ik daaraan te 

herkennen, bijvoorbeeld in het 

verkeer? Een auto met een visje op 

de achterkant, die door rood licht 

rijdt is een tegenstrijdigheid. Ben je 

dan wel een goed getuige van 

Christus?  

 
            vervolg op pag. 6 

 

OM OVER NA TE DENKEN 

Door Jan de Wit 

Door Jan de Wit  
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Ik denk dat we onszelf op dit punt 

maar niet moeten overschatten.  

Het kan zo gauw pretentieus klinken 

als we zeggen: "Ik ben een christen". 

We moeten maar elke dag bidden 

om een levende rank aan de 

Wijnstok Christus te mogen zijn. 

(Joh. 15) Zonder Hem komt er van 

ons christen-zijn niets terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Hem wel.  

Dan mogen we Zijn vruchten dragen 

en zo christen zijn, ook in het 

verkeer en maatschappij. 

 

Overgenomen uit het dagboekje: 

Eén houvast van Dr. Wim Verboom. 
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Dankbaar en blij zijn we vertrokken 

van het voorjaarskamp 2023 in 

Vessem. Wat een mooi kamp was 

het, met leuke excursies en 

uitstapjes. En onze goede God 

bedacht ons met goed weer op de 

dagen dat het er op aankwam. 

Bijzonder vond ik de goede sfeer in 

de kampcommissie, dat had zijn 

weerslag over het gehele kamp en 

het was ook opgemerkt door de 

campingbeheerders. Hartelijk dank 

commissie voor jullie inzet ondanks 

de geleden verliezen en de zorgen 

die er nog zijn. Jullie hebben je als 

echte CCC-ers voor de club ingezet. 

Dankjewel! 

De Algemene Ledenvergadering 

vond plaats op zaterdag 22 april. De 

vergadering verliep in alle rust en 

gemoedelijkheid. Tineke Paulus 

werd herkozen als voorzitter voor 

een volgende en laatste termijn. Geri 

en Leen van der Weijde werden in 

het zonnetje gezet voor hun werk in 

de afgelopen vijf en half jaar aan de 

lay-out van de Wegwijzer. Het 

resultaat mocht gezien worden. Leny 

Terlouw heeft hun werk inmiddels 

overgenomen. Fokke en Renske 

Donker en Cees en Tiny Schop 

werden gehuldigd wegens hun 25- 

jarig lidmaatschap en kregen een 

aandenken. Sape Eisma en Jan en 

Ineke Niemeijer zijn ook al 25 jaar lid 

maar waren niet aanwezig op het 

kamp, zij krijgen het aandenken later 

uitgereikt. Ook mochten we deze 

vergadering weer 16 nieuwe leden 

begroeten en 8 gasten die allemaal 

hebben toegezegd lid te zullen 

worden.  

Het volgende najaarskamp willen we 

houden op de RCN camping Het 

Grote Bos, Hydeparklaan 24, 3941 

ZK in Doorn. Ontvangst vanaf 

dinsdag 5 september, de opening is 

op vrijdagavond 8 september en de 

sluiting op vrijdag 15 september 

2023 na afloop van de Algemene 

Ledenvergadering. 

Tenslotte een goede reis gewenst 

voor hen die op reis gaan en ook en 

goede tijd gewenst voor hen die 

thuisblijven. Gods zegen is er voor 

iedereen. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Door Leen van den Berge (secretaris) 
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Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer 

een dag kunnen organiseren voor 

onze donateurs en “oudere” leden, 

die zelf niet meer naar een kamp 

kunnen komen en wel op donderdag 

7 september 2023. 

Deze keer doen we dit op de 

camping Het Grote Bos, 

Hydeparklaan 24 in Doorn, 1 dag 

voor het najaarskamp begint. We 

mogen gebruik maken van de zaal 

van de camping. Misschien is het 

mogelijk om ook wat deelnemers 

van het kamp te ontmoeten.  

De zaal is rolstoel toegankelijk. 

Er waren vorige keer vragen:"Hoe 

kom ik daar?” Misschien een idee 

om met Valys te komen? 

 

Het programma zal er ongeveer zo 

uit zien: 10:30 uur aankomst en 

ontvangst met koffie/thee en gebak. 

Dan heerlijk elkaar ontmoeten en 

bijpraten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ongeveer 12:30 uur een lunch. 

Na de lunch eventueel een Bijbelse 

quiz. Thee of koffie drinken we dan 

om15:00 uur. 

Daarna naar huis of nog even wat 

rondkijken. 

 

De kosten voor deze dag zijn €20,00 

per persoon. Voor donateurs €10,00 

per persoon.  

Willen degenen die deze dag hopen 

te komen dit aan mij doorgeven vóór 

20 augustus 2023. 

Via de mail 

bestuurslid@chrcaravanclub.nl of 

telefonisch op nummer 

06-44196832. 

Na aanmelding ontvangt u het 

bankrekeningnummer.  

 

Wat zal het fijn zijn elkaar weer te 

ontmoeten en te spreken! Ik reken 

dan ook op heel veel deelnemers! 

 

 

DONATEURSDAG 

EN ONTMOETING "OUDERE" LEDEN 

Door Alie van Helden - van Turenhout 

 

mailto:bestuurslid@chrcaravanclub.nl
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Vanaf maandag 10 april 2023 

druppelen de mensen van de 

kampcommissie binnen. De daarop 

volgende dagen komen de 

deelnemers. Een ieder met zijn 

eigen emotie. Blij om elkaar weer te 

ontmoeten, ook met verdriet omdat 

velen ons zijn ontvallen. Maar ook 

vol verwachting van wat de komende 

week staat te gebeuren. 

 

Zaterdag 15 april 2023, de opening 

van het kamp wordt verricht door 

Tineke Paulus, voorzitter van de 

CCC. We zingen het lied “Samen in 

de naam van Jezus” en lezen  

Psalm 56.  

Er wordt stil gestaan bij het 

overlijden van de 

kampcommissieleden Mennie 

Kaptein en Jaap Haspels. Om 

gezondheidsredenen zijn Dick en 

Miny Kooij niet aanwezig, de 

honneurs voor Dick worden 

waargenomen door Ineke Konijn. 

Ineke heet alle aanwezigen namens 

de kampcommissie hartelijk welkom. 

Doordat er twee teamleden zijn 

weggevallen is het team versterkt 

met Hannie en Piet Jansen. 

Vervolgens is er de gezamenlijke 

maaltijd met kip, patat en een   

 

 

 

 

 

 

rauwkost buffet, heerlijk, althans als 

je van patat en kip houdt. 

De avond wordt afgesloten met een 

GZB zendingsbingo.  

 

Zondag: de voorganger van de 

samenkomst was Prop. K. Mostert 

uit Leerdam. Hij sprak over 

Handelingen 28:16 – 31. Dit 

gedeelte gaat over het feit dat 

Paulus ongehinderd vanuit zijn huis 

in Rome het evangelie kon 

verkondigen. De vraag aan ons is: 

wat weerhoudt ons er van om over 

de liefde van God te spreken. 

Verkondig het evangelie, desnoods 

met woorden. 

Ondanks de regen en de kou gingen 

velen na de dienst bij elkaar op hun 

veldje zitten om verder kennis te 

maken en gezellig met elkaar te 

spreken. 

KAMPVERSLAG  

Voorjaarskamp 2023 op Eurocamping Vessem van 15-24 april 

Door Andries Trul 

 

Door Andries Trul 
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De zondag werd afgesloten met een 

zanguurtje. Heel indrukwekkend was 

wat Joke Haspels vertelde over het 

overlijden van haar man Jaap en 

hoe God haar troost heeft gegeven 

en zij Zijn nabijheid heeft ervaren.  

Maandag en dinsdag was er een 

prachtige fietstocht. Als eerste ging 

de tocht naar het restaurant 

“Tipmast” te Bladel. Nadat hier de 

koffie/thee en het gebak was 

genuttigd, fietsten we door naar de 

Abdij van Postel bij de plaats Mol in 

België. Hier werd uitgebreid geluncht 

in het restaurant de “Gasthof De 

Beiaard”. Daarna werd de terugtocht 

ingezet. Maar, zoals gebruikelijk is  

bij de CCC, werd alweer snel 

gestopt voor koffie/thee/fris/bier naar 

keuze bij het  restaurant de “Taverne 

D’n Ouwe Brandtoren" te Reuzel. Dit 

alles was “CCC-waardig”, zoals: 

sportiviteit (fietsen), gezelligheid met 

goed eten en drinken. 

Maandagavond was er een 

coördinatoren vergadering. 

Dinsdagavond heeft Maria Tuinier 

een presentatie gegeven over Mercy 

Ships. Deze stichting heeft 

momenteel 2 schepen in de vaart, 

namelijk de Africa Mercy en de 

Global Mercy. Het thema is: 

“Medische zorg voor ieder mens”, 

waarbij dan wordt samengewerkt 

met de plaatselijke overheid. Het 

betreft dan de allerarmste mensen in 

Afrika. Grote aantallen werden 

genoemd door Maria, zoals 7300 

screeningen per dag met 4300 

tickets voor een operatie. Mercy 

Ships opereert namelijk alleen 

mensen die ze daadwerkelijk kunnen 

helpen, zoals mensen met 

goedaardige gezwellen, gespleten 

lippen en gehemelten, 

brandwonden, fistels (blaaslekkage 

bij vrouwen), scheefstand benen, 

staar (ogen), tandenzorg, palliatieve 

zorg.  

Ook worden er trainingen gegeven 

met als doel om henzelf overbodig te 

maken. 

Heel indrukwekkend zijn de lange 

rijen wachtende mensen. 

Maria wijst ons nog op de 

mogelijkheid om een gift of (een deel 

van) de nalatenschap aan Mercy 

Ships over te maken. Diep onder de 

indruk van alle beelden die Maria 

heeft getoond en dankbaar dat we in 

een landje leven waar de medische 

zorg goed is geregeld, keren we 

terug naar onze camper of caravan. 
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Op de woensdag is een 60-tal 

deelnemers met auto’s naar de Jeu 

de Boules Club Dongen geweest. Er 

werden drie wedstrijden gespeeld, 

twee voor de lunch en één er na. De 

aangekondigde eenvoudige lunch 

bleek een zeer goed verzorgde 

maaltijd te zijn. Mede door het 

prachtige weer, de fijne sfeer, het 

enthousiasme en inzet van de 

vrijwilligers was het een prachtige 

morgen en middag. 

 

Op de woensdag en donderdag is 

ook een bezoek gebracht aan het 

preHistorisch Dorp te Eindhoven. 

Onder begeleiding van een gids 

hebben we een reis door de tijd 

gemaakt, achtereenvolgens door de 

Steentijd, Brons- & IJzertijd, 

Romeinse tijd, Vroege 

Middeleeuwen, Late Middeleeuwen 

en Vroegmoderne tijd. We werden 

verrast met koffie en appelgebak. 

Het was een mooie en leerzame trip. 

 

Woensdagavond was het orgel- en 

panfluitconcert verzorgd door Wilbert 

Magré en Carina Petersen – 

Bossenbroek. 

We hebben genoten van het 

prachtige virtuoze samenspel van 

het orgel en de panfluit, maar ook 

van het meezingen. Beide 

muzikanten zijn heel goed op elkaar 

ingespeeld!  

 

Op de donderdagavond was er een 

avondwandeling langs het riviertje 

de Kleine Beerze naar het dorp 

Vessem. We hebben daar de 

Parochie Kerk bezocht. Na een 

uitvoerige uitleg van de koster 

zongen we onder begeleiding van 

het kerkorgel Psalm 42 en het lied: 

"U zij de glorie". We genoten allen 

van deze samenzang vooral door de 

goede akoestiek in deze kerk. 
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Vrijdag was de spelmiddag en 

goede-doelen-markt en werden met 

behulp van een rad-van-fortuin de 

ingebrachte spulletjes verloot. De 

inkomsten van deze middag komen 

ten goede aan de eventuele tekorten 

van dit kamp. Het surplus gaat naar 

een goed doel.  

Zaterdag was de ledenvergadering. 

Alle aanwezigen tekenden een 

presentielijst. Er waren 25 

agendapunten, er werd dus veel 

besproken, waarvan notulen worden 

gemaakt die in het komende 

najaarskamp zullen worden 

besproken.  

Het afscheidsdiner was in het 

restaurant Kruidenlucht te Casteren.  

Na heerlijk gegeten te hebben 

keerden meerdere deelnemers van 

dit kamp huiswaarts.  

 

 

De zondagdienst werd voorgegaan 

door Prop. C.S. de Man uit 

Rosmalen, de collecte was bestemd 

voor Mercy Ships.‘s Avonds na de 

zangdienst, geleid door Harmpje en 

Bart Prins, kregen we gelegenheid 

om de commissie te bedanken en 

afscheid te nemen van elkaar. 

Maandag 24 april 2023 vertrek 

deelnemers.  

Toen Henk Krabbe als laatste rond 

13:00 uur de camping verliet en bij 

de slagboom kwam, liep de zoon 

van Corrie hem vanuit het kantoor 

tegemoet om de slagboom te 

openen. Hij bedankte Henk dat alles 

zo goed was verlopen en vertelde 

dat zij veel van ons hebben geleerd. 

Er is dus naar de campingeigenaren 

vanuit de CCC een positief 

Christelijk geluid uitgegaan. Dat is 

een mooi getuigenis waar we ook 

dankbaar voor mogen zijn dat dit 

goed is overgekomen.  
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Wij willen ons graag aan u allemaal 

voorstellen.... 

Wij zijn Freddy en Jolien Prins en 

wonen nu bijna 2 jaar in Staphorst. 

En dat bevalt ons goed....  Wij zijn in 

2005 getrouwd, hebben 7 kinderen 

en 33 kleinkinderen en inmiddels 

ook al een achterkleinkind... heel 

bijzonder. 

 

We zijn lid van de CCC geworden 

ongeveer een jaar geleden en 

hebben voor het eerst kennis 

gemaakt met de organisatie en veel 

leden tijdens het najaarskamp in 

Zelhem. Dan zie je inderdaad heel 

veel gezichten en ontmoet je nieuwe 

mensen. We zijn lid geworden van 

de CCC omdat het ons fijn leek om 

met andere mensen op pad te 

gaan.... toen we ontdekten dat er 

een christelijke vereniging bestond 

en wij kennis genomen hadden van 

de club sprak ons dat wel aan. We 

vonden de zondagse samenkomsten 

die we tot nu toe hebben 

meegemaakt ook heel erg fijn... 

Samen luisteren naar Gods woord 

en samen zingen, daarover kunnen 

praten geeft gelijk een band. 

Freddy is 33 jaar ZZPer geweest in  

de bouw, deed dat met ontzettend  

 

 

 

 

 
 

veel plezier. Nu is hij eindelijk met 

pensioen gegaan op zijn 71e en dat 

is natuurlijk ook fijn. Jolien heeft 

altijd in het onderwijs gewerkt, maar 

is nu ook gestopt zodat we samen 

op kleinkinderen kunnen passen, 

thuis of bij anderen klussen of de 

helpende hand bieden. 

 

En we vinden het natuurlijk fijn om 

met de camper op pad te 

gaan.....met een autootje (eendje) 

erachter! 

We hopen samen met anderen 

mooie reizen te kunnen  maken, 

mensen te ontmoeten....... 

 

We willen vragen aan Fedde en 

Hennie Boerhof om de volgende 

keer in de Wegwijzer iets over 

zichzelf te schrijven..... 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR...... 
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MIJN RECEPT 

Ingestuurd door Leny Terlouw 

Snelle Kipgoulash  
Ingrediënten voor 2 personen: 

 1 ui 

 1 rode paprika 

 300 gram aardappelen (of wat meer voor grote eters) 

 500 gram sperziebonen 

 200 gram kipfiletblokjes 

 margarine of roomboter 

 1 eetlepel goulashkruiden 

 1 origineel maggiblokje of 1/4 bouillontablet 

 150 á 200 ml. water 

 2 eetlepels yoghurt of crème fraiche 

 

Bereiding:                                                                                 
Maak de ui en de paprika schoon.  

Snipper de ui en snijdt de paprika in blokjes. 

Schil de aardappels en snijdt ze in blokjes. 

Maak de boontjes schoon en halveer ze. 

Bak de kip bruin en voeg de ui toe om nog mee te fruiten. 

De goulashkruiden toevoegen en even mee bakken. 

Daarna de paprika, aardappel, het water en het bouillonblokje  

toevoegen en kook dit alles in ongeveer 10 minuten gaar.  

Neem de pan van het vuur en roer  

de yoghurt of crème fraiche er door. 

 

Kook de bonen apart gaar.                                    

 

 
Eet smakelijk! 
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U vindt onze fraai gelegen ruim opgezette camping in Twente, het meest 

gevarieerde deel van Overijssel. 

De camping ligt aan de rand van het 
recreatiegebied Scholtenhagen, naast 
subtropisch zwembad De Wilder, met 
in de nabije omgeving op loopafstand 
sportaccommodaties, prachtige 
natuurgebieden en een park met een 
mooie kinderboerderij aansluitend aan 
een visvijver. 
Aan de andere kant van de camping tevens op loopafstand vindt u Haaksbergen 

met verrassend leuke winkels en gezellige terrasjes. Voor de toeristische gast zijn 

2 prachtige velden beschikbaar met zeer ruime plaatsen (min. 100 m2) voor 

maximaal 90 caravans- tenten- of vouwwagen, reserveren is mogelijk niet 

verplicht, voor 2 personen vanaf € 24,50 

Voor de slagboom vindt u een apart veld 

voor 24 ruime camperplaatsen met water, 

elektra en vuilafvoer voor 2 personen € 

13,50 per nacht, reserveren is hiervoor niet 

mogelijk 

Onze ligging is uniek te noemen tegen de 

rand van het park aan de ene zijde en 

weilanden aan de andere zijde en op  

loopafstand van het bos.  

 

Natuurlijk vindt u op onze kampeervelden 

uitstekende sanitaire voorzieningen, met 

afwasruimte, toiletruimte en aparte 

babyruimte. 

  



 

25 
 

 


