
 

 

 

 

 

Wij hebben al eerder kennis gemaakt, 

maar nu de eerste ontmoeting op de 

camping.  

 
Mooie plaatsen op een comfortabele camping 

camping.  

Gelijk aan het werk, kruisboogschieten bij 

de plaatselijke schuttersvereniging. Met 

duidelijke instructie een mooi moment. De 

dames haalden de meeste punten.  

 

 

Wij bezoeken Huis Warmelo. Het prachtig 

aangelegde park is nu gestoffeerd met heel veel 

mooie zandsculpturen. Het thema; 

“Geschiedenis” is mooi uitgebeeld. Natuurlijk 

op de fiets er naar toe.  

 

 

De eerste zondag 

bezoeken wij samen de 

PKN gemeente van 

Haaksbergen. Fijne 

ontmoeting na de 

dienst met deze 

gemeente, veel 

gesprekken gevoerd en 

koffie gedronken. Dank 

aan deze gemeente.  

 

 



 

 

 

De eerste fietstocht deze weken, het 

Buurserzand laat zich op z’n mooist zien.  

 Natuurlijk altijd met een lekkere lunch onderweg.  

 

Tijd om te verkassen, naar Sassenberg in 

het Duitse Münsterland.  

 

Pannenkoeken bakken met veel plezier en 

gezelligheid.  

 
 

Münster bezoeken wij op Sacramentsdag. Een heilige 

dag voor dit land. Processie op weg.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen met de bus, maar ook met de boot konden wij 

Münster zien vanaf de Aasee. Een heel mooie oude stad.  

 

 

Ook in Sassenberg stond een fietstocht op het programma, 

met een warme en koude lunch en dat was lekker.  

 

 

Jeu de Boules, ook op deze reis een heuse 

competitie.  

 

Op deze zondag zelf een viering georganiseerd. 

De camping had een zaal beschikbaar, ook voor 

het zingen in de avond.  Onze voorganger is een 

van de deelnemers. 



   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dan alweer de volgende camping, Höxter 

aan de Weser. Mooie natuur al op de 

camping.  

 

Een mooie zonsondergang over de Weser.  

 

 

 

Ook hier weer fietsen, mooi langs de 

Weser, met de mooiste lunch.  

 

Voor de Landesgartenschau in Höxter, veel bloemenpracht in 

de stad. Een wel heel mooi stadje.  

 

 
Met zoveel water moet er ook gevaren worden, 

deze dapperen trotseerden de woelige baren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw varen, nu over de Weser. Wel een mooi 

schip, behalve als elektriciteit uitvalt en we stuurloos 

terug drijven. Maar het uitzicht bleef prachtig.  

 

Vaderdag en ook nog een verjaardag, dat 

is feest en daar hoort gebak bij.  

 

 En dan fietsen wij weer in Nederland, terug in 

Haaksbergen bezoeken wij de Needse Berg.  

 

En dan, na 3 mooie weken, een gezellige slotavond met lekker eten 

en mooie optredens. En dan maar weer opbreken.  

 


