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Als deze Wegwijzer bij u in de 

bus komt, zitten onze "reizen" er 

weer op. Er zijn wel wat 

deelnemers voortijdig 

vertrokken wat heel jammer is. 

Gelukkig hebben er geen 

ernstige ongelukken plaats 

gevonden. Reden tot 

dankbaarheid! We kregen al 2 

verslagen binnen met leuke 

foto's. Geniet er van! 

Nu kijken we weer uit naar ons 

najaarskamp in Doorn. De 

kampcommissie heeft er veel 

tijd in gestoken om alles weer 

georganiseerd te krijgen. Heel 

fijn dat ze dit op zich wilden 

nemen. We hopen weer op een 

fijne tijd met elkaar. 
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Brengen waar gij niet wilt. 

Als kind moest je naar je ouders 

luisteren en als je oud mag worden, 

word je steeds afhankelijker van 

anderen. Je mag straks vast geen 

auto meer rijden en misschien moet 

u zich laten rijden. Het wordt 

moeilijker uzelf aan te kleden en op 

den duur hebt u hulp nodig. Vroeger 

bepaalde u helemaal zelf waar u 

heenging en nu bemoeien uw 

kinderen zich steeds meer met uw 

zaken. Ze vragen ook telkens wat u 

gaat doen.                                      

Dit beeld gebruikte Christus toen Hij 

aan Petrus vertelde hoe het hem zou 

vergaan. Petrus was een jonge 

sterke visser geweest en niemand 

hoefde hem iets te vertellen. Hij zou 

echter als kind zijn armen gaan 

uitsteken en hij zou ergens heen 

gebracht worden, waar hij helemaal 

niet heen wilde. Hij zou op den duur 

niet eens meer kunnen lopen en een 

ander zou zijn jas om hem heen 

moeten gorden. Tegen zijn zin zou 

hij worden meegenomen, want de 

sterke Petrus zou als een afhankelijk 

en krachteloos mensje de laatste 

adem uitblazen. Gelukkig voor 

Petrus dat de Heere hem liefhad. En 

nu vertelde Christus hem dat hij zich  

 

moest overgeven aan Gods leiding! 

Hij zou steeds minder te zeggen 

hebben, maar de Heere zou voor 

hem zorgen. Hij moest niet alles zelf 

willen bepalen, moest zich niet 

eigenwijs verzetten, maar zich door 

de Heere laten leiden. Steeds 

afhankelijker worden dus. Gods 

kinderen worden ook steeds 

afhankelijker in een andere zin. Ze 

zijn een klein, afhankelijk en schuldig 

kind geworden. Ze hebben hun 

handen leren uitstrekken naar 

Christus en ze worden gekleed in de 

mantel van Christus. Dat is een 

heerlijke afhankelijkheid. Wat een 

voorrecht als we hebben geleerd 

onszelf als zondaar  helemaal over 

te geven! Wat mooi als u zich door 

God bij de hand laat nemen, ook als 

het moeilijk wordt.               

Voorwaar, Voorwaar zeg Ik u: Toen 

u jonger was,omgordde u uzelf, en 

liep u waar u wilde; maar als u oud 

geworden bent, zult u uw handen 

uitstrekken, en een ander zal u 

omgorden en u brengen waar u niet 

heen wilt.    Johannes 21 : 18                                            

Uit: Een mooie leeftijd, brieven aan 

ouderen. van: Ds. P. van Ruitenburg 

OM OVER NA TE DENKEN 

Door Alie van Helden - van Turenhout 

Door Jan de Wit  
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Blijf bij ons 

Blijf bij ons Heer; wij kunnen veel 
verdragen, 
maar niet de troosteloze 
eenzaamheid, 
de eindeloosheid van de kille dagen 
waarin ons hart om Uw nabijheid 
schreit. 
 
Blijf bij ons Heer, ook als we 
onbezonnen 
proberen onze weg alleen te gaan. 
Werp onze bouwsels, zonder U 
begonnen, 
omver—laat er geen steen van 
blijven staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blijf bij ons Heer, en wil ons 
begeleiden 
op weg naar huis, naar ’t eeuwig 
vaderhuis. 
Wil in Uw woning ons een plaats 
bereiden 
en breng ons thuis Heer, breng ons 
veilig thuis. 
 
Uit: Dit is mijn troost, 
E. IJskes-Kooger 
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De vakanties en reizen zijn weer 

voorbij. Mooie kampen en reizen 

waren het waarbij zich gelukkig, 

Gode zij dank, geen ernstige 

problemen hebben voorgedaan. En 

mooi meegenomen als je andere 

leden beter hebt leren kennen en het 

CCC-gevoel je (nog meer) te pakken 

heeft gekregen. Prima, want daar 

hebben wij als Club behoefte aan, 

aan enthousiaste CCC-ers die zich 

willen inzetten voor de Club. Niet 

slechts consumeren, maar ook, voor 

zover mogelijk, actief wat terugdoen. 

Overweeg eens serieus of je samen 

met anderen volgend jaar niet een 

reis wilt organiseren. We hebben 

nieuwe reiscoördinatoren nodig, 

zonder hen komen er geen of te 

weinig reizen en is het einde van de 

CCC in het zicht.  

Daarnaast moeten van tijd tot tijd in 

het bestuur en in commissies 

functies worden vervuld. Zonder 

bestuur en commissies kan de CCC 

niet. Zeg niet dat het niets voor jou 

is, maar probeer het en schuif het 

niet af. We hebben allemaal een 

verantwoordelijkheid hierin. Zet je 

gekregen talenten in, ook voor 

anderen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het bestuur heeft na de vakantietijd 

weer vergaderd. De 

tegemoetkoming aan de 

coördinatoren is naar tevredenheid 

verlopen. 

Alie van Helden, die de portefeuille 

Lief en Leed behartigt, heeft te 

kennen gegeven dat zij om 

persoonlijke redenen per a.s. 

september zal aftreden als 

bestuurslid. We vinden dit jammer, 

maar respecteren haar besluit. Er is 

helaas nog geen opvolging voor 

haar gevonden, maar we zijn blij dat 

Hannie Jansen uit Bodegraven 

voorlopig de contacten met onze 

zieken wil onderhouden.  

 

 

 

 

Het najaarskamp zal D.V. in 

september worden gehouden op de 

camping Het Grote Bos in Doorn. Ik 

hoop met veel meer deelnemers dan 

zich op het moment van schrijven 

hebben aangemeld. 

 

Tenslotte graag tot ziens op het 

najaarskamp en op de Algemene 

Ledenvergadering op 15 september. 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Door Leen van den Berge (secretaris) 
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De reis was van Haaksbergen-

Sassenberg-Höxter-Haaksbergen. 

We startten in Haaksbergen op 1 

juni, waar we allemaal veilig 

aankwamen. Nadat we ons plekje 

ingenomen hadden en wat uitgerust 

waren, was er 's avonds een 

heerlijke maaltijd op de camping 

waar zelfs CCC-ers  voldoende aan 

hadden. 

2 Juni: 's middags met z’n allen 

kruisboogschieten. Een spannende 

wedstrijd. 's Avonds competitie 

begonnen van jeu de boules. 

3 Juni: 's middags naar Kasteel 

Warmelo met een prachtige tuin 

waarin veel zandsculpturen stonden. 

Deze hadden met oudheden te 

maken. 

4 Juni: 's morgens naar een mooie 

oude kerk in Haaksbergen, waar we 

uitgenodigd werden om koffie te 

drinken. 

 

 

 

 

 

's Avonds een zangavond bij de 

caravan.  

5 Juni: een prachtige fietstocht 

gemaakt met mooie tussenstops, 

een hut met informatie over 

flamingo’s, langs de paddenpoel 

gereden en daarna heerlijk gegeten  

in Buuren.                                           

's Middags nog in een bijentuin 

geweest waar veel informatie was 

voor de liefhebbers. 

 
6 Juni: opgebroken in Haaksbergen 

en allemaal op reis naar 

 

REISVERSLAG 

"NIET DOORGAAN MAAR BLIJVEN"  

Door Annie Breedijk                                                                              Nederland-Duitsland 
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Sassenberg, waar we s'avonds een 

heerlijke maaltijd gebruikten. 

7 Juni: een groepje ging lekker 

wandelen en anderen fietsen. 

Sommigen waren druk met de 

pannenkoeken boulevard in orde te 

brengen, waar we 's avonds met 

elkaar pannenkoeken hebben 

gebakken en heerlijk opgesmuld. 

 Als verrassing kregen we een 

heerlijk ijsje. 

8 Juni: met elkaar naar Münster om 

een tocht te maken met een open 

bus door de stad. In de stad          

konden we nog wat meemaken van 

een processie (het was 

sacramentsdag in Duitsland.)    

's Middags een rondvaart gemaakt. 

Daarna op een terras aan het water 

koffie (of wat anders lekkers) 

gedronken. Het was prachtig weer. 

Later nog met een klein groepje de 

stad ingetrokken, waar we een 

gedeelte van de ceremonie 

meemaakten in een prachtige 

kathedraal.  

 
9 Juni: 's morgens op de fiets voor 

een mooie tocht met een heerlijk 

etentje bij een Grieks restaurantje. 

10 Juni: vrije dag. Ieder ging doen 

waar hij zin in had en 's avonds jeu 

de boules. 

11 Juni: kerkdienst in een zaaltje van 

de camping waar het heerlijk koel 

was. Dus daar ook maar lekker 

koffie gedronken en met elkaar nog 

wat nagepraat over de preek.          

's Avonds een zangdienst. 

12 juni: een vrije dag en 's avonds 

jeu de boules. 

13 Juni: we gingen van plaats 

veranderen. Óp naar Höxter. Het 

was niet voor iedereen even 

makkelijk, maar we waren allemaal 

weer veilig aangekomen. 

15 Juni: mooie fietstocht naar 

Lüchtringen, daarna langs de Weser 

gefietst met een stop. Schitterend! 
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16 juni: vroeg op om voor de jarige 

te zingen. Daarna met een boot over 

de Weser gepeddeld. (geregeld voor 

de jonkies)  

 
17 Juni: op de fiets naar Klooster 

Corvy om met een rondvaartboot 

mee te gaan. Het was heel erg warm 

zelfs op de boot. Na een poosje 

strandden we als CCC-ers want de 

motoren en de stroom vielen uit. 

Gelukkig liep het goed af.  

18 Juni: een openluchtdienst achter  

een caravan. Heel bijzonder was het 

dat, als wij gingen zingen, de vogels 

in de bomen er boven uit wilden  

komen. Na de dienst een koele plek 

opgezocht om met elkaar koffie te 

drinken. Twee stellen hadden 

heerlijke kwarktaart gemaakt voor 

vaderdag. De mannen kregen ook 

nog een cadeautje. 's Avonds een 

mooie zangdienst waarvoor we zelf 

nummers op mochten geven die we 

graag wilde zingen.  

19 Juni: al vroeg in actie om naar 

onze eerste camping in 

Haaksbergen te gaan. Het voelde 

wel vertrouwd om daar weer te 

arriveren. 

20 Juni: een mooie fietstocht. 

Onderweg nog op een uitkijktoren 

geweest. Daarna op de Brink in 

Eibergen gegeten.  

21 Juni: laatste vrije dag. Met          

's avonds de slotavond met een 

voordracht en een mooi verhaal.  

Wat een prachtige weken, waarvoor 

veel werk verzet is door Leen, Geri 

en Andries. Bedankt voor al jullie 

werk. 

22 Juni: 's morgens allemaal 

opruimen. Sommigen hebben veel 

haast en anderen wat minder. Maar 

met de middag was iedereen 

vertrokken. Gelukkig zijn we 

allemaal gezond thuis gekomen.                                                                 
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25 jaar CCC Lidmaatschap 

Op 1 juni 2023 zijn wij, Alie en Adrie 

van Helden, op bezoek geweest bij 

Jan en Ineke Niemeijer omdat ze 25 

jaar lid zijn van de Chr. Caravan 

Club. Ze zijn door vrienden lid 

geworden van de club. We hebben 

de trofee overhandigd die bij dit 

heugelijke feit hoort. Ze vinden het 

heel jammer dat het kamperen niet 

meer lukt maar willen wel op de 

hoogte blijven van al het clubnieuws. 

Ze vertelden dat ze vele en verre 

reizen hebben gemaakt zelfs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helemaal naar Leningrad. 

Misschien zijn er nog wel anderen 

die daar ook nog bij zijn geweest 

daar willen we best wel meer van 

horen. Dus wie weet krijgen we wel 

een ingezonden stuk met wat 

herinneringen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste CCC leden.  

 

 

Na anderhalf jaar als bestuurslid voor Lief en Leed ga ik per 15 

september stoppen. Het is mij in de achterliggende periode gebleken 

dat ik niet goed kan omgaan met de spanning die deze functie met zich 

meebrengt  waardoor ik lichamelijke klachten kreeg. Het is voor mij 

beter om te stoppen als bestuurslid. 

Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. 

met vriendelijke groet,  

 

 

Alie van Helden  - van Turenhout 
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Hallo allemaal, graag willen wij ons 

aan jullie voorstellen … 

Wij zijn Henny en Fedde Boerhof en 

wonen sinds ons huwelijk in Diever. 

(Volgens ons het mooiste dorp van 

Nederland) 

Henny is opgeroeid in het dorp 

Koekange en ik, Fedde, in het 

plaatsje Wittelte, vlakbij Diever. Wij 

hebben 3 kinderen en nu nog 6 

kleinkinderen maar hopen als De 

Wegwijzer uitkomt 7 kleinkinderen te 

hebben mogen ontvangen, onze 

kleinkinderen zijn allemaal 

jongens.☺ 

Na enig zoeken kwamen wij de CCC 

tegen op het internet. Wij zijn lid 

geworden van de CCC ten eerste 

omdat er voor deze vereniging een 

”C” staat en om samen op reis te 

gaan om elkaar te ontmoeten. Wij 

zijn eind 2018 lid geworden van de 

CCC. 

Wij hebben tot nu toe een viertal 

reizen mee mogen maken en tijdens 

deze reizen ook veel mensen mogen 

ontmoeten en leren kennen. Tijdens 

deze reizen en natuurlijk de voor- en 

najaarskampen veel gesprekken 

gehad waarin je samen mag 

vertellen wie je bent maar ook hoe 

groot onze God is. Wij vinden het fijn 

om samen met onze camper op pad  

 

 

 

 

 

te gaan en hopen samen met 

anderen mooie reizen te mogen 

maken. 

Henny heeft voor ons huwelijk 

gewerkt in een verzorgingshuis en 

heeft dit na de 12
e
 verjaardag van 

onze jongste zoon weer opgepakt en 

is toen parttime gaan werken. 

Helaas, om gezondheidsredenen, 

was zij genoodzaakt om hier bijna 6 

jaar geleden mee te stoppen. 

Fedde heeft na de MTS eerst 6 jaar 

gewerkt bij een machinefabriek. In 

1987 heeft hij besloten om samen 

met een collega zelfstandig een 

machinefabriek te beginnen. Vorig 

jaar juli, na 35 jaar, heeft Fedde zijn 

bedrijf verkocht en samen willen we 

graag genieten van de tijd die ons 

gegeven wordt. 

Iedereen heeft in zijn leven naast de 

hoogte- ook dieptepunten 

meegemaakt. Als je dan vooral 

tijdens de dieptepunten Gods kracht 

hebt mogen ervaren en Gods 

nabijheid hebt mogen voelen dan wil 

je dat ook vertellen en getuigen. 

Persoonlijk hebben wij beiden 

mogen ervaren, Gods kracht maar 

vooral Zijn nabijheid. Hij heeft ons 

het gevoel gegeven dat Hij naast 

ons liep en ons gedragen heeft in de 

moeilijkste momenten. 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR...... 
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Voor de vereniging ben ik lid van de 

Commissie Voorbereiding 

Clubkampen (CVK) en heeft het 

bestuur mij gevraagd om campings 

te zoeken die geschikt zijn om een 

voor- of najaarskamp te organiseren. 

Dit lijkt gemakkelijk maar het is best 

wel moeilijk om campings te vinden 

die ruimte hebben voor een grote 

groep met natuurlijk ook een 

groepsaccommodatie. Mocht u 

tijdens de vakantie op een camping 

komen waarvan u denkt dat 

bovenstaande mogelijk is dan wil ik 

u vragen om deze aan mij door te 

geven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: feddeboerhof@ziggo.nl 

(alvast bedankt) 

 

 

Wij willen vragen aan Henk en 

Janneke Demoed om de volgende 

keer iets over zichzelf te schrijven in 

De Wegwijzer. 

 

  

 

 

 

mailto:feddeboerhof@ziggo.nl
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Op 9 juni komen 27 CCC-ers 

camping ‘De Veluwe’ in Otterlo 

binnengereden. Onder regie van 

Annie staat er een heel buffet voor 

hen klaar. Dat is nog eens een 

‘Happy Hour’!!! 

Annie heeft er heel wat zorgen over 

gehad maar de pompoensoep en de 

salades stemmen de kersvers 

aangekomen deelnemers heel 

tevreden.  

Ons Bingo-Kennismakingsspel..... 

geeft ons wat achtergronden van 

een ander, ook al dacht je die al te 

kennen. We weten nu dat we bij 

Gerrit terecht kunnen als er iets aan 

onze fiets hapert, dat Wim een  

fanatieke kampeerder is en Herman 

al meer dan 10 jaar lid is van de 

CCC. Een lastig punt is de hitte van 

deze week. De kerkdienst in het 

gebouw van de Hervormde Kerk 

 

 

 

 

 

 

geeft ons in die zin een beetje 

verlichting maar ik hoop niet dat dit 

de enige ‘verlichting’ is geweest. 

Keurig in jurk en lange broek gaan 

we ter kerke en komen daarna naar 

ons veldje waar we er alles aan 

doen om een beetje schaduw te 

creëren.  

In de prachtige omgeving van Otterlo 

hebben we alle fietspaden in de 

omgeving gefietst. Want zowel het 

Openluchtmuseum, kasteel 

Doorwerth als het 

Schaapscheerdersfeest hebben we 

per fiets kunnen bereiken.  

Dat ging helaas niet altijd goed, 

Corrie ging onderuit op het rulle 

zand dat op het fietspad lag. 

‘Gelukkig ben je 

er goed 

afgekomen 

Corrie, de 

röntgenfoto’s 

gaven een 

kneuzing aan.         

 

 

REISVERSLAG 

"Kris-Kras Nederland" 

Door Ytsje Visser 
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Je besluit met Jan toch te blijven en 

je past je aan bij wat je kunt en het 

andere laat je aan je voorbijgaan’.   

De hitte heeft invloed op onze 

activiteiten. 

 

Onze Annie 

en Herman 

zien we 

vaak hand 

in hand 

lopen en ze 

dragen op 

elke 

excursie 

een rugtas mee, met daarin al onze 

gegevens, adressen en 

medicijnlijsten, want we zijn een 

kwetsbare groep met z’n allen. 

Wij dragen allemaal een onzichtbare 

rugzak, met daarin naast blijdschap 

ook een portie ‘verdriet, pijn, 

onzekerheden, gemis of ziekte’, 

allemaal zaken die je op het eerste 

gezicht niet aan ons ziet. We hebben 

dit allemaal op reis meegenomen en 

hebben toch de moed gehad deze 

reis aan te gaan. Dat is op zich een 

overwinning te noemen. Het geeft 

ook een speciale sfeer, een goede 

sfeer. Er wordt om elkaar gedacht, 

beperkingen worden van elkaar 

geaccepteerd: de een kan meer aan 

dan de ander, blijft soms vaker 

‘thuis’ of fietst niet mee op 

excursiedagen. Er wordt opvallend 

vaak ‘een koffietje’ aangeboden. We 

helpen elkaar waar dat nodig blijkt.  

Albert heeft zo zijn eigen opvatting 

hierover....  

We hebben soms ook andere 

overwinningen te behalen die niet 

met ons eigen directe leven te 

maken hebben: 

-De temperatuur die boven de 30 

graden stijgt en het ons op het 

kampeerterrein bijna onmogelijk 

maakt. Daarom zoeken we met z’n 

allen het enige plekje op waar nog 

een beetje schaduw te krijgen is. 

-De auto van Nel die problemen 

geeft en haar een flinke portie stress 

bezorgd, maar ook dit wordt 

uiteindelijk opgelost en nog wel vlak 

vóór we naar Akersloot verhuizen.   

-De stroomstoring van Koos en Ans 

die maar niet op te lossen lijkt. Zit 

het in de 

caravan of 

in het 

snoer? En 

alsof dat nog niet genoeg is, 

bestormen hordes mieren hun 



 
 

23 
 

caravan. Maar ook zij weten beide 

problemen te overwinnen.   

-En tot slot een boze, onwelwillende 

campingbeheerder in Akersloot die 

onze campers niet op zijn veld wil. 

Henk en Sjany worden met hun 

camper een plek buiten ons terrein 

gewezen. Ook op de eerste camping 

was het voor hen al een 

heen en weer reizen van de 

ene camping naar de 

andere. Petje af dat jullie dit 

hebben kunnen doorstaan en toch 

moed hebben gehouden!  

 

 

Historisch Dokkum, Ameland en 

Wadden. 

 

 

We kunnen niet zeggen dat we 

Nederland niet beter hebben 

leren kennen. Daaronder valt 

zeker Dokkum en omstreken. 

Het is een gebied dat nog niet 

veel bezocht is geweest door de 

CCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben veel aandacht voor de 

natuur en dat bevalt de groep goed. 

Onze uitroepen en enthousiasme 

over de zeehondjes jaagt de hele 

familie op de 

zandbank 

weer de zee 

in. 

 

Jammer! Weer 

wat geleerd!   

De veiling in Broek op Waterland is een belevenis. Na wat geoefend te 

hebben, worden er ook daadwerkelijk groenten, fruit en ‘prullaria’ 

aangeboden. 
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En dan 

met de 

boot door 

dat 

waterland 

waar op de 

eilandjes al 

die 

groenten 

werden 

verbouwd. 
 

 

Heerlijk op de fiets naar de Zaanse 

Schans. 

De uitzetter van onze vakantie: De 

Kaasmarkt in Alkmaar. We doen het 

met de boot. Hè, hè, eindelijk eens 

niet met de fiets! 

Een workshop aquarel schilderen 

van Jikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoera! Jan de Romph start Jeu-de-

Boules. Daar worden we blij van. 

         Heerlijke gezelligheid. 
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Wat een fijne vakantie! 

 

 

 

Wat een fijne vakantie! 

 

Niet storen a.u.b. 
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U vindt onze fraai gelegen ruim opgezette camping in Twente, het meest 

gevarieerde deel van Overijssel. 

De camping ligt aan de rand van het 
recreatiegebied Scholtenhagen, naast 
subtropisch zwembad De Wilder, met 
in de nabije omgeving op loopafstand 
sportaccommodaties, prachtige 
natuurgebieden en een park met een 
mooie kinderboerderij aansluitend aan 
een visvijver. 
Aan de andere kant van de camping tevens op loopafstand vindt u Haaksbergen 

met verrassend leuke winkels en gezellige terrasjes. Voor de toeristische gast zijn 

2 prachtige velden beschikbaar met zeer ruime plaatsen (min. 100 m2) voor 

maximaal 90 caravans- tenten- of vouwwagen, reserveren is mogelijk niet 

verplicht, voor 2 personen vanaf € 24,50 

Voor de slagboom vindt u een apart veld 

voor 24 ruime camperplaatsen met water, 

elektra en vuilafvoer voor 2 personen € 

13,50 per nacht, reserveren is hiervoor niet 

mogelijk 

Onze ligging is uniek te noemen tegen de 

rand van het park aan de ene zijde en 

weilanden aan de andere zijde en op  

loopafstand van het bos.  

 

Natuurlijk vindt u op onze kampeervelden 

uitstekende sanitaire voorzieningen, met 

afwasruimte, toiletruimte en aparte 

babyruimte. 
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