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 DE WEGWIJZER 
Contactblad van de 

CHRISTELIJKE CARAVAN 
CLUB 

Redactie 
Tineke Paulus, Ermelo 
          Tel. 06-20389767 (eindredactie) 
Leny Terlouw, Hendrik-Ido-Ambacht 
          Tel. 078-6816187  (lay-out) 
Annemarie Francken, Bodegraven 
          Tel. 0172-614586 
Marty Alkema, Ede Tel.06-30835212 
 

Verzending: Marty Alkema 

 

Bestuur 
Voorzitter: Tineke Paulus  
               Magnolialaan 24 
               3852 JB Ermelo 
                Tel: 06-20389767 
E-mail:   voorzitter@chrcaravanclub.nl 
 

Secretaris: Leen van den Berge   
                Driespronglaan 2  
                3951 VJ Maarn      
                 Tel. 0343-442933 
E-mail:   secretaris@chrcaravanclub.nl 
               info@chrcaravanclub.nl 
                                                             
Penningmeester: Jan Janse 
                Akkerlaan 29 
               4341 MC Arnemuiden 
                Tel. 0118 -606954 
                IBAN: NL61 INGB 0004 8966 46 
                t.n.v. Christelijke Caravan Club 
E-mail:   penningmeester@chrcaravanclub.nl 
 

Algemeen adjunct: Jan de Wit 
              Gerrit Greupstraat 32 
        2871 WM Schoonhoven 
  Tel: 0182-383833 
E-mail:   alg.adjunct@chrcaravanclub.nl 
 

Bestuurslid: Jolien Prins 
                Gemeenteweg 123 
                7951 CH Staphorst 
                Tel. 06-21646272 
E-mail:   bestuurslid@chrcaravanclub.nl 
 

website: www.chrcaravanclub.nl  
Beheer:    Koos Hartog 
E-mail:   koos.hartog@gmail.com 

 

 
Februari 2024 
36e JAARGANG            NUMMER 1  
 

REDACTIONEEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2024-2 
uiterlijk 1 mei 2024 naar: 
Leny Terlouw 
Mauritsstraat 111 
3341 EL Hendrik-Ido-Ambacht 
Email: lenyterlouw@solcon.nl 
 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Jolien Prins 
Gemeenteweg 123 
7951 CH Staphorst 
Email: 
bestuurslid@chrcaravanclub.nl 
of naar:  
Hannie Jansen 
Dronensingel 165, 
2411 GX Bodegraven 
Email: hannie-jansen@kpnmail.n

Het jaar 2024 is nog maar net 

begonnen en we kijken weer uit 

naar het voorjaarskamp.  

De Wegwijzer is voorzien van 

een nieuw “jasje”. We proberen 

dan telkens wat nieuwe foto’s 

van kampen of reizen te 

plaatsen op de voorpagina.  

Vorig jaar hadden we geen 

plaats meer voor het verslag  

van de reis naar “Boer Sam”. 

Dat  plaatsen we in deze 

Wegwijzer. Op de voorpagina 

enkele foto’s van die reis. 

Wat fijn dat er weer zoveel 

nieuwe leden zich hebben 

aangemeld bij de CCC.  

Een hartelijk welkom! 
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OM OVER NA TE DENKEN 

Door Jolien Prins                                                     (naar een meditatie van C.H. Spurgeon) 

 

Eben-Haëzer 

 

We kennen allemaal wel een 

kerkelijk gebouw of een school met 

deze naam. We vinden deze naam 

in het boek Samuël, de geschiedenis 

waarin de Heere op een wonderlijke 

manier Zijn volk Israël redt uit de 

handen van de Filistijnen. Samuël 

richt dan een gedenksteen op met 

de naam Eben-Haëzer.... en zegt: 

Tot hiertoe heeft de Heere ons 

geholpen. (1 Samuël 7 vers 12) 

 

Het woord 'tot hiertoe' is als een 

hand die terug wijst naar het 

verleden. Dat kan twintig jaar zijn of 

zeventig... en toch...tot hiertoe heeft 

de Heere ons geholpen. 

Geholpen door armoede, door 

overvloed, in ziekte en gezondheid, 

thuis en op reis, in eer en oneer, in 

benauwdheid en vreugde, in 

beproeving en overwinning, in 

gebed..... tot hiertoe heeft Hij ons 

geholpen! 

 

Wij vinden het mooi om door een 

lange laan te kijken, omzoomd door 

bomen, het is als een groen gebouw, 

met de stammen als pilaren en 

bogen van bladeren; kijk ook zo naar 

de gang van uw jaren, het groene 

dak van Gods genade boven uw 

hoofd en daarlangs de sterke pilaren 

van Gods goedertierenheid en trouw. 

Hoort u de vogels zingen in de 

takken? Ze zingen allen van de 'tot 

hiertoe' ontvangen genade! 

 

Maar we mogen ook vooruit kijken, 

we zijn nog niet aan het eind, er is 

nog een afstand te gaan... 

 

Meer beproevingen en meer vreugd, 

meer verzoekingen en meer 

overwinningen, meer gebeden en 

meer verhoringen, meer moeite en 

meer kracht, meer strijd en meer 

zegepraal en dan komt de ziekte, de 

ouderdom, de zwakte en de dood. 

Is het nu voorbij? 

 

Nee! Er is nog meer.... een 

ontwaken naar Jezus beeld, tronen, 

harpen, gezangen, psalmen, witte 

klederen, het aangezicht van Jezus, 

de gemeenschap der heiligen, de 

heerlijkheid Gods, de volheid der 

eeuwigheid, een oneindige zaligheid. 

 

O, gelovige hebt goede moed, en 

bouw uw Eben-Haëzer met een 

dankbaar vertrouwen, want: 

 

Die u tot nu geholpen heeft, 

vrees niet dat Hij u ooit begeeft!
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( een oud gezang..) 

 

Nu laat ons God de Heere 

dankzeggen en Hem eren, 

want goed zijn alle dingen 

die wij van Hem ontvingen. 

 

Want lijf en ziel en leven 

heeft ons de Heer' gegeven, 

Hij zal ze ook bewaren 

in allerlei gevaren. 

 

Een arts is ons gegeven 

die Zelve is het leven, 

Christus voor ons gestorven, 

Hij heeft het heil verworven. 

 

Wij bidden U, Algoede: 

"Wil altijd ons behoeden, 

de kleinen en de groten 

houd ze in Uw hart besloten." 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Door Leen van den Berge (secretaris) 

 
 

De CCC komt na de winter 

langzaamaan uit haar slaap, na een 

poosje echt winters weer, nu zacht 

voorjaarsachtig weer, heerlijk. Ik 

verlang naar mijn caravan.  

Hoewel slaap? We zijn goed bezig 

geweest. Als bestuur zijn we volgens 

mij niet aan een winterslaap 

toegekomen. De voorbereidingen 

voor het voorjaarskamp en de 

Algemene Ledenvergadering zijn in 

volle gang. De kampcommissie heeft 

zich druk gemaakt met de 

organisatie van het voorjaarskamp in 

Echten. Daarnaast kreeg de 

financiering van clubkampen extra 

aandacht. Best een lastig 

onderwerp, hoe doe je dat 

toekomstgericht. We hebben ons 

ook gebogen over de actualisatie 

van het Reglement Reizen en van 

het Reglement en Draaiboek 

Clubkampen, waarbij het verwijderen 

van alle tekst m.b.t. de witte tent 

zoals we die vroeger hadden, een 

belangrijk punt was. Maar niet 

minder de daarmee verband 

houdende herschikking van de 

posten in de faciliteits- en 

organisatiekosten. Op de komende 

Algemene Ledenvergadering kun je 

er meer van horen. En om verder 

nog te noemen, de commissie reizen 

liet, als resultaat van een avond vol 

tips en tricks door coördinatoren, 

een handleiding voor coördinatoren 

het licht zien.  

 

Tijdens de vergadering is aftredend 

de huidige secretaris Leen van den 

Berge, die statutair niet meer 

herkiesbaar is. Het bestuur stelt in 

zijn plaats Ineke Konijn voor als 

nieuwe secretaris. Zij stelt zich zelf 

elders in deze Wegwijzer voor. 

 

Het voorjaarskamp met de 

Algemene Ledenvergadering wordt 

op het Vakantiepark Westerbergen 

in Echten gehouden. Het goed 

uitziende programmaboekje is 

bijgesloten bij deze Wegwijzer. Je 

komt toch wel? Je kunt je 

aanmelden via onze website tot 

uiterlijk donderdag 14 maart 2024. 

Daarna zal de commissie de 

excursies gaan vastleggen. Latere 

aanmeldingen lopen de kans dat 

er geen plaats meer is bij de 

excursies.  

 

Tijdens de vorige Algemene 

Ledenvergadering is beloofd dat het 

bestuur een enquête zou houden 

naar het waarom van het 

teruglopende bezoek van de 

clubkampen. Op blz. 1 van onze 

website www.chrcaravanclub.nl. 
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vindt u de enquête. Wij willen 

iedereen dringend vragen om dit 

formulier in te vullen. Het 

gemakkelijkst kunt u het formulier 

invullen op de website en als u klaar 

bent met invullen, kunt u het direct 

terugsturen door op de knop 

“verzenden” te drukken. Maar het 

kan ook worden gedownload en 

worden geprint en ingevuld waarna 

het via e-mail of post kan worden 

geretourneerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De advertenties in onze Wegwijzer 

worden soms over het hoofd gezien. 

Daarom beste CCC-ers, als je op 

reis gaat of als coördinator een reis 

wilt opzetten,  

laat niet na onze adverteerders met 

een bezoek te vereren zo het maar 

enigszins mogelijk is. En laat dan 

vooral weten dat je van de CCC 

bent. Op het lijstje hier onder kun je 

in één oogopslag zien wie onze 

campingadverteerders zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping den Blanken, Neede 

 

De Heidebloem Recreatie, Haarle 

 

Camping Ideaal, Holten 

 

Camping Maarlandhoeve, Uithuizen 

 

Museumboerderij Mariahoeve, Putten 

 

Charmecamping de Regge-vallei, Den Ham 

 

Boerencamping Remmelink, Drempt 

 

Camping Scholtenhage, Haaksbergen 

 

Camping Val ‘d Or, Luxemburg 

 

Camping de Verborgen Hoek, Harich 

 

SVR campings 

 

Eurocamping Vessem (zie website) 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Herinnering CONTRIBUTIE 2024 
Nog niet iedereen heeft de contributie van 2024 voor 1 

feb. 2024 overgemaakt.  Het kan zijn dat u e.e.a. vergeten 
bent. Vandaar even deze herinnering. 

Een echtpaar is € 65 ,-- verschuldigd; een alleenstaande  
€ 55,--. 

De bijdrage voor de donateur is € 20,--. 
Onze CCC bankrekening is: 

NL 61 INGB 0004 8966 46 t.n.v. Christelijke Caravan Club 
onder vermelding van contributie 2024 of donateur 2024. 

Hartelijk dank voor uw medewerking 
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JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR… 

Hallo mede CCC-ers, 

 

Wij zijn Jaap en Emmy Cabaret uit 

Barendrecht. Wij zijn beiden geboren 

in Rotterdam en hebben toen wij 

trouwden nog 6 jaar in Rotterdam 

gewoond. Daarna zijn wij in 1985 

naar Barendrecht verhuisd en daar 

wonen we nog steeds met veel 

plezier. 

 

Wij hebben 5 kinderen, de oudste en 

de jongste zijn meiden en de 

middelsten jongens. De jongste van 

29 jaar woont nog thuis. We hebben 

2 kleinkinderen een meisje van 9 en 

een jongen van bijna een jaar. We 

passen één dag in de week op onze 

kleinzoon, nu ik met pensioen ben 

kan ik er óók van genieten. 

 

Wij hebben in het verleden 

kampeerreizen gemaakt met de 

NCRV naar oud 

Griekenland en 

Spanje-Portugal, 

Daar hebben we 

erg van 

genoten.  

De NCRV 

stopte met de 

verre 

kampeerreizen en 

toen zijn we op zoek 

gegaan naar een andere Christelijke 

Caravan Club. 

Zo kwamen wij bij de CCC terecht 

en zijn daar lid van geworden. 

Vorig jaar hebben we de reis 

Duitsland-Tsjechië-Oostenrijk 

gedaan met een hele grote groep. 

Dat was heel gezellig en ook de 

christelijk identiteit heeft ons doen 

besluiten dit jaar weer een reis te 

maken. We hadden gekozen voor de 

reis naar Polen, maar helaas ging 

deze reis niet door bij gebrek aan 

belangstelling. 

We zullen dit jaar dus zelf iets 

moeten verzinnen. We hopen dat er 

volgend jaar weer voldoende aanbod 

is met mooie reizen. 

 

Waarom de CCC: wij vinden het 

belangrijk dat ook tijdens de vakantie 

aandacht wordt besteed aan het 

geloof door middel van kerkdiensten, 

zanguurtjes en goede 

gesprekken met 

mede reisgenoten. 

 

Voor de 

volgende 

Wegwijzer 

geven wij het 

stokje over aan 

Jaap en Joke Bac 
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Het bestuur van de CCC heeft 

gevraagd om mijzelf voor te stellen.  

Ik ben Ineke Konijn en was getrouwd 

met Martin, helaas is hij drie jaar 

geleden overleden. Wij missen hem 

nog iedere dag. Samen hebben wij 

vijf dochters gekregen en inmiddels 

is dat uitgebreid met vijf 

schoonzoons en tien kleinkinderen. 

Daar ben ik erg dankbaar voor. 

 

In 2016 zijn wij lid geworden van de 

caravanclub. Onze eerste reis was 

naar Frankrijk en een stukje door 

Spanje. Dat was heel bijzonder. Ook 

hebben Martin en ik verschillende 

reizen en kampen georganiseerd.  

 

Ik ben opgeroeid in Boskoop en 

woon hier nog steeds. Met veel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plezier heb ik in het onderwijs 

gewerkt en nog sta ik regelmatig 

voor de klas. Bij de kerkelijke 

gemeente verzorg ik twee keer per 

maand de koffieochtenden voor 

ouderen, dat is heel fijn om te doen. 

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de 

inloop voor vluchtelingen. 

 

Mijn hobby’s zijn onder andere met 

de caravan op reis, lezen en aquarel 

schilderen.  

Sinds kort wil ik mij ook in zetten als 

secretaris bij de CCC. Met Gods 

hulp en ondersteuning van de 

overige bestuursleden hoop ik deze 

taak te mogen vervullen. 

 

Hartelijke groet, 

Ineke Konijn

Even Voorstellen… 
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VAN DE commissie reizen 

Door Henk van den Hoorn 

 
 

 

Het jaar 2024 is net begonnen als ik 

dit schrijf. We hebben even kunnen 

ruiken aan de winter, het was even 

wit van de sneeuw, we konden 

schaatsen op natuurijs, maar het 

was van korte duur. Toch dachten wij 

als CCC-ers al weer aan het 

voorjaar en de zomer, want 

kamperen begint al te kriebelen als 

de dagen weer lengen. 

Aan het einde van het jaar 2023 

kregen wij de Reisspecial 2024 

toegestuurd. Wat ziet dat blad er 

schitterend uit en wat staan er 

aantrekkelijk reizen en kampen in. 

Het Binnenlandkamp Neede, de 

Kris-Kras-Binnenlandse Reis, de reis 

naar Noorwegen, de reis naar 

Karinthië, de reis Zeeland-België en 

de reis Zuid-Polen. 

Veel CCC-ers genoten van het 

aanbod in de Reisspecial. Ze 

dachten, ze fantaseerden, ze 

overlegden, en ze kozen voor een 

reis of kamp. 

Na 1 januari 2024 maakte Annie 

Eppinga de balans op: er waren veel  

inschrijvingen voor de reizen en het 

kamp. 

 

 

 

 

 

 

Helaas was er te weinig 

belangstelling om de reis naar  

Zuid-Polen door te laten gaan, maar 

misschien kan dat volgend jaar wel. 

 

Wij zijn dankbaar dat er zoveel 

creatieve coördinatoren in onze club 

zijn. Dankzij hun inzet kunnen wij als 

CCC-ers weer op pad. 

Als Commissie Reizen hebben wij, 

samen met Leen van den Berge, de 

Handreiking voor (Aspirant) 

Coördinatoren herzien. Op het 

voorjaarskamp krijgen alle 

coördinatoren de papieren versie 

van deze Handreiking aangeboden, 

ook de aspirant-coördinatoren 

krijgen er een. Wij hopen dat er 

velen in onze club bereid zijn om 

coördinator te worden want zonder 

de coördinatoren kan de CCC niet 

bestaan. 

In 2024 hopen wij als CCC-ers weer 

te genieten van Gods schepping en 

van elkaar. 

 

Dit alles.........samen in de Naam van 

Jezus!!!! 
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ReisVerslag Frankrijk  

naar camping bois-giRAult “boeR sAM” 
 

Door Henk en Martie Jansen                                       van dinsdag 20 juni t/m vrijdag 14 juli 

 
 

Op de eerste dag 

verzamelden we op 

Camping De 

Chenefleur in 

Tintigny in België. 

Van daaruit 

vertrokken we de 

volgende dag naar 

Camping Bois-

Girault in Arrabloy 

in Frankrijk, Boer 

Sam. 

 

Daar aangekomen 

na een best lange en 

vermoeiende reis stond ons een heerlijk diner te wachten, dat was verzorgd 

door Marieke en 

Samuelle. 

 

We kwamen daar 

aan met regen wat 

echt niet leuk 

was!!!!

 
 

Maar we werden de volgende dag wakker met zon en mooi weer.  

 

          We hebben daar 3 weken prachtig weer gehad. 
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Ook hebben we daar meegedaan aan een 10 daagse fietstocht die vaak 

langs de Loire ging.                                                        

   
Er werd onderweg koffie gedronken. Ook werd er door boer Sam 

een picknick geregeld waar we enorm van genoten met o.a. 

een melkbus vol met soep, stokbroden, jam, brie, paté, een 

gekookt eitje, melk, karnemelk, jus en fruit toe.  

 

De fietstochten leidden ons langs de plaatsen Gien en Briare en nog vele 

bezienswaardigheden. 

 

En bij 

thuiskomst 

op de 

camping 

kregen we 

een drankje 

halen van 

boer Sam. 

 

We zijn ook 

met de bus 

een dag 

naar Parijs 

geweest, en 

zijn daar met 

de bus 

dwars door de stad gereden en hebben veel gezien, De Eifeltoren, Ark de 
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Triomfe, Notre-Dame (nog in de steigers), en bij de Basilique du Sacré-

coeur zijn we uitgestapt en hebben 

bij de Montmartre het schilders 

pleintje bezocht. 

We hebben ook een boottocht op de 

Seine gemaakt en vele mooie 

gebouwen gezien o.a. Het Louvre. 

We hebben ook een kasteel in 

aanbouw bezocht in Guedelon. Heel 

interessant. Verder hebben we de 

markt in Gien en in Briare bezocht 

wat vooral de dames 

leuk vonden. We hebben 

een  geitenboerderij 

bezocht en bij Wijnboer 

Billermou hebben we 

wijn geproefd en 

gekocht.   

 

We hebben 3 weken 

lang genoten van een 

fijne vakantie bij boer Sam. De reis terug hebben we ook in 2 dagen gedaan 

en hebben overnacht op camping Chenefleur waar ons een geweldig 

afscheidsdiner werd aangeboden. Het was een fijne en mooie vakantie met 

dank aan Jan en Aartje De Wit en Rien en Jannie van Brummelen.
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Puur genieten 

in het mooie 

Frankrijk ! 
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Romige Tagliatelle met kruidige kip 

 

Ingrediënten voor 2 personen: 

➢ 150 gr. tagliatelle 

➢ 200 gr. kipstukjes 

➢ 250 gr. Thaise groenten mix                  

➢ 20 gr. nasikruiden 

➢ 125 ml. ongeklopte slagroom 

➢ 50 ml. heet water 

➢ olie om in te bakken 

➢ peper en zout 

 

 

 

Bereiding: 

 

Laat de nasikruiden in een kopje heet water wellen. 

Kook de tagliatelle gaar. 

Bak de kipstukjes bruin en voeg daarna de Thaise groenten mix toe. 

Roerbak dit een paar minuutjes mee. 

Voeg daarna de gewelde nasikruiden en de slagroom toe en roer goed 

door. 

(Mocht je het te dun vinden dan kun je het wat inkoken) 

Voeg als laatste de gekookte tagliatelle toe en schep er doorheen. 

 

De volgende dag is dit gerecht eigenlijk nóg lekkerder!     

 

 

Uit:                                                                            

 

 

 

 

 

MIJN RECEPT 
Ingestuurd door Leny Terlouw 
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Wil je een treinkaartje kopen? 

Nee, niet naar de balie lopen. 

Daar is niemand meer te zien,  
je kaartje komt uit een machien. 

Je moet dan overal op drukken 

in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij, 

achter je zie je een hele rij 

kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 

 

Bij de bank wordt er geen geld 

netjes voor je uitgeteld. 

Want dat is tegen de cultuur, 

Nee, je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent, 

anders krijg je nóg geen cent. 

Om je nog meer te plezieren, 

mag je internetbankieren. 

Allemaal voor jouw gemak, 

alles onder eigen dak. 

Niemand die er ooit om vroeg. 

Blijkbaar is het nooit genoeg. 

 

Man, man, man wat een geploeter, 

alles moet met de computer 

Anders doe je echt niet mee. 

Op www en punt BE 

vindt je alle informatie. 

Wie behoedt je voor frustratie? 

Als dat ding het dan niet doet, 

dan word je toch niet goed! 

Maar dan roept men dat je boft, 

je hebt immers Microsoft. 

Ach, je gaat er onderdoor, 

je raakt gewoonweg buitenspoor. 

Nee, het is geen kleinigheid,                ingezonden door Geri van der Weijde 

Oud worden in deze tijd. 
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Beste “CCC Familieleden”, 

 

Sinds een jaar heb ik het genoegen om ons clubblad De Wegwijzer 

samen te stellen van de bij mij ingekomen stukken. 

Die stukken zijn heel divers. Zo komen er stukken van het bestuur 

binnen, een heel enkele keer een ingezonden stukje en vooral in het 

kampeerseizoen komen er stukken binnen met verslagen van kampen en 

reizen.  

Soms komen er verslagen binnen die al helemaal mooi in elkaar zijn 

gezet. Dat heeft de verzender veel tijd gekost en dat is heel jammer want 

ik kan zulke stukken niet in zijn geheel plaatsen. Ook ik moet dan weer 

aan het knippen en plakken. Zouden jullie de onderstaande punten in 

acht willen nemen? 

 

1. De verslagen krijg ik graag in “Word” aangeleverd. 

2. De originele foto’s per mail verzenden. Hier wil ik nog bij 

opmerken dat foto’s die per WhatsApp zijn verzonden veel van 

hun kwaliteit verliezen. Net zoals foto’s die van een Google 

account zijn afgehaald. Vandaar originele foto’s! 

3. Geef een beschrijving mee op welke plaats in het verslag de 

foto’s ongeveer moeten komen.  

 

 

Verder wil ik jullie vragen om wat stukjes en recepten op te sturen zodat 

we De Wegwijzer tot een aantrekkelijk blad kunnen maken. 

 

Heb je nog vragen over bovenstaande bel me gerust even!  

 

Met vriendelijke groet, 

                        

Leny Terlouw 

06-41077542 
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