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LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2024-3 
uiterlijk 1 aug. 2024 naar: 
Leny Terlouw 
Mauritsstraat 111 
3341 EL Hendrik-Ido-Ambacht 
Email: lenyterlouw@solcon.nl 
 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Jolien Prins 
Gemeenteweg 123 
7951 CH Staphorst 
Email: 
jcvanutrecht@kliksafe.com 
of naar:Hannie Jansen 

Dronensingel 165, 

2411 GX Bodegraven 

Email: hannie-jansen@kpnmail.nl

Het voorjaarskamp ligt achter 

ons. Een kamp waarvan één 

van de commissieleden, Henk 

Bloemendal, ons is ontvallen. 

Wij wensen Dicky en de 

(klein)kinderen veel sterkte toe! 

Ook was het koud en erg nat, 

zelfs zó nat dat sommigen via 

een omweggetje in de caravan 

moesten komen. De fietstochten 

vielen dus letterlijk in het water. 

Toch hebben we samen ook 

fijne dingen gedaan. Musea 

bezocht, naar de boerderij 

geweest en niet te vergeten de 

fijne momenten in de zaal. 

Nu kijken we weer uit naar de 

reizen en het vaste kamp. 

Een goede tijd gewenst! 
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OM OVER NA TE DENKEN 

 

Door Jan de Wit                           (uit het dagboekje EEN HOUVAST van Dr. W. Verboom.)     

Vergeving: 

 

Wie van u kent niet het gebed dat 

Christus ons heeft geleerd? We 

bidden het soms gedachteloos 

omdat het ons zo overbekend is. 

Onlangs lazen we een dagboekje 

van Dr. W. Verboom  “Een houvast”  

waarin het Onze Vader werd 

behandeld. Een treffende passage 

vonden we bij de vijfde bede: 

Vergeef ons onze schulden, gelijk 

ook wij vergeven onze 

schuldenaren. Als we bidden om 

vergeving van schuld bidden we 

tegelijk om vernieuwing van ons 

leven. Zodat we vergevingsgezind 

zijn. Dan gaan we op de Heere 

Jezus lijken. Die bad aan het kruis 

om vergeving van de schuld van zijn 

vijanden. 

Jezus leert ons niet alleen te bidden: 

vergeef ons onze schulden maar Hij 

voegt eraan toe: gelijk ook wij 

vergeven onze schuldenaren. Dit 

tweede deel van de bede hoort er 

wezenlijk bij. Je kunt het eerste niet 

bidden zonder het tweede. 

Trouwens het tweede ook niet 

zonder het eerste. De vraag is wat 

betekent het woordje ‘gelijk’ in de zin 

gelijk ook wij vergeven? Betekent 

het dat we bidden of God onze 

zonden wil vergeven zoals wij dat 

doen? Gelukkig niet, want dan zou 

onze vergevingsgezindheid een 

voorwaarde zijn voor Gods 

vergeving. Dan kunnen we wel 

stoppen met het bidden om 

vergeving van onze schuld. Betekent 

het dan dat we bidden of God onze 

zonden wil vergeven, naar de maat 

waarmee wij het doen? Opnieuw 

gelukkig niet! De maat waarmee wij 

iemand de schuld vergeven kan toch 

nooit de maat zijn van Gods 

vergeving. 

 

Zó niet. 

 

Jezus vertelt de gelijkenis van twee 

schuldenaars. (Mattheüs 18:23-35) 

Een koning heeft twee dienaren. Eén 

van hen moet bij hem komen. Hij 

siddert als hij komt. Hij is zijn heer 

namelijk een onnoemelijk groot 

bedrag schuldig. Tienduizend 

talenten. Onbetaalbaar. De koning 

zegt: betalen zul je. De dienaar valt 

op zijn knieën en smeekt om 

kwijtschelding. De koning krijgt 

medelijden met de man en scheldt 

hem al zijn schulden kwijt. Wat een 

koning! Dan komt die dienaar buiten 

en ziet een collega lopen. Hij 

bedenkt dat die hem een 

kleinigheidje schuldig is, honderd 

penningen, een ‘peanut’. Wat doet 
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de dienaar? Hij grijpt zijn collega bij 

de keel en sist: je zult mij alles 

betalen. De collega smeekt: heb 

geduld. Maar de dienaar zegt: niks 

mee te maken. Betalen zul je! Achter 

de tralies! Zo moet het niet als wij de 

vijfde bede bidden.  

 

Zó wel. 

 

Hoe kan het wel? Een predikant had 

in een leerdienst gepreekt over deze 

bede. Hij had uitgelegd dat het een 

wonder is dat God onze schuld 

vergeeft. Maar dat dit een farce 

wordt wanneer we zelf niet bereid 

zijn om onze naaste te vergeven. De 

volgende dag komt er een 

kerkganger bij hem. Hij zegt: Ik moet 

u iets vertellen. Mijn ouders en wij 

(als echtpaar) leefden al jaren in 

onmin met elkaar. Geen van de  

partijen was bereid toenadering te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoeken.  

Maar nu zaten we gisteren in de kerk 

en hoorden we uw preek over 

schuldvergeving dat je dan ook 

elkaar moet willen vergeven. Ik zei 

na de dienst tegen mijn vrouw: Nu of 

nooit! En wij gingen linea recta naar 

mijn ouders om het goed te maken. 

Wie schetst onze verbazing toen we 

onderweg naar het huis onze ouders 

tegen het lijf liepen. Die zeiden tegen 

ons: we luisterden via de kerkradio 

naar de preek  over de vijfde bede. 

En toen zeiden we tegen elkaar: Nu 

of nooit! En zijn we op weg naar 

jullie om het goed te maken.   Nou 

dominee, zei de man, u kunt 

begrijpen hoe dit afgelopen is. Het is 

in de kortste keren goed gekomen. 

Toen hebben de predikant en zijn 

gemeentelid God gedankt. Onder 

tranen!  

Dat kunt u begrijpen.                
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Werpt al uw bekommernis op 

Hem..... 

 

Waarom kon u vannacht nu weer 

niet slapen, 

u had uw zorgen toch bij Hem 

gebracht? 

Heeft u ze soms weer netjes op 

staan rapen 

en meegenomen in de stille nacht? 

 

U denkt toch niet dat u nog mee 

moet dragen 

aan wat u net bij God hebt  

neergelegd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat God geen raad weet met de vele 

vragen 

die u pas aan Zijn hart hebt 

uitgezegd? 

 

Werpt u vanavond nu eens al uw 

zorgen 

op Hem, die nooit Zijn kinderen 

verliet. 

En slaap dan rustig tot de nieuwe 

morgen. 

U denkt toch niet dat God geen 

uitkomst biedt? 

 

....want Hij zorgt voor U. 

 

Gedicht: 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Door Leen van den Berge (secretaris) 

 
 

We hebben net het voorjaarskamp 

2024 Echten op de camping 

Westerbergen achter ons. Een 

mooie camping met goede 

voorzieningen en zelfs een 

zwembad waar we kosteloos gebruik 

van konden maken. Een mooie zaal 

stond ons ter beschikking, waar we 

allemaal goed in pasten. De 

kampcommissie had voor mooie 

excursies en avondprogramma's 

gezorgd. Helaas heeft de commissie 

niet voor beter weer kunnen zorgen, 

jammer, dat zou wel fijn zijn 

geweest, want het was koud en heel 

nat. De geplande fietstochten zijn 

per auto uitgevoerd. Maar al met al 

was het toch een fijn kamp, de 

eerste dagen was het best wel goed 

weer, de eerste zondag hebben we 

zelfs nog buiten in een kring kunnen 

zitten, napraten, hoop ik, over de 

prachtige preek die ons lid Cor 

Zuijderduijn heeft gehouden. 

Verdrietig was dat commissielid 

Henk Bloemendal ons in maart is 

ontvallen, vooral voor Dicky zijn 

vrouw. Maar de commissie kon 

doorgaan met de hulp van Cor en 

Leny Terlouw en ook van Gerrit 

Kaptein. 

 

Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 20 april is er 

uitgebreid gediscussieerd over het 

voorstel van het bestuur om de 

organisatiekosten te verhogen van   

€ 15,50 naar € 25,00 p.p. De laatste 

jaren zijn de kosten flink gestegen, 

wat iedereen persoonlijk heeft 

kunnen merken. Binnen de 

vergadering werd voorgesteld om 

het bestuursvoorstel terug te nemen 

en de gehele financiering van de 

clubkampen opnieuw te bekijken. 

Maar na enige discussie kwam toch 

de realiteitszin weer boven en 

erkende men dat een verhoging 

onontkoombaar is en dat € 9,50 in 

een periode van 18 jaar! (2006 t/m 

2024) slechts een schijntje is. 

Uiteindelijk werd met overgrote 

meerderheid het bestuursvoorstel 

aanvaard.  

 

De resultaten van de gehouden 

enquête naar de afnemende 

deelname aan de clubkampen, 

voorzien van commentaar van het 

bestuur, werden gepresenteerd. 

Deze zijn in een apart kader 

opgenomen in deze Wegwijzer. 

 

Het bestuursvoorstel om Ineke 

Konijn te benoemen als secretaris in 

de plaats van Leen van den Berge, 

die zijn statutaire maximale periode 

heeft voltooid, werd per acclamatie 
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aangenomen. Ineke werd door onze 

voorzitter hartelijk welkom geheten 

binnen het bestuur. Ineke bedankte 

voor het gestelde vertrouwen en 

hoopte op de hulp van de 

medebestuursleden en bovenal de 

onmisbare hulp van de Heere God.  

De voorzitter bedankte Leen voor 

zijn 9-jarige vervulling van het 

secretariaat en overhandigde hem 

een prachtig glascadeau en Teunie, 

zijn vrouw die, volgens Leen, een 

tweede secretariaat had vervuld, een 

mooie bos bloemen. Leen bedankte 

hartelijk voor het ontvangen cadeau. 

De bestuurlijke kant van het 

secretariaat had zijn speciale 

aandacht gehad. Hij wees er op dat 

de Christelijke identiteit van de CCC 

een groot goed is, maar ook heel 

kwetsbaar en daarom voortdurend 

aandacht vereist.  

 

De volgende Algemene  

 

Ledenvergadering zal worden  

gehouden op de camping  

“De Heldense Bossen” in Helden op 

vrijdag 13 september. Het kamp 

duurt van vrijdagavond 6 september 

tot zaterdag 14 september 

(vertrekdag). De ontvangst is vanaf 

dinsdag 3 september. 

 

Tenslotte. Dit was mijn laatste 

bijdrage als penvoerder van het 

bestuur. Het was mij een genoegen 

om mee te denken en voorstellen te 

doen voor het besturen van deze 

fijne club, waarbij je je thuis kan 

voelen, ook al zijn we allen 

verschillend. Hartelijk dank voor de 

steun die ik heb ondervonden van 

leden en bestuur en bovenal dank 

aan God die mij de gezondheid en 

de kracht heeft gegeven om dit 

mooie werk te mogen doen. Ik wens 

Ineke net zo veel plezier in haar taak 

toe als ik daarbij mocht ondervinden. 
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JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR… 

 

Hallo mede CCC-ers,  

 

Wij zijn Jaap en Joke Bac.  

 

Jaap is geboren in Moerkapelle en 

heeft daar tot ons trouwen gewoond, 

Ik, Joke, ben geboren in Ouderkerk 

aan den IJssel. Ik was 5 jaar toen 

mijn ouders verhuisd zijn naar 

Nieuwerkerk aan den IJssel. Tot mijn 

15e heb ik daar gewoond. Daarna 

zijn we verhuisd naar Moerkapelle, 

waar ik op mijn 16e Jaap leerde 

kennen en op mijn 20e zijn we 

getrouwd, direct na Jaap zijn studie.  

 

We zijn begonnen in Terneuzen, 

daarna 7 keer verhuisd en tenslotte 

weer in Terneuzen, waar Jaap 

werkte voor Dow Chemical. Later is 

Jaap voor zichzelf  begonnen met 

een bedrijf in de chemie. 

Nu wonen we alweer bijna 9 jaar in 

Barendrecht.  

 

We zijn rijk gezegend met 4 kinderen 

en 10 kleinkinderen. Twee gezinnen 

wonen in het buitenland wonen met 

hun 5 kinderen (onze kleinkinderen). 

Die gaan we regelmatig bezoeken.  

Twee jaar geleden hebben wij een 

camper gekocht, wij waren geen   

 

 

echte kampeerders, maar het was 

weer een nieuwe vorm van vakantie 

vieren en dat bevalt ons uitstekend.  

We zijn gelijk lid geworden van de 

CCC, ook omdat we het camperen 

nog moesten leren. We werden bij 

de eerste ontmoeting zeer goed 

voorgelicht. 

Allemaal aardige mensen, met veel 

ervaring, maar ook broeders en 

zusters in het geloof, wat gelijk een 

band gaf.  

We zijn verleden jaar al met een reis 

mee geweest, wat zeer goed is 

bevallen. Ook de onderlinge  

saamhorigheid sprak ons erg aan. 

Dit jaar hopen we de reis naar 

Noorwegen te gaan maken.  

We geven de pen door aan Aat en 

Ina Nederlof.  
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Samenvatting enquêteresultaten 

 

Zoals op de vorige ledenvergadering in september 2023 was toegezegd, 

heeft het bestuur een kleine enquête gehouden onder de leden i.v.m. het 

teruglopend aantal deelnemers van clubkampen. Hierbij een korte 

samenvatting van de belangrijkste en opmerkelijkste resultaten. 

 

De respons is 58 reacties op een totaal van 152 adressen, dat is ca. 38%. 

Het zou kunnen dat er meer dan 1 reactie is van 1 adres, dit valt niet meer 

na te gaan. 

 

Vraag 3 / 4  

Hoe vaak heeft u deelgenomen aan een:        voorjaarskamp / najaarskamp? 

- op een uitzondering na bijna alle:    37 (64%)        34 (59%) 

- kan zelden in die periode:  8 (14%)       8 (14%) 

- voorheen wel, maar de laatste jaren te vermoeiend: 2                     0 

- we werken nog, dus kunnen niet altijd:                      2          2 

- vinden het te duur worden:                                      11 (19%)         10 (17%) 

- aantal kampdagen te lang:                                        6                      1 

- aantal kampdagen te kort:                                         2                      1 

- aantal kampdagen is goed zo: 32 (55%)         29 (50%) 

 

Er is ook gevraagd naar verbeterpunten. Daar kwamen diverse antwoorden 

op waarvan hieronder enkele worden genoemd. En ook hier blijkt weer: 

zoveel hoofden, zoveel zinnen. 

 

Het merendeel van de respondenten heeft geen verbeterpunten genoemd of 

vindt het goed zo of prima of zelfs perfect. 

Vaak werd voor het voorjaarskamp gevraagd het kamp later in april te 

houden omdat het dan warmer zou zijn. Ook werd om dezelfde reden een 

weekend minder aangeraden, één weekend is genoeg voor het 

voorjaarskamp, vond men. Iemand pleitte voor meer Amp. om een kacheltje 

extra te kunnen plaatsen. 

Antwoord bestuur: Het naar achteren verschuiven van het voorjaarskamp 

naar later in april t.b.v. warmer weer is een begrijpelijk voorstel. Echter er 

zijn redenen die dit verhinderen. We zijn gebonden aan Pasen, het kamp 

moet of vóór of na Pasen worden gehouden. En ook het liefst niet op 

Koningsdag, want veel grootouders willen met hun kleinkinderen de Aubade 
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en de optocht enz. meemaken. En nog later in mei willen campinghouders 

ons niet meer ontvangen op de camping i.v.m. de meivakantie e.d. 

Steeds meer campings maken er werk van om meer stroom aan te kunnen 

bieden, maar daar zit uiteraard wel een prijskaartje aan. 

 

Vanzelfsprekend komt de klacht over de kou bij het najaarskamp minder 

vaak voor. Er zijn leden die twee weekenden sowieso te veel vinden, echter 

ook leden die juist twee weekenden voorstaan, ook met het najaarskamp. 

Er zijn enkele leden die het liefst het najaarskamp willen afschaffen en daar 

niet aan willen deelnemen.  

Antwoord: De positieve reacties van velen over het najaarskamp geeft ons 

geen reden om te veranderen.  

 

Enkelen merken op dat er geen rekening wordt gehouden met ACSI-kaarten 

die veel deelnemers in bezit zouden hebben. Als daar wel rekening mee zou 

worden gehouden, zouden de staanplaatsen veel goedkoper kunnen 

worden. 

Antwoord: Ingeval de camping is aangesloten bij de ACSI is vrijwel altijd de 

door de camping berekende prijs niet hoger dan de ACSI-prijs. Echter dit is 

slechts de basis, daar bovenop komt de toeristenbelasting die niet in de 

ACSI-prijs zit, maar uiteraard wel moet worden betaald en als de 

kampcommissie vrije staanplaatsen heeft, worden ook deze kosten in het 

plaatsgeld opgenomen.  

En daar komt tegenwoordig steeds vaker ook nog een toeslag bij voor 

energieverbruik. 

 

Ten aanzien van het duur zijn van de kampen merkt iemand op dat je dat in 

eigen hand hebt, omdat je niet aan alles mee hoeft te doen. En een ander 

stelt voor om maar één gezamenlijke maaltijd te houden i.p.v. twee. Geen 

dure lunches tijdens excursies. En weer een ander: iets minder luxe kan ook 

leuk zijn, het mag wel wat soberder. 

Antwoord: Inderdaad, niets moet maar alles mag, ook het deelnemen bijv. 

aan de maaltijden. 

 

Iemand pleit voor een strakker aannemingsbeleid, n.l. een vraag naar de 

bereidheid om iets te doen voor de club. 

Antwoord: Zeer terechte opmerking, we hebben inmiddels op onze website 

bij de identiteitsverklaring daar al meer nadruk op gelegd. Wij zijn geen 

professionele organisatie zoals de ANWB. Verwacht niet dat alles altijd voor 
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je wordt georganiseerd, dat je in een gespreid bedje komt, maar wees bereid 

om zo nu en dan de handen uit de mouwen te steken. Anderen doen het ook 

voor jou. 

 

Tenslotte is nog de vraag gesteld of men vooral lid van de CCC is omdat 

men wel mee wil met de reizen maar aan de clubkampen geen behoefte 

voelt. Hierop hebben 8 (14 %) respondenten van de 58 bevestigend 

geantwoord.  

Dit vinden wij teleurstellend omdat daaruit blijkt dat men niet heeft begrepen 

dat onze CCC meer is dan een reisorganisatie, maar dat het ook een 

vriendenclub is, dat het meer is dan consumeren, dat het ook is met elkaar 

de schouders eronder zetten. De CCC is niet van het bestuur, maar van ons 

allemaal. 

Gelukkig zijn er ook mensen die hebben geantwoord dat zij lid willen zijn 

juist om de gezellige clubkampen. 

 

Tenslotte: er zijn veel meer zinnige opmerkingen gesteld waarop we in dit 

kader niet in kunnen gaan. De reden van de enquête was om een verklaring 

te vinden voor het teruglopend aantal deelnemers aan de clubkampen.  

Hèt antwoord hierop hebben we echter nog niet kunnen ontdekken.  

Wellicht toch een mindere betrokkenheid van de leden bij onze CCC ? 
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VERSLAG voorjaarskamp 

"Westerbergen" in echten 
Door Wim Jansen                                        van zaterdag 13 april t/m maandag 22 april 2024 

Zaterdag 13 april. 

Opening van het 

voorjaarskamp door Tineke 

Paulus en de commissie 

voorjaarskamp Echten. Om 

18:00 uur is er het welkomst-

diner in de grote zaal van de 

camping, bestaande uit een 

buffet met diverse pasta’s en 

lasagne. Na afloop nog gezellig 

napraten en kennismaken met 

nieuwe leden onder het genot 

van een kopje koffie of thee. 

 

Zondagmorgen 14 april. 

Om 10 uur gaat het CCC-lid Cor Zuyderduyn voor in de 

kerkdienst. Schriftlezing uit Jesaja 25 vers 1 t/m 12, kerntekst 

vers 8. Hij zal de dood verslinden tot overwinning enz. 

terugdenkend aan Goede Vrijdag en Pasen. De collecte 

was bestemd voor Wycliffe bijbelvertalers en bracht € 677,-- op.  

‘s Avonds  was er een samenzang onder leiding van Andries Trul met 

liederen uit de bundel van Joh. de Heer.  

 

Maandag 15 en vrijdag 18 april. 

Maandag zou groep A op de fiets 

naar het Museum in Staphorst 

gaan maar de weersvoorspelling 

is zo slecht (code geel) dat we 

gezamenlijk gaan carpoolen. We 

rijden naar het dorpje De Wijk 

om daar koffie met cake te 

gebruiken in het dorpshuis maar 

eerst nog even buiten de ronde muren bekijken met foto’s van mensen die 

door geweld om het leven zijn gekomen. 
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Vervolgens rijden we, sommige groepen nog via een oorlogsmonument,  
naar het museum in Staphorst. Daar krijgen we 

een uitgebreide lunch en aansluitend een 

modeshow van een in 

Staphorster kleding 

gestoken dame die de 

zondagse kleding aantrekt 

en showt zoals de mensen 

naar de kerk gaan met de 

bijbel in de vorm van een 

handtasje. Daarna een 

rondleiding door de woonkamer 

en het boerderijgedeelte, alles 

nog in de oude Staphorster stijl. 

De Staphorsters houden van felle 

kleuren zoals in het interieur van 

de woonkamer en de voorgevels 

van de grote woonboerderijen te 

zien is.  
Ook de fietsers van groep B op 

vrijdag 18 april gaan carpoolen 

vanwege het slechte weer. 

Bij deze rond-

leiding is ons 

clublid Hilligje 

Timmerman in 

de Staphorster 

dracht gestoken. 

Zij heeft dit ook 

zelf vanaf haar 

jeugd jarenlang 

gedragen.  
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Verschillende groepen zijn naar de bij de camping gelegen educatie 

boerderij geweest van Fred en Bianca Straathof. Bianca verwelkomt ons en 

geeft uitleg in het leslokaal van de  omgebouwde schuur waar de kachel 

brandt en de koffie klaar staat. Bianca vertelt ons in haar mooie outfit met 

bord de…  Boerin=Boos ….over de 

werkzaamheden en de mestproblemen. 

Daarna gaan we de grote 

koeienstal met 85 koeien 

bekijken en vervolgens de 

potstal waar het jongvee wordt gehuisvest. Het vele werk, inclusief de 

opvoeding van hun 3 kinderen, doen ze samen. Het was heel boeiend om dit 

van dichtbij te zien en met hen kennis te maken. 

 

Op dinsdagavond 16 april geeft Maas van de Ruitenbeek een presentatie 

over de natuur en het wild in 

Noorwegen en op Spitsbergen waar 

hij met zijn tentje overnacht in de 

sneeuw en op gletsjers. 

Een nogal ijzige bedoening. 
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Woensdag 17 april. 

Een groot deel van ons 

gaat naar het Veenpark in 

Barger-Compascuum. 

Deze dag was het erg 

koud én nat!!!  We 

werden hartelijk welkom 

geheten met koffie en 

krentenwegge uit eigen 

bakkerij. Daarna kon 

ieder zijns weegs gaan.  

Er was een treintje met 

stationnetjes. We kregen uitleg over 

het turfsteken. Ook 

kon er in het park 

van alles worden 

bezichtigd.  

O.a. 

plaggenhutten 

waar de 

veenwerkers 

met hun 

gezinnen in 

woonden, 

winkels, schoenmakerij, kerkje en nog 
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veel meer……….  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig 

kwam ’s 

middags het 

zonnetje nog 

tevoorschijn 

maar het bleef 

koud. 
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Donderdag 18 april. 

Evenals dinsdag is er deze dag ook een groep naar het Drukkerijmuseum in 

Meppel geweest. Ook hier was het 

heel interessant. 

Er was een 

demonstratie 

papier scheppen 

en sommigen 

mochten dit zelf 

ook doen. Daarna 

werd er een 

oorkonde op naam 

uitgereikt. Je mocht 

ook meer dingen zelf doen. Zo kon je in een bak met water 3 druppels 

verschillende kleurstof laten vallen, dit met een stokje licht roeren en een 

blad papier er door halen. Dit was dan direct gemarmerd papier. Ook 

gingen sommigen op de foto en werden daar direct puzzels van gemaakt. 

Erg Leuk! 

Dezelfde avond gaf de 

Chr. Muziekvereniging 

Bergklanken uit 

Ruinen een mooi 

optreden met diverse 

bekende 

muziekstukken en met 

samenzang o.a. Blijf 

bij mij Heer. 
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Zaterdag 20 april. 

‘s Morgens is er de bekende jaarvergadering 

gepresenteerd door het bestuur van de CCC met een 

koffiepauze en heerlijke koek. Leen van den Berge 

neemt na 9 jaar afscheid als secretaris en word 

bedankt met een cadeau  van glaswerk. 

 

Ineke Konijn treedt aan als nieuwe secretaris. Het 

verslag is t.z.t te lezen in de notulen.   

Ook de commissie 

voorjaarskamp Echten 

wordt bedankt en de 

nieuwe commissie 

najaarskamp Heldense Bossen presenteert zich.  

 

Zaterdagavond 

hebben we het 

afscheidsdiner dat  

verzorgd wordt door 

het restaurant van de 

camping dit was een 

goed en mooi 

opgemaakt buffet. De 

CCC-ers kunnen eten als plaggemeiers of beter op z’n Drenths gezegd als 

turfstekers en we hebben er van genoten 

met 2 gratis drankjes. 
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Dit voorjaarskamp werd afgesloten met de 

zondagse kerk- en zangdienst. 

Ds. K. Snijder uit Diever hield een appellerende 

prediking uit hetzelfde hoofdstuk als vorige 

zondag nl. Jesaja 25 maar nu vers 6 t/m 10a over het 

heil op Sion, God richt een vette maaltijd aan enz.  
De zangavond was o.l.v. Jikke Maris. Ook zij had een 

bijzonder thema n.l. vervuld worden met de Heilige Geest 

met het oog op Pinksteren. Ze liet het zien door water te 

gieten in een kan met stenen die onze zorgen voorstellen. 

Door de stenen eruit te halen, dus onze zorgen bij God te 

brengen, kan er meer water in dus worden we meer vervuld 

met de Heilige Geest. 

Na afloop van de zangdienst en onder het genot van nog een kopje koffie 

namen we afscheid van de commissie en van elkaar. 

Het was een mooi voorjaarskamp met leerzame excursies.  

Helaas werkte het weer niet erg mee. 
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Franse Bonenstoof met worst.  
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 

➢ 125 gram gerookte spekreepjes 
➢ Ca. 300 gram kipsaucijsjes 
➢ 2 uien 
➢ 2 theelepels tijm (bakje à 15 gr.) 
➢ 1 blikje tomatenpuree ( 70 gr.) 
➢ 1 blik tomatenblokjes (400 gr.) 
➢ 1 pot witte bonen in tomatensaus (680 gr.) 
➢ 2 bakjes cherrytomaatjes ( à 250 gr.) 
➢ 1 bakje platte peterselie (15 gr.) 

 
Bereiding: 
 

1) Bak de spekreepjes 3 min. in een braad- of hapjespan op 
middelhoog vuur. 

2) Verdeel elk saucijsje in kleine stukjes en bak 5 min. mee 
met de spekjes. 

3) Voeg de in halve ringen gesneden uien toe aan het vlees 
en bak 5 min. mee. 

4) Voeg de tijm, tomatenpuree, tomatenblokjes, witte 
bonen in tomatensaus en 250 ml. water (of wat minder 
en giet er naar behoeven iets bij, want bij te veel water 
lijkt het soep) toe en breng aan de kook en laat alles 10 
minuten stoven. 

5) Hak de peterselie fijn en roer dit vlak voor het opdienen 
door het stoofpotje. 

MIJN RECEPT 
 

Ingestuurd door Leny Terlouw 
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