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Natuurlijk beginnen wij met een maaltijd samen, lekker maar vooral 

ook verbindend.        

     

  

 

 

 

 

 

 

Bedoeling deze weken, excursies zoveel als 

mogelijk per fiets. 

Maar een paardentram is ook een heel goed idee.  

 

 Maar ook cultuur beleven en zien wij 

graag. De sterrenwacht was mooi om te 

zien en te ondergaan. 

Natuur is voor ons deze reis belangrijk en 

dat merk je aan het programma.   

 

 

De wind was in het Noorden zeer 

aanwezig. Daarom maar in een straatje 

gaan staan met de rug in de wind.  

Nu wel zonder paarden 



              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het vele regenwater was het veld te nat om 

zelf het veld op te rijden. Daarom hielp de trekker 

iedereen op de plaats.  

 

Na de reis is het plezierig even rust te nemen 

en bij te praten.  

 

Ook in Uithuizen bezoeken wij op 

zondagmorgen samen de dienst in de NGK 

 

Mooie wolkenluchten boven het 

Groningse land. Machtig om te zien.  

 

Met die dreigende wolken is het goed om 

het zang uur beneden in de 

Maarlandhoeve te kunnen doen.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Toch nog een paar jonge zeehondjes in 

Pieterburen tijdens ons bezoek.  

Een mooie American party. 

 

 

 

Een wereldtrip, met de boot naar 

Schiermonnikoog.  

De laatste dag een mooie excursie naar 

Groningen met het iconische Forum. 

Dan wordt het tijd voor de laatste etappe. Op 

naar Bodegraven.  

 

 

 

 

Naar de Meije in Bodegraven, daar maken 

wij op zondag de dienst mee in de NH 

kerk. 

Op maandag gaan wij met de Annabel 

over de Nieuwkoopse plassen en bezoeken 

Lusthof De Haeck.  

 

In Boskoop bezoeken wij het bedrijf van 

Jan en Nellie, nu gerund door de zoons. 

Een grote kwekerij van verschillende 

tuinplanten.  Daarna een vaartocht door 

het kwekersgebied.  



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

Woensdag  bezoeken wij Woerden, 

drinken koffie in de Petruskerk en nemen 

een kijkje in de binnenstad o.l.v. een gids.  

De eindstrijd van de Jeu de Boules 

competitie. Er werd fanatiek gestreden.  

 

 

Dan de slotavond. Gezamenlijk moeten wij 

een asperge maaltijd van 4 gangen in 

elkaar zetten. Hilarisch hoe dit gaat. Een 

georganiseerde puinhoop lijk het, maar er 

komt een geweldig diner op tafel.   

 

 

Dank aan iedereen die meewerkte aan de 

goede sfeer en verstandhouding. Maar 

meest aan de coördinatoren die deze reis 

hebben voorbereid en georganiseerd. 

Dank ook aan onze Schepper die ons al dit 

moois geschonken heeft.  


