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 DE WEGWIJZER 
Contactblad van de 

CHRISTELIJKE CARAVAN 
CLUB 

Redactie 
Tineke Paulus, Ermelo 
          Tel. 06-20389767 (eindredactie) 
Leny Terlouw, Hendrik-Ido-Ambacht 
          Tel. 078-6816187  (lay-out) 
Annemarie Francken, Bodegraven 
          Tel. 0172-614586 
Marty Alkema, Ede Tel.06-30835212 
 

Verzending: Marty Alkema 

 

Bestuur 
Voorzitter: Tineke Paulus  
               Magnolialaan 24 
               3852 JB Ermelo 
                Tel: 06-20389767 
E-mail:   voorzitter@chrcaravanclub.nl 
 

Secretaris: Ineke Konijn   
                Wilgehout 1  
                2771 LR  Boskoop     
                 Tel. 0172-214465 
E-mail:   secretaris@chrcaravanclub.nl 
               info@chrcaravanclub.nl 
                                                             
Penningmeester: Jan Janse 
                Akkerlaan 29 
               4341 MC Arnemuiden 
                Tel. 0118-606954 
                IBAN: NL61 INGB 0004 8966 46 
                t.n.v. Christelijke Caravan Club 
E-mail:   penningmeester@chrcaravanclub.nl 
 

Algemeen adjunct: Jan de Wit 
              Gerrit Greupstraat 32 
        2871 WM Schoonhoven 
  Tel: 0182-383833 
E-mail:   alg.adjunct@chrcaravanclub.nl 
 

Bestuurslid: Jolien Prins 
                Gemeenteweg 123 
                7951 CH Staphorst 
                Tel. 06-21646272 
E-mail:    jcvanutrecht@kliksafe.nl 
 

website: www.chrcaravanclub.nl  
Beheer:    Koos Hartog 
E-mail:   koos.hartog@gmail.com 
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LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2025-2 
uiterlijk 1 april 2025 naar: 
Leny Terlouw 
Mauritsstraat 111 
3341 EL Hendrik-Ido-Ambacht 
Email: lenyterlouw@solcon.nl 
 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Jolien Prins 
Gemeenteweg 123 
7951 CH Staphorst 
Email: 
jcvanutrecht@kliksafe.nl 
of naar: Hannie Jansen 

Dronensingel 165, 

2411 GX Bodegraven 

Email: hannie-jansen@kpnmail.nl

Het eerste nummer van de 

Wegwijzer in 2025 ligt weer 

voor u. De redactie wenst 

iedereen Gods zegen toe in dit 

nieuwe jaar. Velen hebben 

ingeschreven voor de mooie 

reizen die we samen hopen te 

gaan maken. Niet alleen in de 

maand juni dit keer, maar ook 

vroeger, al in april/mei. Met die 

vroege reis hoopt ook een 

redactielid mee te gaan, 

zodoende is de deadline voor 

de kopij dit keer naar voren 

gehaald en al op 1 april ! Geen 

grap dus.  

We plaatsen in deze Wegwijzer 

nog een verslag van de reis 

naar Noorwegen in 2024.  
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Welk seizoen vindt u het fijnst? 

De winter of de zomer? 

Het is bekend dat zonlicht zorgt voor 

vitamine D. Een tekort aan deze 

vitamine kan zorgen voor een 

neerslachtig gevoel enz. Misschien 

heb jij er ook last van in deze 

donkere sombere dagen die we 

afgelopen tijd hadden in ons land. 

We kunnen dan erg verlangen naar 

zonniger dagen. Het helpt als je toch 

regelmatig naar buiten gaat, een 

wandeling maakt in het daglicht. 

We kunnen ook geestelijk een 

vitaminetekort oplopen. Dat gebeurt 

als het Licht van God jouw leven 

een tijdje niet meer raakt. Hoe 

moeten we omgaan met een 

geestelijk tekort aan vitamine D? In 

Psalm 43 heeft David last van dit 

tekort. Hij is neerslachtig en ziet het 

allemaal somber in. Zichzelf moed 

inspreken lukt hem ook niet zo erg. 

Maar wat doet David? Hij bidt tot 

God: “Zend Uw Licht en Uw 

waarheid; laten die mij leiden. Gods 

Licht is het beste medicijn tegen 

geestelijk vitaminetekort! En een 

leidraad voor ons leven. Uw Woord 

is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. En dat wij door dit 

Licht mogen uitzien naar een 

toekomst met het Licht! Om Hem te 

eren, te loven en te prijzen. 

 

Psalm 43  

1 Doe mij recht, o God, en voer mijn 

rechtszaak; bevrijd mij van het volk 

zonder goedertierenheid, van de 

man van bedrog en onrecht. 

2 Want U bent de God van mijn 

kracht. Waarom verstoot U mij dan ? 

Waarom ga ik steeds in het zwart 

gehuld, door de onderdrukking van 

de vijand? 

3 Zend Uw Licht en Uw Waarheid; 

laten die mij leiden, mij brengen tot 

Uw heilige berg en tot Uw woningen, 

4 zodat ik kan gaan naar Gods 

altaar, naar God, mijn blijdschap, 

mijn vreugde; en ik U met de harp 

kan loven, o God, mijn God! 

5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en 

wat bent u onrustig in mij? Hoop op 

God, want ik zal Hem weer loven; Hij 

is de volkomen verlossing van mijn 

aangezicht en mijn God. Klacht van 

het verstoten volk. 
 

(Uit een handvol koren). 

OM OVER NA TE DENKEN 

 

Door Ineke Konijn                              
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Nog een mooi gedicht.... 
 

Hij alleen. 

 

Al hebben ook mijn ouders mij verlaten, 

de Heer' is mij tot hulp en kracht en steun. 

Al was 't dat alle mensen mij vergaten, 

Hij blijft getrouw, zodat ik op Hem leun. 

Wat ook het leven nog aan moeiten torst: 

gevaar of ziekte, oorlog of verdriet, 

al lijd ik honger, of misschien ook dorst, 

Hij staat mij bij wanneer ik tot Hem vlied! 
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Wij zijn heel blij dat er zoveel mooie 

reizen worden aangeboden in de 

reisspecial. Bijna alle reizen zijn vol. 

Het is fijn om te merken dat de CCC 

veel actieve leden heeft die zich in 

willen zetten voor de club. Hartelijk 

dank daarvoor. 

 

Voor de voorjaarsweek op camping 

de Heigraaf van 4 t/m 12 april doen 

we een oproep om je op te geven, 

wacht niet tot het laatste moment!!!! 

Het is belangrijk voor de commissie  

dat zij op tijd weten wie er meegaan 

en bovenal voor welke excursie of 

activiteit zij zich willen inschrijven. 

 

Verder hebben zich weer 7 nieuwe 

leden ingeschreven, daar zijn we erg 

dankbaar voor, wij heten hen 

hartelijk welkom. 

Jan Janse heeft na 1 termijn als 

penningmeester aangegeven dat hij 

hiermee gaat stoppen. Wij vinden dit 

jammer maar respecteren zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besluit. Als bestuur dragen wij Bertus  

Janssen voor om Jan op te volgen. 

Verderop in de Wegwijzer staat een 

kennismakingsstukje over hem. 

 

Ook binnen de commissie reizen is 

er een wisseling van voorzitter. 

Andries Trul volgt Henk van den 

Hoorn op, ook van Andries staat er 

een stukje in deze Wegwijzer. 

 

Er is inmiddels een commissie 

samengesteld voor de najaarsweek 

2025 te Groenlo. Zij zijn al ijverig 

bezig met de organisatie! Willem 

Hamoen zou kartrekker worden. 

Helaas kreeg hij een zorgelijk bericht 

over zijn gezondheid en heeft hij zich 

teruggetrokken uit de commissie. Wij 

wensen Willem en Berny Gods steun 

toe in deze moeilijke tijd. 

 

D.V. 3 april is er een donateursdag 

hiervoor bent u ook van harte 

uitgenodigd! 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Door Ineke Konijn (secretaris) 
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Zoals u wellicht al gelezen hebt in de 
vorige Wegwijzer zal de 
donateursdag gehouden worden op 
D.V. 3 april 2025. 
Inmiddels hebben we ook een plekje 
kunnen vinden waar we bij elkaar 
kunnen komen en dat is geworden: 
De Zuiderkapel 
Boslaan 3 
3722 BA  Bilthoven 
We willen deze dag graag om 10.30 

uur beginnen (vanaf 10.00 uur 

inloop) met koffie en wat lekkers 

erbij. Rond 12:30 uur willen we 

samen de lunch gebruiken, en om 

15:30 uur gaan we deze dag 

afsluiten... 

Er zal deze dag een mooie 

presentatie gehouden worden over 

de schrijver W.G. van der Hulst.  

Ik hoop dat we samen een gezellige 

donateursdag hebben met 

ontmoeting, gesprek en 

ontspanning... 

Tot slot, ook niet onbelangrijk, de 

kosten voor deze dag zullen per 

persoon € 10,-- zijn. (voor niet-

donateurs € 20,--) U kunt dit bedrag 

contant betalen op de dag zelf of 

overmaken naar mijn rekening 

nummer: 

NL08 INGB 0000 402717  t.n.v. Mw 

JC van Utrecht. 

Wilt u zich voor deze dag opgeven 

dan kunt u dat doen via mijn 

mailadres: jcvanutrecht@kliksafe.nl 

of per telefoon 0621646272. (Het 

zou fijn zijn als u zich voor 15 maart 

aanmeldt!) Alvast dank, hartelijke 

groeten en ik hoop tot ziens! 

 

DONATEURSDAG 
EEN ONTMOETING voor onze "OUDERE" LEDEN 

 

Door Jolien Prins 

mailto:jcvanutrecht@kliksafe.nl
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Ondergetekenden zijn Truus en Henk Zweistra. De ene (Truus) geboren in 

Den Haag en de andere (dus: Henk) afkomstig uit Rotterdam. We hebben 

elkaar leren kennen op de “Driestar”, toen nog “kweekschool” geheten. 

Tegenwoordig is dat een heuse academie! We zijn getrouwd in 1972 en zijn 

gaan wonen en werken in het basisonderwijs in de Hanzestad aan de IJssel: 

Kampen. Daar zijn onze vier kinderen geboren. 

Via verschillende wegen (Ridderkerk en IJsselmuiden) zijn we uiteindelijk in 

1984 terecht gekomen in Veenendaal. Daar ging Henk aan de slag in het 

voortgezet onderwijs als aardrijkskunde-docent en Truus als invalkracht op 

de basisschool. Na de pensionering bleven we in Veenendaal omdat al onze 

kinderen met hun gezinnen (13 kleinkinderen) daar gevestigd zijn. Heel fijn 

en gezellig, 

maar ook 

praktisch: 

iedereen op 

korte afstand in 

de buurt en 

regelmatig 

beschikbaar 

om te komen 

oppassen!  

Door de 

langere 

zomervakanties 

hebben we al vanaf het begin gekozen voor de kampeervakantie: drie-vijf 

weken. We hadden dus alle tijd en trokken de eerste jaren vooral naar de 

Waddeneilanden. Na verloop van tijd werden de vakanties in het zonnige 

zuiden doorgebracht omdat het weer daar aantrekkelijker was en nog steeds 

is. 

Toen de tijd van “onthaasten” aanbrak zijn we wat vaker en langer gaan 

reizen. De eerste reis was naar Marokko met de NCRV in 2012. 

Via via kwam in 2013 de CCC in beeld met een aantrekkelijke reis naar 

Kroatië. Sinds die tijd hebben we verschillende reizen meegemaakt. 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR… 
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Op de eerste reisdag naar Italië in 2018 ging het mis: we belandden na een 

paar uur rijden tegen de vangrail met auto en caravan. De auto voldeed aan 

alle eisen maar was zwaar beschadigd, de caravan had een gebogen 

draagbalk, m.a.w. einde Italië-reis. 

We hebben daarna een aantal keren in het voorseizoen op een camping in 

Zeeland gestaan, maar het trekken bleef trekken. Dus sinds twee jaar doen 

we weer mee met de CCC. Nu echter met een camper. Dat voelt toch wat 

beter dan met een combinatie van auto en caravan.  

We geven de pen door aan onze broer/zwager en schoonzus: Jan en 

Jeannette Zweistra uit Ede.  
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Herinnering CONTRIBUTIE 2025 
 

Bedankt dat de meeste leden de contributie/donatie 2025 hebben 
overgemaakt. Maar nog niet iedereen heeft de contributie van 2025 

voor 1 feb. 2025 overgemaakt. Het kan zijn dat u e.e.a. vergeten 
bent. Vandaar deze herinnering! 

Een echtpaar is € 65 ,-- verschuldigd; een alleenstaande € 55,--. 
De bijdrage voor de donateur is € 20,--. 

Onze CCC bankrekening is : 
NL 61 INGB 0004 8966 46 t.n.v. Christelijke Caravan Club 
Onder vermelding van contributie 2025 of donateur 2025 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Goedendag, 

 

Mijn naam is Bertus Janssen en ik woon in Wekerom. Samen met mijn 

vrouw Ina ben ik sinds 2017 lid van de Chr. Caravan Club. We hebben 3 

dochters, 3 schoonzoons en 5 kleinkinderen. De 6e is onderweg. 

 

Ik ben na mijn schooltijd gaan werken als elektricien en ben in 1985 een 

eigen zaak begonnen in de aanleg van elektrische installaties en reparatie,  

verkoop van wit- en bruingoed. Het bedrijf is in 2018 overgegaan naar 2 

medewerkers. 

 

Vanaf 2017 werk ik parttime als touringcarchauffeur, waar ik erg van geniet. 

 

Ik ben meer dan 25 jaar betrokken geweest bij Stichting Vriendenkring Oost-

Europa om in Roemenië een helpende 

hand te bieden. Voor kerken, scholen en 

gezinnen, hulp in de vorm van kerkbanken, 

schoolmeubilair, kleding en wat er verder 

op onze weg kwam. Al met al heel 

dankbaar werk. 

 

De CCC neemt met regelmaat ook tijd van 

mij in beslag wat heel plezierig en fijn is. 

Het bestuur heeft mij voorgedragen als 

penningmeester. 

 

Voor de tijd die rest stap ik graag op de 

fiets om de Veluwe rond te toeren en wild 

te spotten.  

 

Bertus Janssen 

 

 

 

 

Onze nieuwe penningmeester??? 
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Mijn naam is Andries Trul, geboren op 6 oktober 1949 te Smilde als derde in 

een gezin van twaalf kinderen.  

Ik ben gezegend met drie dochters, negen kleinkinderen en drie 

achterkleinkinderen. 

In 1978 verhuisde ik voor mijn werk bij Philips Telecom naar Oudewater, 

waar ik samen met mijn vrouw woonde tot zij in 2015 overleed. Door een 

nieuwe relatie verhuisde ik in 2018 naar Woerden, maar deze relatie 

eindigde helaas en ik ben nu weer alleenstaand. 

Een collega-vrijwilliger nodigde me al jarenlang uit voor de CCC, maar pas 

bij het VJK 2022 in Appelscha besloot ik te gaan. Ik was daar in mijn jeugd 

vaak. 

De sfeer van liefde en verbondenheid bij de 

CCC maakte diepe indruk op me. Het voelde 

als één grote familie. 

Na het evenement ben ik lid geworden en 

actief gaan bijdragen aan de reizen van de 

CCC. In 2023 en 2024 was ik mede 

coördinator van de reizen naar Duitsland en 

België. 

Toen het bestuur mij vroeg de 

voorzittershamer van Henk van den Hoorn 

over te nemen, hoefde ik daar niet lang over 

na te denken. Samen met het team van de 

Commissie Reizen en de reiscoördinatoren 

hoop ik in de toekomst te kunnen doorgaan met het organiseren van nog 

vele mooie reizen.  

Dit alles ligt in de handen van onze Heer, zoals Psalm 127:1 zegt: "Als de 

HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan."  

Ik kijk er naar uit en heb er zin in om samen met alle CCC-leden en gasten 

vele mooie en gezegende momenten met elkaar te beleven. 

 

 

VAn de coMMissie “Reizen” 
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Op dinsdag de 11e juni 

komen de meeste 

reisgenoten naar Sottrum 

gereden, sommige zijn al 

even op deze camping. 

We ontmoeten de 

medereizigers en 

genieten samen van de 

welkomstmaaltijd, al het 

lekkers staat gelukkig 

uitgestald onder een 

afdak, want er zijn dikke 

regenbuien deze middag. 

De volgende dag en ook 

donderdags rijden we 

door Denemarken, 

we arriveren 

allemaal in 

Frederikshaven 

op een prachtige 

camping. Van hier 

varen we vrijdags naar 

Zweden, het is gezellig 

op de grote veerboot.... en er is 

een lunch geregeld aan boord. 

Als we allemaal uitgegeten zijn 

kunnen we genieten van het 

uitzicht aan dek. Wanneer we 

van de boot afkomen, 

rijden we naar 

Uddevalla, gelukkig 

arriveert iedereen daar ook 

weerveilig en wel. De omgeving is prachtig hier, dat belooft wat! De reis gaat 

 

VeRsLAG Reis “Noorwegen” 
 

Door Freddy en Jolien Prins                                                     van 11 juni 2024 - 11 juli 2024 
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na één nacht weer verder naar Oslo en als we daar zijn hebben we een paar 

dagen rust. Het is opnieuw een mooie 

rit en op de nieuwe camping staan we 

gezellig op een groot veld bovenop 

de Ekeberg...iets met berg en 

eiken... Je kunt er heerlijk 

wandelen in het park achter de 

camping en de winkel is 

gelukkig op fietsafstand. Op de 

eerste zondag gaan we naar een 

Noorse kerkdienst. Na de dienst 

zitten we samen gezellig in een grote 

kring en 's avonds zingen we liederen 

en psalmen tot eer van God. 

Op maandag gaan we met een bus en gids naar de stad, we krijgen een 

rondleiding in het stadhuis, lunchen gezellig en bezoeken een beeldenpark. 

Bij de skischans wordt de groepsfoto gemaakt. Heel verdrietig is dat Renger 

en Janneke ons moeten verlaten vanwege het plotselinge overlijden van 

Janneke's moeder. Dinsdag is een vrije dag en dan gaan we de boel weer 

indraaien en inpakken. Want op woensdag is het tijd om te vertrekken naar 

Lillehammer. Wéér een prachtige rit. Langs boerderijen, heuvels en meren.... 

In Lillehammer staan we vlak bij een mooi water, je kunt er heerlijk wandelen 

en fietsen, de winkels zijn vlakbij. Met z'n allen bezoeken we 

openluchtmuseum Maihaugen, een park vol typische Noorse huizen. De zon 
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schijnt volop en we hebben een fijne 

dag.  
De dag erna is een vrije dag en na 

het ontbijt dat we met elkaar hebben, 

gaat ieder zijn eigen gang. Er wordt 

van alles ondernomen. Wij fietsen 

naar het centrum en lopen door de 

gezellige winkelstraat. Iedereen 

geniet van het mooie weer. 

Dan is het alweer tijd om naar de 

volgende camping te gaan. Die 

volgende plek is Olden, een mooie 

camping aan een groot water...met in 

de verte een gletsjer. Ook hier is het 

weer schitterend en 

we genieten van 

Gods prachtige 

schepping. We 

luisteren op 

zondag naar Gods 

woord, de preek 

wordt buiten 

voorgelezen en we 

kunnen in de kring 

weer genieten van 

de koffie met wat lekkers. In de 

avond is er een zangdienst en 

ook dat is fijn om samen te 

beleven. Op maandag gaat de 

helft van de groep varen in een 

fjord en de anderen bezoeken 

de gletsjer...daar rijden we naar 

toe in spannende 

terreinwagens. We worden op 

deze camping ook nog 

uitgenodigd om het 

midzomerfeest mee te vieren, 

dat is samen eten rondom een reuzevuur... heel speciaal... 
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Op de vrije dag wordt er gevist en gevaren op het 

meer..... geweldig!  

Na deze mooie 

plek vervolgen we 

onze reis door de 

bergen en sneeuw, langs vele fjorden naar Flam. Hier gaan we fietsen en 

een rit maken met de trein. We genieten van het 

uitzicht op de bergen, de watervallen en al het 

andere moois dat we passeren. Hier spelen 

we ook het cadeauspel, altijd weer 

vermakelijk, iedereen blij met de cadeaus die 

na de eerste ronde mogen worden uitgepakt... 

maar er volgt een tweede ronde...! En dan 

verwisselen al die mooie cadeaus al rap van 

eigenaar, we hebben veel pret met z'n allen. 

Helemaal als er een Hollands lied gezongen 

moet worden, 

horen we 

hier 

zangtalent 

tussen de 

bergen? 

Als we van hier willen vertrekken blijkt de 

tunnel waar we door moeten dicht te 

zitten... maar er wordt hard aan gewerkt 

en in de middag kunnen we allemaal 

weg. We komen allemaal veilig aan in 

Roldal, hier gaan we op zondag naar de 

kerk waar een mooie preek wordt ge-

lezen en we samen zingen. Vanaf deze 
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camping bezoeken 

we een 

waterkrachtcentrale 

met elkaar en 

hebben daarna een 

heerlijke lunch. We 

krijgen een plank 

met heerlijkheden 

en warme broodjes. 

We rijden door de 

omgeving.... sneeuw 

in de zomer... het blijft fascineren... Noorwegen is 

een prachtig land. Er 

worden bij de 

plaatselijke supermarkt 

boodschappen 

ingeslagen en we 

bereiden ons voor op 

het volgende traject van 

deze reis. In de avond 

spelen we samen nog 

jeu de boules, iets waar 

we steeds beter in 

worden... nou... 

We vervolgen onze reis de volgende dag, weer 

een prachtige tocht... met gezellige pauzes.  
Op camping Neset staan we gezellig in een hele grote kring met alle 

caravans en 

campers. We 

houden hier 

onze 

Amerikaanse 

maaltijd, een 

groot succes. 

Iedereen heeft 

weer zijn best 

gedaan om met 

iets lekkers, 

speciaals of bijzonders de ander te verrassen. Al dat lekkers wordt op tafels 
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gezet, een kleurijk en geurig buffet. Het wordt duidelijk gewaardeerd. Na het 

eten zijn er maar weinig restjes over! We proberen 's avonds laat elanden te 

spotten maar helaas.... we zien ze niet! Na twee 

natte dagen verlaten we deze toch  prachtige 

plek. 

De volgende dag zullen we weer overvaren, 

iedereen is gelukkig op tijd bij de veerboot, een 

hele opluchting voor de leiding. Aan boord gaan 

we weer lekker genieten 

van het dinerbuffet. Aan de 

overkant is het maar een klein stukje rijden naar camping Hirtshals. Hier 

hebben we na een stormachtige nacht de laatste 

vakantiezondag. Er worden twee mooie diensten 

gehouden in een zaaltje op de camping, we 

passen er allemaal precies in. Als de wind 

gaat liggen maken we nog een mooie 

wandeling langs het strand en de vuurtoren.  
We rijden dan op maandag weer door het 

glooiende landschap van Denemarken en 

komen na twee dagen 

weer aan op camping 

Paradies in Sottrum. Hier 

nemen we, na een 

gezellige avond, afscheid 

van elkaar. We hebben 

een bijzonder mooie reis 

gehad met een superleiding: Kees en Eefje en Willem en Berny. Het was fijn, 

mooi en bijzonder.  
Bovenal zijn we de Heere dankbaar dat iedereen weer veilig is 

thuisgekomen. 
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Te koop 

 

 

 
 
•  

•  

•  

•  
 
 
 
 

• Fiamma zakluifel van 3,5 meter breed. Uitval 2,50 meter. Kleur 
lichtblauw/grijs. Kan je zo in de caravanrail schijven. Eventueel 
zijn 2 zijwanden erbij te koop.  

• Alko Double Lock Disselslot voor Alko koppelingen met indicator.  
 

Doe een goed bod en op het voorjaarskamp kunnen wij dan de 

overdracht regelen.  

 

Leen van der Weijde 

036 – 55 322 366 of mail leenvanderweijde@outlook.com    

 

 

 

 

mailto:leenvanderweijde@outlook.com
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MIJN RECEPT 
 

 

Ingestuurd door Leny Terlouw 

 
Pasta salade met pesto en gerookte kip 

 
Ingrediënten voor 2 personen: 

 
▪ 125 gram pasta 
▪ 3 eetlepels pesto 
▪ 200 gram tomaatjes 
▪ 50 gram rucola 
▪ 2 eetlepels pijnboompitten 
▪ 1 zakje mozzarella balletjes (of 1 grote bol) 
▪ 160 gram gerookte kip   

 
Bereiding: 
 

1. Kook de pasta gaar. (Giet het daarna af en spoel af met koud 
water. Hierdoor gaat het minder plakken en gaart het niet 
verder.) 

2. Snijd de kipfilet in stukjes en de tomaatjes doormidden.  
3. Meng de pesto met de pasta en voeg vervolgens ook de kip, 

tomaatjes en mozzarella toe.  
4. Schep als laatste de rucola erdoor en bestrooi met 

pijnboompitten. 
 
 

 
 

          Uit:Lekkere Recepten 
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