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  DE WEGWIJZER 
Contactblad van de 

CHRISTELIJKE CARAVAN 
CLUB 

Redactie 
Tineke Paulus, Ermelo 
          Tel. 06-20389767 (eindredactie) 
Leny Terlouw, Hendrik-Ido-Ambacht 
          Tel. 078-6816187  (lay-out) 
Annemarie Francken, Bodegraven 
          Tel. 0172-614586 
Marty Alkema, Ede Tel.06-30835212 
 

Verzending: Marty Alkema 

 

Bestuur 
Voorzitter: Tineke Paulus  
               Magnolialaan 24 
               3852 JB Ermelo 
                Tel: 06-20389767 
E-mail:   voorzitter@chrcaravanclub.nl 
 

Secretaris: Ineke Konijn   
                Wilgehout 1  
                2771 LR  Boskoop     
                 Tel. 0172-214465 
E-mail:   secretaris@chrcaravanclub.nl 
               info@chrcaravanclub.nl 
                                                             
Penningmeester: Bertus Janssen 
                Otterloseweg 76 
               6733 AN Wekerom 
                Tel. 0318-592961 
                IBAN: NL61 INGB 0004 8966 46 
                t.n.v. Christelijke Caravan Club 
E-mail:   penningmeester@chrcaravanclub.nl 
 

Algemeen adjunct: Jan de Wit 
              Gerrit Greupstraat 32 
        2871 WM Schoonhoven 
  Tel: 0182-383833 
E-mail:   alg.adjunct@chrcaravanclub.nl 
 

Bestuurslid: Jolien Prins 
                Gemeenteweg 123 
                7951 CH Staphorst 
                Tel. 06-21646272 
E-mail:    jcvanutrecht@kliksafe.nl 
 

website: www.chrcaravanclub.nl  
Beheer:    Koos Hartog 
E-mail:   koos.hartog@gmail.com 
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LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2025-3 
uiterlijk 1 aug. 2025 naar: 
Leny Terlouw 
Mauritsstraat 111 
3341 EL Hendrik-Ido-Ambacht 
Email: lenyterlouw@solcon.nl 
 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Jolien Prins 
Gemeenteweg 123 
7951 CH Staphorst 
Email: 
jcvanutrecht@kliksafe.nl 
of naar: Hannie Jansen 

Dronensingel 165, 

2411 GX Bodegraven 

Email: hannie-jansen@kpnmail.nl

We hebben hier het 2e nummer van 

de Wegwijzer al weer voor ons 

liggen. Er is echter veel gebeurd in 

de korte tijd tussen het eerste en 

tweede nummer. We zijn allen 

opgeschrikt door het ziek worden 

en zo plotseling overlijden van 

Willem Hamoen. Wat heeft hij, 

samen met Berny, veel voor onze 

club betekend! Vanuit de redactie 

wensen we Berny en de (klein) 

kinderen Gods ondersteuning toe.  

 

Inmiddels liggen de Voorjaarsweek 

en de Paasdagen ook weer achter 

ons. De eerst groep vakantie-

gangers is al weer op pad en de 

andere groepen hopen binnenkort 

te gaan. Fijne vakantie gewenst en 

de thuisblijvers wensen we sterkte! 
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Christen (CCC) Vrienden! 
 

Als CCC-ers spreken we elkaar vaak 

aan als vrienden van de CCC. Maar 

wat zijn eigenlijk vrienden? 

Laten we teruggaan naar onze 

christelijke bron: de bijbel en daar 

enkele gedeelten lezen. 

Ja, wij zijn mensen, maar toch wil 

onze God ons gebruiken om 

anderen tot Jezus te brengen. Ja, 

God gebruikt mensen om Zijn Heil te 

verkondigen. Ook binnen onze CCC 

geldt dat. In de bijbel komen diverse 

verhalen voor van vrienden. In de 

beperkte ruimte noem ik enkele zeer 

uiteenlopende gebeurtenissen. 

Zonder een definitie te geven, maar 

wel als een richtlijn die we als  

CCC- vrienden voor elkaar kunnen 

betekenen.  

Allereerst de vrienden uit het boek 

Job. Onvoorstelbaar als je het leest, 

Job zit in zak en as, alles verloren, 

hij is ziek. En dan komen zijn drie 

vrienden en wat doen ze? Ze zitten 

bij hem, EEN WEEK lang, zonder 

iets te zeggen. Job 2 vers 13. 

Niemand sprak een woord tot hem 

(Job). Kunnen we dat tegenwoordig 

nog? Alleen bij iemand op bezoek 

gaan en zwijgen, de persoon zijn 

verhaal laten doen? Beschamend 

zijn wij soms als christenen dat wij 

het woord nemen, voordat onze 

vriend(in) zijn verhaal kan doen. Op 

bezoek gaan naar vrienden en een 

week niets zeggen? Helaas zijn we 

net als de vrienden van Job, die na 

een week, hun mond openen en niet 

meer luisteren, slechts hun mening 

ventileren. De les: alleen maar 

luisteren naar de ander en er zijn, 

meer niet. Zo kun je een vriend zijn 

voor een ander. 

Een positief voorbeeld: vrienden 

tot Jezus brengen. (o.a. Lukas 5 

vers 17 enz.) De (4) vrienden van 

een verlamde, die hun vriend naar 

Jezus willen brengen, maar veel 

tegenslag ondervinden. Uiteindelijk 

gaan ze via het dak, dat ze 

openbreken en brengen hun vriend 

aan Jezus voeten. Wat ook opvalt: 

dat ze e.e.a. samen moeten doen. 

Een bed dragen kun je niet alleen, 

daar heb je anderen voor nodig. Ook 

voor een vereniging als de CCC 

hoeven we niet alles alleen te doen, 

maar kunnen we samen onze CCC-

vriend(in), aan de voeten van Jezus 

brengen??!! Dus niet zoiets zeggen 

van, ja ik kan hem/haar ook niet 

helpen. Nee doorpakken. Hebben 

we dat als vrienden voor elkaar 

over? Alles op alles zetten om onze 

vriend(in) tot Jezus te brengen. Niet 

OM OVER NA TE DENKEN 

 

Door Jan Janse                              
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opgeven, ja zelfs het dak open 

breken. En Jezus hun geloof 

ziende (dus van de vrienden) zei 

tegen de verlamde: uw zonden 

zijn u vergeven en later: Sta op en 

ga lopen.  

Nog een voorbeeld: We kennen 

allemaal de apostel Paulus. Hij 

beroept zich op de keizer en gaat via 

schipbreuk enz. op weg naar Rome. 

Op die reis mag hij Gods nabijheid 

ervaren. Maar daarna wordt het stil, 

hoe dichter hij bij Rome komt, hoe 

moeilijker het wordt voor Paulus. Hij 

weet dat Rome een moeilijke 

periode zal worden, ja waarschijnlijk 

zelfs het einde van zijn aardse leven. 

Kunnen we daar net als Paulus ook 

niet tegenop zien?  Bijv. als je de 

boodschap krijgt dat genezing naar 

de mens gesproken niet meer 

mogelijk is. Maar dan komen er 

geloofsgenoten Paulus tegemoet. 

Want ze hadden van zijn situatie 

gehoord. En dan lezen we in Hand. 

28 vers 15: toen Paulus hen zag, 

dankte hij God en vatte hij moed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doen we als CCC-vrienden dat ook? 

Als we horen dat een van onze 

CCC-vrienden het zwaar heeft, hem 

tegemoet gaan, iets van ons laten 

horen? Het meegaan op het laatste 

van iemands levenspad? Een ander 

bemoedigen?  

Als laatste (zie o.a. Joh. 15 vers 15) 

Jezus noemt ons (als navolgers van 

Hem) Zijn vrienden. Maar wat voor 

Vriend is Hij voor ons? Onze 

“Vriend” Jezus, die voor ons geleden 

en gestorven is, door God verlaten, 

opdat wij nooit meer door God 

verlaten zullen worden en wij altijd 

tot Hem mogen gaan als Zijn vriend. 

JdH 150 vertolkt het als volgt (kan ik 

niets aan toevoegen): 

 

Welk een Vriend is onze Jezus, 

Die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer. 

Juist omdat wij 't al niet brengen 

in 't gebed tot onze Heer. 
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Overlijden van Willem Hamoen.  

Op 9 maart 2025 kregen we het bericht 

van overlijden van Willem Hamoen. 

Willem was voor de meeste leden een 

bekend gezicht, velen zijn met hem en 

Berny op reis geweest, hij was een 

goede reisleider samen met Berny, zij 

was zijn rechterhand. Willem mocht dit 

leven verruilen voor een beter Leven, dit 

is een grote troost, maar zijn overlijden is  

toch een heel groot gemis voor Berny, 

hun kinderen, kleinkinderen en voor ons 

als caravanclub. Wij zijn dankbaar voor 

zijn inzet van de afgelopen jaren voor de 

club. Wij wensen Berny, de kinderen en 

kleinkinderen Gods steun en Zijn 

nabijheid toe. 

 

 

 

Voorjaarsweek op vakantiepark “de 

Heigraaf” te Woudenberg 

Wat was het een mooie week en wat 

hadden we prachtig weer, elke dag 

zagen we de zon. 

‘s Morgens was het vaak nog fris maar  

‘s middags konden we heerlijk buiten 

zijn. Er was veel georganiseerd door de 

commissie o.a. een prachtige fietstocht 

met een heerlijke lunch. Een bezoek aan 

Open Doors in Ermelo, wat ons erbij 

bepaalde hoe goed wij het hebben met 

de vele bijbels die wij bezitten en we 

hoorden over het prachtige werk van 

Anne van der Bijl.   

Ook was er een bezoek aan het Marius 

van Dokkum museum, wat is hij een 

geweldige kunstenaar. Commissie 

voorjaarsweek hartelijk dank voor jullie 

inzet. 

Naamsverandering voorjaars-

/najaarsweek 

We beginnen langzamerhand te wennen 

aan de nieuwe naam soms vergissen we 

ons nog, maar we houden moed. 

 

 

 

Verandering binnen het bestuur. 

Jan Janse gaf afgelopen periode aan dat 

hij wilde stoppen met het 

penningmeesterschap. Wij willen Jan 

bedanken voor zijn inzet van de 

afgelopen jaren. Voor een vergadering 

moest je al heel vroeg op pad en kwam 

je pas aan het einde van de dag weer 

thuis, maar je deed het voor de CCC.  

Wij zullen je aanwezigheid en inbreng 

missen tijdens de 

bestuursvergaderingen, hartelijk bedankt 

Jan! Het is heel fijn dat Bertus Janssen 

zich beschikbaar stelde en tijdens de 

jaarvergadering benoemd werd als 

nieuwe penningmeester en deze 

benoeming aanvaardde. Hartelijk 

welkom in het bestuur Bertus! 

 

 

De reizen. 

Ze komen eraan, daar kijken we ook 

naar uit! Als deze wegwijzer uitkomt is er 

al 1 groep op reis. Wij wensen allen die 

op reis gaan met of zonder de CCC een 

goede reis en een behouden thuiskomst 

toe. Ook allen die thuis blijven wensen 

we een mooie zomer en hopelijk mogen 

we weer veel leden ontmoeten in de 

Najaarsweek te Groenlo. Deze is van 5 

september tot en met 15 september, u 

mag ook een paar dagen eerder komen. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Door Ineke Konijn (secretaris) 
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Bij de CCC staat  één ding centraal: 

de vitaliteit van de club. En zonder 

de mooie reizen die we elk jaar 

organiseren, verliezen we dat stukje 

dynamiek dat de club zo levendig 

maakt.  

Reizen zijn meer dan alleen een 

activiteit; ze vormen het hart van de 

vereniging. Ze bieden niet alleen 

nieuwe ervaringen, maar ook een 

kans om samen te komen, elkaar 

beter te leren kennen en 

herinneringen te creëren die een 

leven lang meegaan. 

Ieder jaar rijst de vraag: zijn er 

voldoende reizen voor onze leden? 

En, minstens zo belangrijk: zijn er 

voldoende reiscoördinatoren die 

bereid zijn hun tijd en energie te 

investeren in het organiseren van die 

reizen? 

Gelukkig mochten we onszelf de 

afgelopen jaren verheugen op de 

komst van veel jongere leden. En 

aan jullie, de jonge, enthousiaste 

leden, willen we nu een bijzondere 

oproep doen: denk eens na over de 

mogelijkheid om samen met anderen 

een reis te organiseren. Dit is de 

kans om niet alleen bij te dragen aan      

de bloei van de club, maar ook om 

nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, 

je netwerk uit te breiden en 

onvergetelijke ervaringen te creëren 

voor jezelf en je medeleden. 

Wat veel leden niet weten, is dat je 

bij het organiseren van een reis 

zeker niet alleen staat. Ervaren 

reiscoördinatoren staan altijd klaar 

om hun kennis en ervaring met je te 

delen. Je kunt zelfs "meelopen" met 

een van hen en zo stap voor stap 

leren hoe je een reis van begin tot 

eind organiseert. De “Commissie 

Reizen” heeft bovendien een schat 

aan materialen en gereedschappen 

in huis die je kunt gebruiken, zodat 

je nooit in het diepe hoeft te springen 

zonder houvast. 

Om die reden nodigen we je uit om 

eens een 

reiscoördinatorenvergadering bij te 

wonen tijdens de Voorjaars- of 

Najaarsweek. 

Het is een laagdrempelige manier 

om meer te leren over wat er komt 

kijken bij het organiseren van een 

reis. Wie weet ontdek je wel dat dit 

iets is waar je energie van krijgt. Heb 

je vragen of wil je meer informatie? 

Aarzel dan niet om contact op te 

nemen met de “Commissie Reizen”. 

Ze staan altijd klaar om je te helpen, 

 

 

 

 

 

Van de commissie “reizen” 

 

Door Andries Trul  
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zodat je niet alleen staat in het 

plannen van een geweldige reis 

voor de club. 

Laten we samen zorgen dat de 

reisactiviteit blijft bloeien, zodat 

de CCC zijn energie, 

enthousiasme en 

verbondenheid nog jaren kan 

behouden! 
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Een bekend gezegde luidt: ‘van je 

familie moet je het maar hebben’. 

Het heeft tot gevolg dat we onszelf 

aan u (voor zover nodig) mogen 

voorstellen. Wij, Jan en Jeannette 

Zweistra zijn inmiddels sinds 2023 

lid van de CCC. Beiden geboren en 

getogen in het mooie Rotterdam. De 

één in Kralingen en de ander in het 

Kleiwegkwartier. We kenden elkaar 

toentertijd vooral doordat we allebei 

betrokken waren bij het jeugdwerk in 

de Ger. Gem. HV.  HV staat niet 

voor Hellend Vlak zoals sommigen 

dachten maar staat voor: Hersteld 

Verband, beter bekend als de Ger. 

Gem van ds. Overduin. Onze 

samenwerking heeft zich voortgezet 

in een huwelijk dat inmiddels al bijna 

48 jaar lang, tot volle tevredenheid 

van beiden, standhoudt. Ons 

huwelijk is gezegend met 4 kinderen 

en inmiddels 7 kleinkinderen. 

Jeannette is tot ziekenverzorgende 

opgeleid in Rotterdam en heeft het 

werk in Ede weer opgepakt, toen alle 

kinderen naar school gingen en zelfs 

de verpleegkundige opleiding 

afgerond. De afgelopen 14 jaar heeft 

ze tot aan haar pensioen gewerkt op 

het hospice in Bethanië. Soms 

zwaar, maar wel erg mooi en zinvol 

werk!  

Jan heeft na de ULO een 

bakkerijopleiding gevolgd en daarna 

lerarenopleiding afgerond. Na 

diverse jaren lesgeven in het 

bakkersvak op LBO, MBO en Hbo-

niveau, als zzp-er actief geweest in 

binnen- en buitenland. De laatste 7 

jaar voor zijn pensionering is hij 

actief geweest bij de PUM. Een 

overheidsorganisatie die vrijwilligers 

uitzendt naar het buitenland, om 

daar hun kennis te delen.  Heel 

interessant, dankbaar en mooi werk.  

Op advies van broer Henk hebben 

we ons aangemeld bij de CCC. 

Waarom? Eerlijk gezegd, gewoon 

omdat we graag naar Noorwegen 

wilden. Met een open blik zijn we dat 

‘avontuur’ ingestapt. En we hebben 

er geen spijt van. De groep was wel 

wat groot, zeer divers (gelukkig) 

maar wende snel. En tegen het 

advies in hebben we toch ja gezegd 

en mee geholpen aan de organisatie 

van de Najaarsweek in Helden toen 

we daarvoor gevraagd werden. 

Samen met een fantastische groep 

mensen hebben we er een mooie 

week van kunnen maken. En in 

Helden hebben we nog meer kennis 

kunnen maken met de organisatie 

CCC. Met alle geschreven (en ook 

ongeschreven) regels die de CCC 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

maar… 
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kenmerken.   

Wat ons vooral bevalt aan het reizen 

met de CCC is de uitstekende 

organisatie voor en tijdens de reis. 

Jammer is wel dat we ons als 

‘nieuwelingen’ in het begin wat als 

‘vreemden’ hebben gevoeld. 

Natuurlijk onbedoeld, maar omdat 

andere deelnemers elkaar al vaak 

kenden van vorige reizen of 

activiteiten en zo dus wat meer naar 

elkaar toe trokken. Na de eerste 

reisdagen nam het onderlinge 

contact gelukkig meer toe. Vooral de 

goede en zinvolle gesprekken met 

andere Christenen, zorgden ervoor 

dat we ons ingeschreven hebben 

voor de reis naar Zwitserland. 

Tijdens en/of na die reis zullen we 

zeker pleiten voor het houden  

van een groepsevaluatie. Niet alleen 

voor nieuwkomers,  

 

maar voor elke deelnemer omdat we 

altijd kunnen leren van onbedoelde  

 

 

 

 

missers die we allemaal wel eens 

maken.  

Graag tot ziens en we geven deze 

pen door aan Dick en Corrie van Dijk  
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Mooi dat wij dit kamp konden beschikken over een vaste zaal. Als 

deelnemers deden wij nu een extra inspanning voor het milieu door zelf je 

koffie/thee beker mee te nemen. Natuurlijk nog wel eens vergeten, maar 

samen hebben wij toch meer dan 1.000 bekers bespaard. Fijn dat er wel 

glazen waren.  

Direct een mooie 

openingsavond. 

Kennismaken met 

nieuwe leden en veel 

gezelligheid met 

elkaar. Natuurlijk 

werden de gemaakte 

reizen nog eens 

beleefd. 

Kennismaken met de 

commissie die al veel 

werk heeft verzet 

voor een mooi programma. Het openingsbuffet was grandioos, mooi maar 

vooral heel lekker met een grote verscheidenheid. Samen eten verbindt.  

 

 

 

 

 

VERSLAG najaarskamp 

De heldense bossen 
 

Door Leen en Geri van der Weijde                                             van 6 t/m 14 september 2024 
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Jammer dat de familie Brand om een haperende 

gezondheid voortijdig moest vertrekken.  

 

 

Die 

zaterdagmiddag, begunstigd 

door heel mooi weer de 

Koningsspelen, lekker buiten bezig zijn met allerlei 

activiteiten. Er werd fanatiek, maar fair, gestreden om de overwinning.  

Zondag in ons Trefpunt een gezegende dienst met proponent J. Molenaar 

uit ’s Gravenmoer die ons dicht bij het Woord bracht. In de avond zorgden 

Jaap en Agaath Westering voor een mooie zangdienst. Ook heel fijn. In de 

middag konden wij met het mooie weer samen in groepen bij de 

caravans/campers lekker buiten zitten en nagenieten van de dienst en de 

ontmoetingen.  

Maandag zou er een donateursdag zijn, maar door te weinig deelname ging 

die niet door. Veel deelnemers maakten gebruik van de excursie naar Thorn. 

Een mooi bewaard, historisch gebleven 

stadje met veel witte 

huizen. Wij waren wat laat 

terug, maar het bestuur 

kon nog net de 

nieuwe leden 

ontmoeten. In de 

avond vergaderden 

de coördinatoren 

over de nieuwe reizen 

voor 2025. Benieuwd 

wat ze voor ons in petto 

hebben komend jaar.  
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Toch 

wel een hoogtepunt deze week. 

Varen op de Maas. Met een schip, 

speciaal voor ons gecharterd, maakten 

wij een mooie en goed verzorgde tocht 

over de Maas en de bijbehorende plassen. 

Het weer was wat grauw, maar de lunch schitterde. Ook advocaat was er 

voldoende aan boord.  

Woensdag konden wij 

kiezen, een autorit 

naar de 

bedevaart-

plaats 

Kevelaer of 

zelf een 

bestemming 

kiezen. 

Verrassend, wij 

kregen allemaal zakgeld mee voor 

de lunch. Kevelaer is een mooi 

stadje met veel historie als 

bedevaartplaats. In de avond konden 

wij luisteren naar Chris Innemee en 

Theo Koppes van Christenen voor Israël, 
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die ons vertelden over het ontstaan, de werkwijze en doelstelling van deze 

stichting.    

Donderdagmiddag een gezellige en mooie kofferbak verkoop, lekker in ons 

Trefpunt. De commissie zorgde voor een natje en lekker droogje. Perfect 

geregeld. In de 

avond vertelde Frans 

van der Pas ons 

interessante feiten 

over het ontstaan 

van leven in de Peel. 

Op een 

humoristische wijze 

nam hij ons mee in 

de historie van deze 

streek.  

Vrijdagmorgen werd 

de ledenvergadering 

gehouden en konden 

wij ons verdiepen in 

het wel en wee van 

onze club. In de 

avond konden wij 

genieten van een 
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slotdiner. Weer in het 

Trefpunt en ook nu geldt: 

heel mooi, maar vooral 

lekker en voldoende.  

Mooie conclusie aan het 

eind van dit Najaarskamp. 

Wij konden genieten van 

een schitterende camping, 

een “Indian Summer” met 

meestal goed weer. Maar 

ook de fijne sfeer en 

geweldig georganiseerd 

door een commissie van mensen die dachten; “Wij hebben het nog nooit 

gedaan, dus wij kunnen dat 

wel”. Tip voor leden die 

gevraagd worden voor een 

kamp: “Geef je zelf de kans je 

talenten te ontdekken”.   

Plezierig dat de mensen die 

het weekend nog bleven mooi 

bij elkaar stonden en samen 

nog gezellig konden napraten 

over een heel geslaagd en 

gezegend kamp. Dank aan de 

commissie en onze Schepper.  
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MIJN RECEPT 
 

 

Ingestuurd door Geri v.d. Weijde 

Ham-preisalade is in elke supermarkt te vinden. Niet zo gek, want het 

is een heerlijke salade. Ideaal dus om een home-made variant achter 

te hand te hebben. En stiekem is ‘ie ook nog eens veel lekkerder én 

magerder dan die uit de winkel. 

Het onderstaande recept is voor 375 gram salade. Heb je een klein 

huishouden dan kun je ook een half recept maken. Of een bakje 

weggeven, dat levert je zeker vrienden op. 

Je kunt de salade in de koelkast minstens drie dagen bewaren als je 

lekkere verse ingrediënten gebruikt. En de smaak wordt eigenlijk 

alleen maar beter en beter naarmate de tijd vordert. 

Dit heb je nodig (375 gr) 

100 gr prei 

100 gr achterham (in dunne plakken)  

75 gr fritessaus  

75 gr magere kwark  

10 gr mosterd 

5 gr citroensap 

5 gr honing 

peper 

Bereidingstijd: 15 minuten 

 
Zo maak je het: 

Snijd de prei in de lengte doormidden en spoel het zand eruit. Laat de 

prei goed uitlekken, eventueel op een schone theedoek.  

Snijd de twee helften van de prei vervolgens in zo dun mogelijke 

ringen. 

Snijd de plakken achterham eerst in repen van een kleine centimeter 

breed, stapel de repen op en snijd die weer in blokjes. 

de repen op en snijd die weer in blokjes. Dit kun je gewoon met alle 
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Wat ben ik blij dat ik mijn jeugd en de langste tijd van mijn leven 

niet in deze tijd heb doorgebracht. En wat heb ik medelijden met de 

jeugd van nu en de tijd die nog komen gaat. 

Want wat was het een mooie tijd. 

In het Nederland waarin ik ben opgegroeid, 

gingen we naar de platenzaak om singeltjes te 

beluisteren en eventueel te kopen. Wat was je 

blij met twee gulden zakgeld per week. Iedereen 

ging naar V&D en Jamin voor een 3 dubbel ijsje.  
Toen hadden winkels gewoon 4 muren in plaats 

van 3 W's (www) 

Dit kun je gewoon met alle plakken tegelijk doen. 

Hussel de ham na het snijden even door met je handen zodat de 

plakjes loskomen van elkaar. 

Neem een grote bak of schaal en meng daarin de fritessaus, kwark, 

mosterd, citroensap, honing en een snufje peper. 

Roer vervolgens de prei en ham door de saus. 

Tips en tricks: 

Het is de bedoeling dat je daadwerkelijk 100 gram prei in de salade 

doet. Koop dus een prei die minimaal 150 gram weegt. Overigens 

denken we niet dat er veel preien zijn die minder dan dat wegen, 

maar dan hebben we het in ieder geval gemeld. 

De salade lijkt misschien wat aan de ‘dikke’ kant maar dat verandert 

snel. Er komt namelijk nog wat vocht uit de prei waardoor de salade 

na enkele uren al dunner wordt. 

 
 

 

 

Weet je nog Wel…. oudje  
 

 

Ingestuurd door Geri v.d. Weijde 
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Naar de stad gaan was een belevenis en zo gezellig. 

Er waren tradities. 

Tradities die nu niet meer kunnen, of die steeds meer worden 

afgeschaft. Omdat men ze discriminerend vindt of omdat het niet bij 

de multiculti samenleving past. Veel wordt er verboden, waardoor de 

tradities verdwijnen. Als je in een rode of blauwe bus stapte, dan was 

dat een stadsbus en een gele een streekbus. 

Een kaartje kopen bij de chauffeur was normaal. Die man behandelde je 

met respect. Een trein had een vishaken logo erop en kaartjes werden 

voorzien van een gaatje als de conducteur kwam controleren. Dat was een 

belevenis, want treinpersoneel had aanzien. Om de trein te laten 

vertrekken stak de machinist z'n hoofd naar buiten en zwaaide de 

conducteur met z'n spiegelei. In de Intercity was de koffie☕ standaard 

aanwezig en geen uitzondering op de regel. Dat kun je je niet meer 

voorstellen. 

Spelen deed je buiten. Stoepranden, 

knikkeren, hinkelen, en kaatsballen. 

Met een hoop herrie en geschreeuw 

en natuurlijk haalde je kattenkwaad 

uit. Dat hoorde bij het opgroeien. 

Overvallen, inbraken en zakkenrollerij 

haalde de krant nog. Gewoon omdat 

ze niet aan de orde van de dag waren. 

Als je met je kattenkwaad de politie 

tegenkwam, dan schrok je en gedroeg je je respectvol in de hoop 

dat ze niet naar je ouders  gingen. 

Als het donker werd, dan was je thuis binnen. Jeugd 's avonds of 's nachts 

op straat kwam bijna niet voor. Behalve als ze op stap 

gingen naar de disco of de kroeg. Toen moest je om 

23:00 uur thuis zijn! Nu begint het feestgedruis pas om 

die tijd…. En anders keek je naar Swiebertje, Eén v.d. 

acht, Q&Q, Floris, Toppop of Spel zonder Grenzen op de 

bank met chips en limonade. Je luisterde naar de radio 

en nam je favoriete muziek op met je cassetterecorder. 

Die luisterde je dan af via je walkman. 

Oma luisterde naar de plaatselijke piraat met z'n piratenmuziek. 

Piraat zijn was toen nog een kat en muisspel in plaats van een grote 

misdaad waar tegenwoordig zelfs boobytraps geplaatst worden om de 
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controleurs buiten te houden. Koeien stonden in de 

wei en niet in een megastal en ze waren nog 

gewoon onderdeel van de natuur in plaats van 

slecht voor het milieu    De post kwam iedere 

werkdag en op zaterdag en je wist ook dat je post 

goed verzorgd werd, want het waren beëdigde 

postbodes in plaats van bijbaantjes voor iedereen. 

Bellen? 

Als je niet thuis was, dan was je niet bereikbaar. 

(Lekker rustig)  

En als je dan toch moest bellen dan ging je naar 

een telefooncel waar je kwartjes en dubbeltjes in moest gooien. 

Ziektekosten? Je verzekerde je voor 25 gulden per maand en van eigen 

risico en eigen bijdrages hadden we nog niet gehoord. 

Was er iets ernstigs dan ging je gewoon naar de eerste hulp. Dat was toen 

normaal. Ben ik tegen vooruitgang? Absoluut niet, maar onze vooruitgang 

voelt langzaam maar zeker als onze ondergang. 

Betalen om te mogen sparen, betalen om te mogen doen, betalen omdat je 

niet alles vergoed krijgt van de zorgverzekering waar veel mensen niet eens 

het geld voor hebben om het te betalen. 

Overal moet over gediscussieerd worden en zelfs 

gebakjes en toetjes moeten van naam veranderen 

omdat de naam niet meer mag. 

Er komen verboden om de hoek kijken waarvan je je 

afvraagt wat anderen ermee te maken hebben. In 

Den Haag vindt men steeds meer van het sociale leven en de tradities. 

Niets is meer goed, alles is slecht. Je auto, je gezondheid, het milieu, de 

boerderij. Alles moet anders. Zelfs de natuur 

is slecht voor het milieu. 

Ik mis het Nederland van mijn jeugd.  

En dat zal helaas nooit terugkomen  

Als deze tekst je raakt dan mag je ‘m 

knippen en plakken hoor, is ook door mij 

gedaan. Omdat het zo waar is….   

En een QR code????      

Daar hadden we nog  

NOOIT van gehoord!!     

Maar toch wel 

makkelijk bij 

nader inzien!                                                       
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