
Impressie van de Reis Groene Nederland. Gestart op 13 juni in Doorwerth en geeindigd op 4 juli in Arnemuiden. Drie 

weken genieten van ons groene Nederland.  

Natuurlijk beginnen met de 4e C waar te maken. De coördinatoren hadden zelf 

een lekker welkomstdiner in elkaar geknutseld. Wat een werk en wat lekker!  

          Ons motto tijdens deze              

weken.                                

 

 

 

 

 

Naar de meeste bestemmingen in deze                              

weken nemen we de fiets.           

De eerste zaterdag bezoeken wij de molen 

        in Renkum. 

 

Een gastvrije Protestantse gemeente in Doorwerth heet ons 

deze eerste zondag hartelijk welkom. Na de dienst worden 

we met koffie en koek verwend en gaan wij in gesprek met de 

leden van deze gemeente. In de avond is er een mooie 

zangdienst o.l.v. Kees en Lenie en zingen wij samen Gods lof.  

 

Maandag is er een vrije dag en kan iedereen zijn eigen weg 

kiezen. Maar in de avond start de jeu de boules competitie.  

       

 

Wisten wij niet,  maar Doorwerth heeft een heel mooi kasteel

       

Deze boom staat op het kasteelplein, leeft echt nog en is meer 

dan 400 jaar oud,  moet de oudste van Nederland zijn. Hoe 

wonderlijk is de schepping.   

 

 

 

 

 

 

 



Ja, het pannenkoekenfeest liep wat uit de hand, er waren heel wat 

natte doeken nodig om te blussen. Wijze les, houdt een branddeken 

bij de hand en ga niet te dicht bij de caravan zitten.  

 

 

Dinsdag maakten wij een 

mooie excursie naar het 

Openluchtmuseum in 

Arnhem.  

 Voor de Rotterdammers 

onder ons een weerzien 

met onze good old lijn 2 .  

 

 

Woensdag is er een fietstocht, maar ook in de avond wordt gewerkt. 

De dames maken een mooi boeketje van theezakjes. De mannen 

mogen hun hersens laten kraken op diverse puzzels.   

        

Toch wel een hele mooi Arboretum in Wageningen. Wij 

worden stil van de schitterende natuur en het prachtige 

uitzicht vanaf de Wageningse Berg op de Rijn.  

 

 

Wat is de schepping mooi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 20 juni vertrekken wij naar Camping Victorie. Ligt zeggen ze in                                                                               

Meerkerk, maar Ameide ligt dichterbij. Ook hier zorgen onze                                                                                      

coördinatoren weer voor een compleet feestmaal. Niet alleen goede                                                                                               

coördinatoren, maar ook uitstekende koks.  

Zaterdag direct een bezoek aan het mooie stadje Gorinchem. Zondag met z’n                                                                                     

allen naar de kerk in Noordeloos. Een doopdienst en voor de kinderen een                                                                    

spannend  kindermoment met een heuse krokodil.  In de avond een uurtje                                                         samen 

zingen met Cor en Joke de Boer.                 

        

        

        

        

              

Een week volgt met diverse activiteiten. Fietsen. Varen met de pont, 

maar ook een High Tea met de mooiste en lekkerste gerechten. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Een journalist van het ND bracht ons een bezoek. Wij       

bezochten ook het Zilvermuseum in Schoonhoven.  

Schitterende dingen gezien.     

            

Niet te missen in de kersentijd. Een bezoek aan een 

kersenboomgaard is geen straf.     

       

     Niemand durfde deze challenge aan.  

 

 

 

 

 

 

 



En dan op weg naar Arnemuiden. De 3e en laatste camping. Met onze 

neuzen in de boter, zaterdag gelijk de Arnemuidense Vissersdagen. Hier 

ons Zeeuwse lid Mineke Janse in de dracht.  Maar eerst chinezen.  

Na die drukke zaterdag samen naar de kerk in Middelburg.         

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het doel van een mooie fietstocht.    

  

               

Een bezoek aan het 

mooie Middelburg 

gebracht. En dan  

het slotdiner in ’s Heerenhoek op een leuke locatie. Met fijne 

vrienden een mooi 

Groen Nederland 

gezien. Wij danken 

God voor zijn goede 

zorg en dat wij 

konden genieten van 

natuur en 

vriendschap.                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


