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LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2025-4 
uiterlijk 1 nov. 2025 naar: 
Leny Terlouw 
Mauritsstraat 111 
3341 EL Hendrik-Ido-Ambacht 
Email: lenyterlouw@solcon.nl 
 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Jolien Prins 
Gemeenteweg 123 
7951 CH Staphorst 
Email: 
jcvanutrecht@kliksafe.nl 
of naar: Hannie Jansen 

Dronensingel 165, 

2411 GX Bodegraven 

Email: hannie-jansen@kpnmail.nl

 

Als deze Wegwijzer door de 

post bezorgd wordt hebben we 

alle reizen weer achter de rug. 

De meeste reizen zijn goed 

verlopen maar er waren toch 

ook wel wat spannende 

momenten. We zijn de Heere 

dankbaar dat we allen weer 

veilig thuis mochten komen, ook 

al was het soms minder gezond 

dan toen er op reis gegaan 

werd. 

Verder staat de Najaarsweek in 

Groenlo weer voor de deur. 

Daar hopen we met elkaar weer 

fijne dagen te beleven. 

Er wordt ook al weer hard 

gewerkt om reizen voor D.V. 

2026 voor te bereiden. Geniet 

van het lezen van deze 

Wegwijzer! 
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De liefde waarover onze tekst 

spreekt, is niet iets 

vanzelfsprekends. Het is een groot 

geschenk van God en waar we over 

na willen denken en er God 

indringend om vragen. 

Echte betrouwbare liefde die het 

uithoudt. Een gave van God. Een 

vuur waaraan een mens zich steeds 

opnieuw mag warmen. 

En daarover gaat het in het zo 

bekende hoofdstuk der liefde (het 

Hooglied van het NT), 1 Korinthe 13. 

Paulus die deze woorden heeft 

geschreven, boort hier heel diep. Hij 

heeft het over liefde die boven alles 

uitsteekt. Niet over puur menselijke, 

natuurlijke liefde, maar over 

Goddelijke liefde. 

Die heeft geen sterveling van huis 

uit. Want tenslotte zijn we allemaal 

mensen die het meest van onszelf 

houden en een ander wel goed 

willen behandelen, als die ander 

eerst maar eens laat merken, dat hij 

wat met mij op heeft. 

Maar de liefde waarover Paulus 

spreekt, is van andere kwaliteit.  

Zij is van hoge komaf, van hemelse 

origine. Om daar wat van te hebben, 

moet je bij een Ander zijn. Het gaat 

niet buiten geloof en hoop om, die  

 

 

andere twee dingen die in de tekst 

van 1 Kor.13 :13 genoemd worden. 

De liefde van 1 Korinthe 13 is een  

geschenk. Die wordt in je hart 

uitgestort door de Heilige Geest. 

Hoe dat gaat? Het gaat als volgt. We 

ontdekken, dat we zo zelfzuchtig, zo 

liefdeloos en koud zijn van binnen. 

En we leren onszelf ervan te 

beschuldigen, dat we zo zijn; zo 

onwillig en onmachtig om echt lief te 

hebben. 

En dan zou een mens denken, dat 

God tegen hem zou zeggen: ‘Zorg jij 

eerst maar eens, dat je een beetje 

anders bent geworden; dan zal Ik 

wel eens kijken, of Ik met jou verder 

kan.’ Maar niets daarvan. Let op 

(want nu zijn we bij de bron van de 

echte liefde uitgekomen). God zegt 

tegen zo iemand die geen grote 

gedachten meer van zichzelf kan 

hebben: ’Zo zoals jij bent, zo wil Ik je 

hebben en zo houd ik van jou.’ 

‘Maar Heere, U hebt helemaal geen 

plezier van mij gehad.’ 't Is waar’, 

zegt God, ‘maar Ik heb jou toch lief. 

Onverklaarbaar lief. Zo lief, dat Ik 

daar Mijn eigen Kind voor over heb 

gehad.’ 

Ja, we worden erdoor aangestoken. 

We hebben lief, omdat Hij ons eerst 

OM OVER NA TE DENKEN 

 

Door Jan de Wit                              

Driemaal Z-N  ***  Zij Zoekt Zichzelf niet!  ***  1 Korinthe 13. 
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heeft liefgehad. We krijgen God lief,  

bóven alles lief, en onze naaste als 

onszelf. Ook onze man, ook onze 

vrouw. 

En dan nog iets. De liefde zoekt 

zichzelf niet. Driemaal z-n (zij zoekt 

zichzelf niet). Dat is ook heel 

kenmerkend voor de echte liefde. 

Zelfzuchtige liefde is geen liefde. De 

liefde in een huwelijk bestaat niet uit 

een beetje geven en een beetje 

nemen. 

Zelfopofferende liefde. Die maakt 

geen slachtoffers. Daarin gaat ieder 

mens opzij voor de ander. Hij doet 

wel tien / twintig stappen terug voor 

die ander. Dat is voor ons natuurlijk 

bestaan iets heel moeilijks, maar in 

de liefde gaat het: Ongelijk willen 

hebben, de minste willen zijn, 

zichzelf wegcijferen.  
En dan het laatste. De liefde vergaat 

nimmermeer (vs.8). Geloof en hoop 

(vs.13) blijven tot op zekere hoogte 

ook. Geloof, hoop en liefde zijn alle  

drie van levensbelang. Maar de 

liefde heeft de langste adem.  

Het geloof gaat straks over in  

aanschouwen (van God). Het zal 

ontdaan zijn van al zijn begeleidende 

duisternissen. Dan mag het geloof 

het Lam zien, dat geslacht is; voor 

de troon van God.  

En de hoop wordt weldra: bezitten 

(van het land van de rust). Wat 

gezien wordt behoeft niet langer 

gehoopt te worden. 
Met andere woorden: De liefde 

vergaat nooit, als wij maar 

voortdurend aan de voet van het 

kruis zijn en daar steeds opnieuw 

voedsel krijgen.  

Ten slotte, als u in 1 Korinthe 13 het 

woord  liefde vervangt door Jezus 

Christus krijgt dit hoofdstuk een nog 

diepere intentie. 

 

In deze meditatie zijn fragmenten 

overgenomen uit een preek van 

wijlen ds. C. den Boer. 
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Ik weet in moeite en verdriet, 

dat U, o God, mij altijd ziet. 

En waar ik nergens U aanschouw, 

Mag 'k weten van Uw wond're trouw. 

 

Ik weet in dikke duisternis, 

dat God altijd dezelfde is. 

Dat U ook in die donkerheid 

mij vasthoudt en mij zeker leidt. 

 

Ik weet dat als ik moed'loos ben, 

U toch mijn diepste wezen kent. 

Dat als mijn pad door dalen gaat, 

U, Heere, mij daar niet verlaat. 

 

Geef, Heer', dat deze wetenschap 

mij troosten zal van stap tot stap, 

totdat U straks mijn tranen droogt. 

Dan wordt door mij... voorgoed Uw 

Naam verhoogd! 

 

(gedicht voorgelezen tijdens de ALV 

voorjaar '25) 
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Reizen 2025 

Alle reizigers en coördinatoren zijn 

weer veilig teruggekeerd in 

Nederland. We horen veel positieve 

berichten over de reizen. We danken 

God daarvoor. Wat een zegen dat 

wij op vakantie mochten gaan, in 

tegenstelling tot zovele anderen. 

40-jarig jubileum CCC 

Volgend jaar hopen we, als God het 

geeft en wij gezond blijven, te 

gedenken dat de CCC 40 jaar 

bestaat. Wat zijn er in die jaren veel 

reizen gemaakt! Soms heel ver weg, 

bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika, 

Amerika of Corsica. Toen was men 

soms wel zes weken onderweg. Ook 

toen al was de CCC een 

ondernemende club. Dit alles is 

terug te vinden in de notulen van de 

CCC. Erg leuk om die eens te lezen! 

Najaarsweek Groenlo 

Het duurt niet lang meer voordat we 

elkaar weer ontmoeten tijdens de 

Najaarsweek in Groenlo. We kijken 

ernaar uit! 

Heb je je al opgegeven? Zo niet:  

geef je dan alsnog op! Er is weer 

een prachtig programma 

samengesteld, waar de commissie 

hard aan heeft gewerkt. 

Oproep: actieve leden gezocht 

Voor de Voorjaarsweek van 2026 

zijn we op zoek naar leden die willen 

helpen met de organisatie. Schroom 

niet! Als het je leuk lijkt om eens deel 

te nemen aan de voorbereidingen 

van de Voorjaarsweek, meld je dan 

aan. Het is echt waardevol om 

samen een programma op te stellen 

en verder uit te werken. Tijdens de 

week ontstaan er bovendien vaak 

mooie vriendschappen binnen de 

commissie. 

Wil je meer informatie? Neem dan 

contact op met Jolien Prins via 

telefoonnummer 06-21646272. 

Ook voor het organiseren van reizen 

in D.V. 2026 zoeken wij leden die 

zich daarvoor willen inzetten. Het is 

belangrijk voor het voortbestaan van 

de club dat er elk jaar weer reizen 

worden georganiseerd. Heb je 

interesse, maar weet je niet goed 

hoe je het moet aanpakken? Kom 

dan naar de 

coördinatorenvergadering tijdens de 

Najaarsweek in Groenlo, op 

maandagavond om 19:30 uur. 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Door Ineke Konijn (secretaris) 
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Wij, Dick en Corrie van Dijk, hebben de pen gekregen van Jan en Jeanette 

Zweistra en mogen ons aan u voorstellen. 

Wij zijn lid geworden net voor de Corona tijd maar de eerste kennismaking 

met de CCC was het Najaarskamp in Zelhem. We vonden het best 

spannend wat ons te wachten zou staan, maar we werden direct hartelijk 

welkom geheten door  

Hannie Jansen, één van de commissieleden.  

God is een bindende factor binnen de CCC. Zoals er op de voorpagina van 

de Wegwijzer staat.  Maar bovenal was de rode draad het Geloof in Eenheid 

en “verscheidenheid” en dat is heel waardevol. Over de kerkmuren heen 

kijken. 

In januari 2023 hebben we onze eerste reis geboekt naar Boer Sam in 

Frankrijk. 

Een vakantie met 10 fietstochten. Wat hebben we een schik gehad. 

Maar nu gaan we ons echt voorstellen. Dick is geboren in Houten en heeft 

daar de lagereschooltijd doorgebracht. Later verhuist hij naar Gouda om na 

een aantal jaren weer te verhuizen naar Meerkerk. In Schoonrewoerd heeft 

hij de Lager Landbouwschool doorlopen. Via zijn buurman – die dierenarts 

was – kreeg hij het verzoek om te solliciteren bij de Rijks Universiteit Utrecht 

als dierverzorger en is daar op de afdeling Heelkunde aangenomen. Een 

Biotechnische laboranten opleiding trok hem aan en ging daarvoor 3 jaar 

lang 4 avonden in de week naar school. Toen hij dat afgerond had lag zijn 

interesse bij de Anesthesie op de OK bij de koeien en paarden. De opleiding 

tot Anesthesie-medemerker werd alleen Humaan gegeven, dus volgde hij 

een opleiding in het AZU in Utrecht. Na afronding kreeg hij een baan 

aangeboden bij het Militair Hospitaal en heeft daar vele jaren met heel veel 

plezier gewerkt. 

Omdat mijn vader ook dierverzorger was en ik hem wel eens op ging halen 

leerde ik Dick kennen in 1975. 

Destijds werkte ik op een notariskantoor. Eerst allerlei hand- en 

spandiensten gedaan en voor de koffie gezorgd, later doorgegroeid als 

secretaresse van een kandidaat-notaris. In 1977 zijn we getrouwd en in 

Ameide aan de Lek gaan wonen met heel veel plezier. In 1980 is onze 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR… 
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oudste zoon geboren, we hebben 5 kinderen gekregen, 3 dochters en 2 

zoons. Inmiddels zijn we grootouders van 13 kleinkinderen 5 jongens en 8 

meiden in de leeftijd van 2 maanden tot 18 jaar. 

Toen onze jongste dochter naar groep 7 ging vond ik het leuk weer eens 

buitenshuis te werken en werd ik gastvrouw/telefoniste voor 12 uur in de 

week. Het leuke is dat ik 22 jaar fulltime voor de kinderen zorgde en daarna 

nog 22 jaar gewerkt heb tot aan mijn pensioen afgelopen november. 

Omdat Dick bereikbaarheidsdiensten had en binnen 20 minuten in het 

ziekenhuis moest zijn, was het prettiger om te verhuizen. 

In Groenekan kregen we een huis aangeboden. Een echt klus huis waar we 

nog steeds met heel veel plezier en woongenot wonen. 

Het afgelopen reisseizoen hebben we samen met Rien en Jannie van 

Brummelen en Jaap en Agatha Westerink een rondreis door Frankrijk 

gemaakt. We hebben het als positief ervaren mede door onze gezellige en 

veelkleurige reisgenoten.  

 

We sluiten af met een hartelijke groet en geven de pen door aan onze 

dorpsgenoten Piet en Ankie Bos. 
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Mijn naam is Ina Geluk, geboren op 3 september 1957 te Rotterdam. Ik kom 

uit een gezin met 4 kinderen. Ik ben opgegroeid in Rotterdam en 

Barendrecht. 

In 1985 ben ik getrouwd met Wim en sinds die tijd wonen wij in Ede. Ons 

huwelijk is gezegend met 2 zoons en hebben nu ook 2 kleinzoons.  

Ik heb jaren gewerkt als baliemedewerker op het postkantoor in Barendrecht 

en in Ede. Wij gaan graag op vakantie. Toen ons oudste zoon geboren 

werd, hebben wij een caravan gekocht  

en sinds die tijd zwerven we 

geregeld met de caravan door 

Nederland en Europa. 

Als vrijwilliger heb ik 

geregeld bezoekwerk 

voor ouderen gedaan 

en allerlei 

vrijwilligerswerk voor de 

kerk. Nu schenk ik 

regelmatig koffie op 

woensdag en zondag in 

de kerk. 

We zijn in 2023 lid 

geworden van de CCC. Eerst 

hebben we de sfeer geproefd  

als gastlid. We vonden het erg fijn  

om met elkaar op te trekken. Wat we  

mooi vinden is, dat we met elkaar ons geloof kunnen belijden ondanks 

verschillende kerkelijke achtergronden. Ook het samen reizen beviel ons 

goed, indien nodig kun je elkaar helpen. In 2024 waren wij mede-

coördinatoren van de reis naar België. Ook dit jaar waren we mede-

coördinatoren voor de reis naar Italië.  

Bij de commissie reizen is een nieuwe secretaresse nodig omdat Annie 

Eppinga ermee stopt. Daarom heeft het bestuur mij gevraagd voor deze 

functie. Ik hoop samen met de andere commissieleden en coördinatoren nog 

veel mooie reizen te mogen organiseren. 

 

 

EvEn vooRstEllEn… 
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Wat is het mooi om zo’n week weer mee te maken. Lijkt soms een herhaling 

van zetten, maar is toch ook iedere keer weer anders. Niet eerder geweest? 

Zo’n week is vooral ontmoeting en reisverhalen uitwisselen. De commissie 

doet het toch maar. Een mooi stel dat zegt “wij hebben het nog nooit 

gedaan, daarom kunnen wij het wel”. Onder aanvoering van “good old” 

Marty werd een prestatie geleverd van formaat. 

Een opvallende Voorjaarsweek met een aantal mooie 

facetten. Als eerste het weer; volgens ons een 

kampioensweek, heel veel zon en geen drup regen. 

Het stelligste bewijs dat begin april ook heel mooi 

kan zijn. Ook een moderne week met de 

communicatie via QR-code. Niet altijd makkelijk, 

maar wel gedurfd. En als derde natuurlijk de 

schitterende camping met alle faciliteiten.  

Ook het programma was wat anders ingevuld. Geen welkomstdiner maar 

wel een heel leuke act tijdens de openingsbijeenkomst op vrijdag en die 

smaakte ook prima. Gelijk al zaterdag werden wij aan het werk gezet met 

 

VERSLAG voorjaarsweek 

“De HEigRAAf” in woudEnbERg 
 

Door Leen en Geri van der Weijde                                                       van 4 t/m 12 april 2025 
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een wandeling door het gebied rondom het Henschotermeer en later mooie 

ontmoetingen in de Speelschuur. Daar kon ook genoten worden van films, 

die in de loop van jaren, gemaakt zijn door Kees den Hartogh.  

De zondagse eredienst werd ingevuld door de camping. Met een duidelijk op 

Pasen geïnspireerde boodschap ging de voorganger aansprekend voor. Wij 

vierden de verjaardag van Martien van de Lagemaat, camping directeur, 

mee die 60 werd. Natuurlijk zongen wij op de avond samen weer liederen tot 

Gods eer onder leiding van Adri en Dicky.   

Veel leden 

waren er bij 

tijdens de 

excursie naar 

het Zand-

sculpturen-

festijn in  

Garderen. 

Fantastisch 

wat al die 

kunstenaars 

daar 

presteren met 

het jaarthema 

“Amsterdam 

750 jaar”.  
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Toch wordt er alleen maar zand 

gebruikt. Natuurlijk word je van dat 

bewonderen wel moe en was de 

uitstekende lunch wel verdiend.   

 

Maandagmiddag hadden 24 nieuwe leden de 

ontmoeting met het bestuur, hartelijk welkom!!!  In de avond werd er 

vergaderd door de coördinatoren o.l.v. de nieuwe voorzitter van de 

Commissie Reizen,  Andries Trul. Zes aansprekende reizen staan dit jaar op 

het programma.  

Dinsdag en donderdag waren er een heel stel activiteiten overdag en in de 

avond. Fietstochten, langzaam of sneller, door het mooie Utrechtse 
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landschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Als beloning een lekkere 

lunch.      

                                    

Wij konden 

ook musea bezoeken 

in Harderwijk. Het museum 

van de schilder Marius van 

Dokkum.  

Door zijn 

humorvolle 

schilderijen kom 

je met een 

glimlach dit 

museum uit.            
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Ook het stadsmuseum in Harderwijk kon bezocht worden. Een 

aansprekende expositie en film. Anders dan anders, geen grote 

hoeveelheden materialen, maar een afgewogen collectie. Ook gingen een 

aantal leden op bezoek bij de locatie van de Stichting Open Doors. 

Indrukwekkend te zien wat zij allemaal voor activiteiten ontwikkelen om het 

Woord te verspreiden en geloofsgevangenen te ondersteunen.  

Dinsdagavond konden wij genieten van het grote koor “The New Creation” 

uit Ede. Hun optreden was geregeld door hun lid onze “good old” Marty. 

Heel fijn om naar hen te 

luisteren en ook mee te 

zingen. Ja en dan is er iemand die de verkeerde 

jas (met autosleutels) heeft meegenomen. Voor dat koorlid was het lastig 

thuiskomen, maar gelukkig is het opgelost.  

Donderdagavond konden wij luisteren en kijken naar een zeer aansprekend, 

boeiend en humorvol verslag door ds. A.D. Goyert, die als persoonlijke 

missie heeft Bijbels te verspreiden in Rwanda. Na de verschrikkelijke 

genocide wordt in dit land voorzichtig gedacht aan verzoening. Het Woord 

kan daarbij helpen.  

Ja, dan zit zo’n Voorjaarsweek er weer bijna op. Op vrijdag hebben wij een 

gezellige en instructieve jaarvergadering, natuurlijk onder de leiding van 

Tineke. Jan Janse nam afscheid als penningmeester, Bertus Janssen neemt 

die taak over. Woorden van dank gaan gul over de tafel. Dank aan de 

commissie bestaande uit Marty, Adri en Dicky, Ton en Jolande, Henk en Ria 

en nog een Dicky. Natuurlijk was Tineke daarbij als afgevaardigde van het 

bestuur. Maar ook dank aan de vele anderen die onze vereniging dienen of 

gediend hebben. Deze keer niet vergezeld van bloemen of drank, maar met 

een fraaie handdoek voorzien van ons CCC-logo. Een “must have”. Wat een 

idee! Wil je hem ook? Zet je in voor de club en je zit er ook “droog” bij. 
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Misschien als commissielid voor 

voorjaarsweek 2026? Ons heeft 

dit verslag schrijven een 

exemplaar opgeleverd.  

Als slot van de week trokken wij 

in de avond massaal naar 

Schimmel in Woudenberg voor 

een gezellig, maar ook heel 

lekker en gevarieerd diner. Een 

Voorjaarsweek die de boeken in 

kan gaan als zeer geslaagd en fijn 

om mee   te maken.  

 

 

 

Onze Schepper heeft ons rijk gezegend en wij willen Hem danken voor al 

het goede.      
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Samenvatting: 

Een vrolijk reisverslag met foto’s

CCC  Christelijke Caravan Club 

 

 

1. RRR Regen, Rijden en Rampscenario’s 
2. PPP Pizza’s, Pannenkoeken en Prachtige Plaatsen 
3. FFF Fietsen, Flaneren en Foutparkeren 
4. ZZZ   Zingen, Zand en Zweet 
5. PPP Pech, Pioniers en Pasta 
6. AAA Avonturen, Applaus en Afscheid 

 
1. RRR   Regen, Rijden en Rampscenario’s 

 
De reis begon zoals elke goede 

CCC-reis met regen. Véél regen. 

Maar dat hield niemand tegen! 

De caravans en 

campers rolden dapper richting Italië, met 

onderweg files, tolpoortjes en een 

camper die op de terugreis gewogen 

moest worden (en nét 

niet door de mand 

viel dankzij een groot rijbewijs). De stemming zat er 

meteen goed in. Zelfs toen de schnitzel groter bleek 

dan het bord en de schnitzelrestanten als souvenir 

mee naar huis gingen. 

 

REis “bEllA itAliA” 
 

Door Dolph en Hanneke Thierry                                                 van 23 april t/m 29 mei 2025 
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De eerste groepsfoto’s werden gemaakt, 

de eerste koffie gedeeld, en de eerste 

technische pech was een feit. Maar hé, wat 

is een CCC-reis zonder een beetje chaos? 

 
2. PPP   Pizza’s, Pannenkoeken en Prachtige Plaatsen 

 
Van Florence tot 

Venetië, van Pisa     

tot Lucca , de groep trapte zich 

een weg door het Italiaanse landschap. Soms met spierpijn, soms met een 

ijsje in de hand. De fietstochten waren niet altijd even vlak, maar de 
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uitzichten maakten alles goed. En als het even tegenzat? Dan was er altijd 

koffie, koek en een goed gesprek. Ook excursies o.l.v. een gids vonden 

plaats.  

 

De pannenkoekenavond was een culinair 

hoogtepunt, met mannen die hun innerlijke chef ontdekten. En als toetje? 

Een mysterieuze ijsjestraktatie van een anonieme CCC-held. 

 

3. FFF   Fietsen, Flaneren en Foutparkeren 
 

De CCC’ers ontdekten Italië op z’n best: op de fiets, met zonnebril op en 

kuiten in de aanslag. De routes 

varieerden van “lekker vlak” 

tot dit is de “Mont 

Ventoux”. Sommigen 

kozen voor een 

ontspannen ritje 

langs het meer, 

anderen voor een 

heroïsche klim met 

21% stijging. De 

beloning? 

Cappuccino, uitzicht 

en een gevoel van 

overwinning. En als het 

écht niet meer ging, dan 

was er altijd nog de optie: 

lopen. Ondertussen werd er ook 
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geflaneerd door Florence, waar gidsen met oortjes ons door smalle straatjes 

leidden. De brug op, de trap af, en weer door. De meeuwen in Venetië 

bleken minder cultureel: ze stalen broodjes uit 

handen van nietsvermoedende lunchers.  

En dan was er nog de 

groep die de brugregels 

negeerde op de skywalk. 

“Afstand houden” werd vertaald als “gezellig samen op de foto”. 

            4.  ZZZ   Zingen, Zand en Zweet 

Zondagen waren voor bezinning én zang.  

Of het nu aan het Lago Maggiore was 

of in een Italiaanse kerk met 

swingende aanbidding, de CCC-

groep zong 

uit volle 

borst. 

Psalm 

150 

kreeg een 

CCC-remix, begeleid door 

keyboard, accordeon en een 

flinke dosis enthousiasme. Op een 

van de zondagen was het 

Koningsdag, dat werd gevierd met 

prachtige taartjes. Eén van de daarop volgende zondagen was het 

Moederdag, ook daaraan werd aandacht geschonken. Tussendoor werd er 
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gezwommen, geborreld en gebreid. Ja, echt: breien 

op de camping is een ding. De dames sloegen de 

steken, de heren sloegen de koffie achterover. En 

dan was er nog het zanguurtje bij zonsondergang, 

waarbij zelfs de muggen stil leken te luisteren (of 

ze waren gewoon verzadigd). De sfeer was warm, 

de gesprekken diep, en de liederen klonken tot in de 

Dolomieten. En alsof dat nog niet genoeg was, werd er ook nog een 

bijbelquiz georganiseerd. De winnaars kregen een mooie prijs, de rest een 

koekje bij de koffie. 

 

5. PPP   Pech, Pioniers en Pasta 

 

Wat is een CCC-reis zonder een beetje pech? Een koelkast die het begaf, 

een deur die niet meer dicht wilde, vier startaccu’s 

die de pijp aan Maarten gaven, een koppeling 

die besloot met pensioen te 

gaan, het 

gebeurde 

allemaal. 

Gelukkig 

was daar 

de CCC 

hulplijn: een mix van technische kennis, 

ducttape en een boormachine van Gert. 

De sfeer bleef vrolijk, zelfs toen iemand per 

ongeluk de stroom van de hele camping uitschakelde. De pioniersgeest 
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leefde voort: met een beetje creativiteit en veel humor werd elk probleem 

opgelost. En als 

beloning? 

Pasta, 

pizza en 

een goed glas limonade. De CCC’ers bewezen 

dat je met een beetje improvisatie en veel 

saamhorigheid zelfs van pech een feestje kunt maken. 

6. AAA   Avonturen, Applaus en Afscheid 

 

De laatste dagen braken aan, en dat 

voelde iedereen. Er werd teruggeblikt, 

gelachen, gezongen en zelfs een 

traantje weggepinkt. De CCC-familie 

was hechter dan ooit. Tijdens de 

afsluitavond werden hoogtepunten 

gedeeld, liederen gezongen en 

schnitzels uitgedeeld (want tradities 

moet je eren). De winnaars kregen 

een medaille voor hun prestaties, 

de ouderen voor hun geduld met de 

muggen. En toen was het tijd om in 

te pakken. De caravans werden 

weer aangekoppeld, de fietsen 

vastgesjord, en de laatste koffie 

geschonken. Met een hart vol 

herinneringen en een hoofd vol verhalen keerde iedereen huiswaarts.  
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Zoals Johan en Tiny het zo mooi zeiden: “God de Heere bracht ons samen 

en leidde ons op deze reis. Hem komt alle lof en eer toe.” 
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Pan-lasagne met gehakt en mozzarella 

4 personen 

30 min. bereiden  

 

 

 

Ingrediënten 

2 middelgrote uien            500 g passata             

1 teen knoflook    1½ el gedroogde Italiaanse kruiden 

200 g winterpeen   200 ml volle melk 

4 el milde olijfolie   250 ml water 

300 g half-om-halfgehakt  12 lasagnebladen 

300 g trostomaten   200 g mozzarella 

15 g verse basilicum 

 

Bereiden 

1. Snipper de uien en snijd de knoflook fijn. Schil en rasp de winterpeen 

grof. Verhit de helft van de olie in een grote hapjespan en bak de ui en 

knoflook 2 min. op middelhoog vuur. Voeg het gehakt en de geraspte 

wortel toe en bak 3 min. op hoog vuur.  

 

2. Snijd ondertussen de tomaten in blokjes en voeg samen met de 

passata, Italiaanse kruiden, melk en het water toe aan de pan. Roer door 

en breng aan de kook. Kook de saus 6 min. op middelhoog vuur tot hij 

iets is ingekookt. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

  

3. Breek ondertussen elk lasagneblad in 6 stukken en voeg in delen toe 

aan de saus en roer door. Zorg dat alle bladen bedekt zijn met saus. 

Kook 12-15 min. tot de lasagne gaar is, roer regelmatig.  

 

4. Rasp ondertussen de mozzarella en snijd de basilicumblaadjes grof. 
Roer de helft van het basilicum door de lasagne. Bestrooi met de 
mozzarella en de rest van het basilicum. Besprenkel met de rest van de 
olie en breng op smaak met peper en eventueel zout.  
 

Uit:  AH Allerhande 

 

 

MIJN RECEPT 
 

 

Ingestuurd door Leny Terlouw 
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Oud gedichtje 

 
Mijn kleine jongen had een bui vanavond,             
Die elk vermanend woord te tarten scheen. 

Tenslotte moest ik wel het vonnis vellen: 

“naar zolder .. op het grote bed, alleen.” 

Toen ik ging kijken, lag hij reeds te slapen, 

het dek was nijdig in een hoek geschopt. 

En voor ik ’t wist, had ik de koude voetjes 

onder de warme dekens weggestopt. 

Toen dacht ik: God, als onze mensenliefde 

dat blote, koude voetje niet verdraagt, 

en 't stoute kind, dat ons met opzet griefde 

vergeeft, nog eer het om vergeving vraagt. 

Hoe groot moet dan Uw liefde zijn, o Vader, 

die eindeloos geduldig, altijd weer 

vergeeft, en ons bedekt met Uw genade. 

wel zeventig maal zevenduizend keer! 
 

 

                                                                                                                               L.H.V. 
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