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Het laatste nummer van dit jaar 

ligt weer voor u. Wat gaat een 

jaar snel voorbij en wat is er 

weer veel gebeurd dit jaar. We 

mochten weer een Voorjaars- 

en een Najaarsweek beleven 

met elkaar. Ook zijn er weer 

veel mooie reizen gemaakt die 

ook zonder al te veel narigheid 

verlopen zijn. Sola Deo Gloria! 

We kregen er weer nieuwe en 

ook wat jongere leden bij wat 

ons ook met blijdschap vervult. 

Maar…er zijn ook weer leden 

overleden en dat blijft toch altijd 

weer een droevig gevoel geven. 

We wensen hun nabestaanden 

dan ook Gods ondersteuning 

toe, zeker ook met de komende 

feestdagen en de jaarwisseling! 
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Toekomstgericht. 

 

Kolossensen 3:1-4 

 

Als u nu met Christus opgewekt 

bent, zoek dan de dingen die boven 

zijn, waar Christus is. Die aan de 

rechterhand van God zit. Bedenk de 

dingen die boven zijn en niet die op 

de aarde zijn, want u bent gestorven 

en uw leven is met Christus 

verborgen in God. Wanneer Christus 

geopenbaard zal zijn, Die ons leven 

is, dan zult ook u met Hem 

geopenbaard worden in heerlijkheid. 

 

Ik weet nog dat ik een paar jaar 

geleden voor het eerst naar Amerika 

ging. Ik had geen idee hoe dat 

allemaal zou zijn en zag er vooral 

tegenop. Dan word je eerder 

onzeker dan dat je je erop verheugt. 

Nu het me bekend is, is het 

andersom. 

De Engelse dominee Richard Baxter 

schreef ooit: 'Men zou denken dat 

als een mens maar één keer vernam 

welke onbeschrijfelijke heerlijkheid 

God belooft en als hij geloofde wat 

hij hoorde... hij voorgoed in 

vervoering zou raken en daar zo 

vurig naar verlangen zou, dat hij het 

nauwelijks ergens anders over zou  

hebben. En toch geven mensen, die  

 

er regelmatig over horen en belijden 

dat ze vast geloven in een hemel, 

net zo weinig om de hemel alsof ze 

er nog nooit over gehoord hadden 

en er geen woord van geloofden.' 

Dat is scherp gezegd. Maar helaas 

is het vaak maar al te waar. Veel 

mensen wandelen als het ware 

achteruit de hemel in. Ze zijn zo 

gericht op wat ze hier hebben en op 

wat ze hier missen, dat ze helemaal 

geen erg hebben in datgene wat in 

het verschiet ligt. Zonde! Dan 

verheug je je nooit eens op de dag 

van morgen en ben je even wijs als 

de mensen om je heen. 

Eerlijk gezegd heb ik er zelf ook last 

van. Maar dat is niet iets om in te 

blijven steken. 'Verblijd u in de hoop', 

zegt de Heilige Geest. Daar zouden 

we meer werk van moeten maken! 

Laten we nagaan wat ons wacht, 

zodat we meer gaan leven met de 

hemel in het hart en meer wandelen 

met ons gezicht naar de toekomst 

gericht. Zoals die man die onderweg 

was. Iemand vroeg hem: 'Waar is de 

reis naar toe?' en hij zei: 'Naar de 

hemel en onderweg doe ik nog wat 

zaken'. 

Laten we bidden: 'Mijn God, keer mij 

om als ik op de verkeerde dingen 

gericht ben en overweldig mij met de 

OM OVER NA TE DENKEN 

 

Door Jolien Prins                              
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schoonheid van Uw heerlijke 

toekomst, leer me met verlangen 

naar Uw toekomst uit te zien'. 

In Jezus' Naam, Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

(Uit: 'De hemel dichterbij', 52 korte 

overdenkingen die uitnodigen om  

over de komende heerlijkheid na te 

denken. Van dr. J.P. Visser) 
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Als een kind 

 

Een mens ziet op zijn grote 

tocht 

niet verder dan de eerste bocht. 

Maar wie in God vertrouwen 

vindt 

die gaat het pad langs als een 

kind, 

dat zingend in het donker loopt 

van toekomst weet.... 

op toekomst hoopt.... 
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Wat hebben we weer een fijne en 
goede Najaarsweek gehad op 
camping Marveld te Groenlo! 
Een prachtige fietstocht, leuke 
excursies en vooral veel tijd voor 
ontmoeting en napraten over o.a. de 
reizen die gemaakt zijn. 
Wij willen de commissie nogmaals 
heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Het is een hele klus om alles 
goed te laten verlopen, maar mijn 
ervaring is dat het heel bijzonder is 
om samen met een aantal mensen 
de voorbereidingen te treffen en 
tijdens de week nauw met elkaar 
samen te werken. Er ontstaan dan 
nog wel eens mooie 
vriendschappen. 
Daarom: het is echt aan te raden om 
je zo nu en dan in te zetten voor de 
organisatie van een Voorjaars- of 
Najaarsweek! 
 
Voorjaarsweek 2026 
Komend voorjaar staat er weer een 
vakantieweek op de planning en wel 
van 17 april tot en met 25 april 2026 
op camping Si Es An te Balkbrug. 
Op tijd aanmelden is van groot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
belang in verband met het afspreken 
van de verschillende activiteiten.  
Jullie ontvangen nog bericht vanaf 
wanneer je je kunt de aanmelden.  
Wij willen ook onder de aandacht 
brengen dat wijzigingen vlak voor of 
tijdens de week veel extra werk 
betekenen voor de commissieleden. 
Probeer dit dus zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
Nieuwe leden 
Bij de mutaties staan weer veel 
nieuwe leden vermeld, daar zijn we 
blij mee en dankbaar voor. 
Allen van harte welkom! We hopen 
dat jullie je snel thuis zullen voelen 
binnen de CCC. 
 
Jubileumjaar 
Tijdens de voorjaarsweek hopen we 
te gedenken dat onze club 40 jaar 
bestaat, een bijzonder jubileum waar 
we op 22 april 2026 graag aandacht 
aan willen besteden. Uiteraard zijn 
ook onze donateurs op deze dag 
van harte welkom! 
Bij alles: D.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Door Ineke Konijn (secretaris) 
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Hallo, wij zijn Ankie en Piet Bos 

en wij zijn lid van de CCC sinds 

de Najaarsweek in Zelhem. Wij 

wonen in Groenekan op de 

boerderij waar ik (Piet) geboren 

ben als jongste van 4. De wieg 

van Ankie stond in 

Genemuiden, waar zij als 

middelste van 5 is geboren. Wij 

hebben elkaar ontmoet tijdens 

een jongerenreis van de HGJB. 

In 1981 zijn wij getrouwd. Wij hebben 4 kinderen gekregen, 2 zoons en 

2 dochters en inmiddels zijn wij gezegend met 12 kleinkinderen.  

Ik ben 47 jaar werkzaam geweest als postbode en sinds 2022 mag ik 

genieten van mijn pensioen. Daarnaast ben ik 40 jaar actief geweest bij 

de vrijwillige brandweer, wat ook nog wel wat tijd vergde voor 

opleidingen en oefenen. Hier thuis runde ik een varkensfokbedrijf naast 

mijn baan als postbode. Ruim 20 jaar geleden ben ik daarmee gestopt 

en hebben we een caravan gekocht en zijn we voor het eerst gaan 

kamperen met het gezin. Daar genieten we nog steeds van. Ankie heeft 

na haar schooltijd in een bakkerswinkel in Genemuiden gewerkt. Na ons 

huwelijk heeft Ankie nog her en der wat huishoudelijk werk gedaan tot 

de kinderen geboren werden. Momenteel zijn onze dagen goed gevuld 

met alle bezigheden in en om huis, zoals onze forse groentetuin.  

Wij genieten ervan om met de CCC onderweg te zijn met 

gelijkgestemden en hopen dat ons de gezondheid gegeven wordt om 

dat nog lang te kunnen doen. Wij geven de pen door aan Philip en Nelly 

den Hollander.        

Hartelijke groeten van Ankie en Piet Bos. 

JE GEZICHT KEN IK WEL 

MAAR… 
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Een mooi trio campings bezocht, allemaal met het kenmerk “Groen in een 

groen Nederland”. Met een flinke 

groep caravanners en camperaars 

startten wij in Doorwerth. Een plaatsje 

dicht bij Wageningen. En heus, het ligt 

in de bergen. De Wageningse Berg is 

niet zo bekend, maar een berg is het, 

met een mooi uitzicht op de Neder-

Rijn. Ook de camping ligt al wat 

hoger. Op vrijdag 13 juni, (wij zijn niet 

bijgelovig), arriveerde de hele groep 

op de camping. Met een echt 

welkomstdiner (handgemaakt) heetten 

de coördinatoren ons welkom. Met het 

fraaie zomerweer zochten wij 

daarvoor wel de schaduw op. 

Direct zaterdag werd gestart met de 

eerste excursie, naar de molen in Renkum. Die heeft veel meegemaakt en is 

dikwijls verbouwd en gerestaureerd. Het was wel warm, maar gelukkig 

verkochten ze ook ijs. 

Zondag bezochten wij de 

dienst in de kerk in 

Doorwerth en werden na de 

goede dienst door de 

gastvrije gemeente 

onthaald op koffie en koek. 

In onze club zingen wij 

graag en o.l.v. Kees en Leni 

zongen wij in de avond als 

nachtegalen. 

Excursies zijn altijd leuk, 

maar met een vrije dag is ook 

niets mis. Die maandag trokken wij er in diverse groepjes of stellen op uit. 

 

reis groen Nederland 
 

Door Leen en Geri van der Weijde                                                   van 13 juni t/m 4 juli 2025 
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Op dinsdag hadden we een excursie naar 

het Openlucht Museum in Arnhem. Senioren 

doen dat graag, terug gaan in de tijd. 

Woensdag het echte werk, fietsen naar de 

andere kant van de Rijn, over de brug en 

terug per pont met een schitterende lunch 

als beloning voor het zware werk. De 

coördinatoren waren nog niet tevreden. In de 

avond de dames aan de knutsel en de heren 

aan het brein breken. Toch wel een 

hoogtepuntje: donderdag naar 

het Arboretum in Wageningen. 

Zeker een van de mooiste van 

Nederland. Zo mooi, dit is 

genieten van Gods natuur. 

Dan vrijdag 20 juni. Inpakken en 

wegwezen. Camping De Victorie 

in Meerkerk wachtte op ons. Op een groot weiland achter de camping konden 

wij wel bij elkaar 

staan, alleen de 

douches waren 

wel erg ver weg. 

Ook nu zijn onze 

coördinatoren 

weer driftig aan 

het koken 

geweest en 

wachtte ons weer 

een heerlijke 

maaltijd. Hoe 

kregen ze het 

voor elkaar?  Daar 

moesten wij wel wat voor doen want zaterdag was er gelijk een bezoek aan 

het mooie stadje Gorinchem gepland. Gelukkig lag het koffie terras in de 
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schaduw, wat was het warm. 

Zondag waren we te gast in de 

Hervormde Gemeente te 

Noordeloos. Een doopdienst. Een 

mooi kindermoment met een 

groene krokodil. Het Woord was 

minder afschrikwekkend. Na de 

dienst de koffie en andere dingen 

gezellig op ons pleintje. In de 

avond verzorgden Cor en Joke 

den Boer ons zangmoment. Fijn om samen te zingen tot Gods eer. De vrije 

maandag paste iedereen wel en wij 

vermaakten ons prima zonder het strenge 

toezicht van onze coördinatoren. ’t 

Scheelt, hebben zij ook eens een vrije 

dag! Maar wat later op die dag genoten 

wij samen op de grote deel van een zeer 

gevarieerde High Tea. Iedereen had zijn 

beste kookbeentje voorgezet en wij 

maakten samen onze vierde C (van 

calorie) weer helemaal waar. Op 

woensdag maakten wij een mooie 

fietstocht door de waard met een stop bij 

de landwinkel waar de kersen het 

helemaal maakten. Na de koffie met 

kersengebak een tocht met de tractor 

door de kersenboomgaard en toen aan 

de kersen zelf. Hollandse!!!  Lekker!!!! ’s 

Avonds speelden wij op de deel het 

hilarische cadeauspel. Het 

spreekwoord “zo gewonnen, zo 

geronnen” was echt van 

toepassing. De volgende morgen 

op pad naar de Graanbuurt in 

Giessenburg. Er was veel wind en 

wat regen, daarom per auto op 

eigen gelegenheid. Een 

verzameling winkels en winkeltjes 

met de mooiste verzamelingen prullaria. Blokker zat er niet bij. 
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Toen was het al weer vrijdag, nu op pad naar Arnemuiden. 

Camping de Zonnekoningin wachtte op ons. Een mooie rit 

met goed weer. Slechte gewoontes moet je afleren, 

daarom hadden de coördinatoren nu niet zelf gekookt, 

maar de Chinees ingeschakeld voor een fraaie maaltijd. 

Dat lustten wij ook wel allemaal, zeker het ijs toe. 

Zaterdag trokken wij naar Arnemuiden. Daar waren de 

Visserijdagen aan de 

gang. Veel 

folklore en 

mooie kleding. 

Ook onze 

leden, Jan en 

Mineke die hier 

wonen, waren 

aanwezig, natuurlijk op z’n 

“Erremuu’s” uitgedost. Het was leuk om 

hier te zijn. Zondagmorgen waren wij welkom in de 

Gasthuiskerk in Middelburg. Ook hier beleefden wij een fijne dienst en werden 

wij na de dienst verwend met koffie en koek. Op de camping vulden wij dat nog 

wat aan met een sortering vloeibare en vaste versnaperingen. De avondzang 

deden wij in het kleine kerkje van Kleverskerke. Jan en Aartje de Wit 

verzorgden dat. 

Onze standaard vrije dag genoten wij weer op maandag. Iedereen vermaakte 

zich op zo’n dag prima. Dinsdag ging de rit naar het Bevrijdingsmuseum in 

Nieuwdorp, de meesten per auto, de rest met de 

fiets. De gids wist ons te boeien met zijn 

verhaal over de Slag om de Schelde. Het 

grote thema van dit museum. Na de lunch 

ging de gids 

nog even verder en wist 

ons opnieuw te boeien 

met zijn verhaal.  
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Woensdag zaten wij weer op 

de fiets voor een mooie rondrit 

over Zuid-Walcheren. Na een 

stop voor de lunch in 

Karnemelkshoek konden wij de 

tocht voortzetten. Er was een 

dreigende lucht, maar het bleef 

nog net droog. Ook nu weer 

een crea avond, nu werd door 

de dames een afbeelding van 

een Zeeuwse Knop 

vervaardigd.  De heren brachten hun avond in ledigheid 

door. Donderdag trokken wij met z’n allen per fiets 

naar het mooie Middelburg. Een rijke stad met 

veel historie, maar dat het markt was, was mooi 

meegenomen. 

“Lekker is maar één vinger lang” zegt een 

spreekwoord. Maar wij sloten af met een lekker 

slotdiner bij Kiekieris in ’s Heerenhoek. Een te gek 

restaurant  met heel veel “antieke voorwerpen”. Je 

eet er niet alleen lekker, maar je kunt ook rondkijken. 

Waarderende woorden en cadeaus voor de coördinatoren die ons deze weken 

vermaakten. 

Dank ook 

aan onze 

goede God, 

Hij was er 

bij, 

bewaarde 

ons en heeft 

ons veel 

vreugde 

gegeven. 

PS. Weet je 

waarom een 

verslag 

schrijven zo 

leuk is? Je beleeft alles nog eens een keer, nu helemaal gratis! 



 

21 
 

 



 

22 
 

 Coördinatoren: Ineke Konijn,  Andries Trul en Ben Borst. 

 

Dinsdag 3 juni vertrekt iedere deelnemer vanuit zijn eigen woonplaats naar 

Camping Alfsee in Rieste, net iets boven Osnabrück. 

De 3 coördinatoren staan ons al op te wachten met koffie en thee met een 

koekje en we maken kennis met elkaar en met de hoofdredacteur van EO-

Visie en zijn fotograaf Ruben. Zij reizen de eerste dagen met ons mee om een 

reportage te maken. ‘s Avonds 

is er het gebruikelijke 

welkomstdiner  in de vorm van 

een lopend buffet in het mooie 

camping restaurant. Het 

verslag van de eerste dagen 

van deze reis met 8 foto’s is te 

lezen in  VISIE no. 27/28 van 

5 juli 2025.  
Ondergetekende had voor de 

eerste keer zijn hondje (een 

teckel) meegenomen op CCC-

vakantie, wat bleek op deze 

eerste dag, dat er nog 3 

nieuwe leden waren die 

hun hondje hadden 

meegenomen. Daarom 

een tip voor de nieuwe 

coördinatoren om aan 

te geven in de 

reisbeschrijving of er 

honden op de 

campings mogen. 

De tweede dag is er 

een gezamenlijke 

fietstocht rond het 

 

Verslag reis denemarken 
 

 

Door Wim Jansen                                                                            van 3 juni t/m 27 juni 2025 



 

23 
 

stuwmeer. Andries in zijn rode hesje voorop en een gele slinger fietsers achter 

hem aan met als hekkensluiter Ben. 

Donderdag 5 juni de 2de reisdag naar camping Schonbocken bij Lubeck, totaal 

270 km gereden. Opmerkelijk 

bij deze reis, er zijn ook 4 

hondjes die meereizen en 

tijdens het koffiedrinken met 

elkaar kennis maken, 

gelukkig gaat dit in goede 

harmonie. Vrijdag is er een 

fietsdag gepland maar die is 

afgelast vanwege de slechte 

weersvoorspelling. 

Ondergetekende is met zijn 

hondje met de bus naar 

centrum Lubeck gegaan om daar de mooie baksteen architectuur te bekijken. 

Zaterdag 7 juni weer een reisdag, met de ferry varen we naar Denemarken 

naar camping Monsklint aan de Oostzeekust met zijn hoge krijtrotsen. 

Zondag 8 juni is het eerste Pinksterdag, helaas de hele dag regen, iedereen zit 

in zijn eigen woonmobiel en kijkt de pinksterpreek van zijn eigen gemeente. 

Maandagmorgen is het droog en wordt de kerk- en zangdienst tot een 

samenkomst belegd, Andries Trul 

doet de preek en Nelleke van de 

Marel de zangdienst, daarna 

gezamenlijk koffiedrinken in de 

buitenlucht. ‘s Middags een fietstocht 

langs de kust, grindweg, heuvelachtig 

en harde tegenwind, voor de meesten 

een zware tocht naar Klinhavn, hier 

rusten we even uit bij de 

Oostzeehaven. Daarna gaan we  

verder het binnenland in en pauzeren 

we bij het witte kerkje van Elemunde 

en dan terug naar de camping. 

Woensdag 11 juni reisdag naar 

Kopenhagen en donderdag een 

fietstocht naar het centrum van 

Kopenhagen. We parkeren onze 

fietsen tegenover het stationsgebouw 
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en aan de overkant zien we het pretpark Tivoli midden in het centrum van 

Kopenhagen. We gaan koffie met gebak gebruiken in de drukke winkelstraat 

en hebben tijd om gebouwen en winkels te bekijken en voor sommige dames; 

lekker winkelen. 

Vrijdag 13 juni gaan 

we varen met de boot 

naar 2 forten in de 

zee voor 

Kopenhagen. Op het 

eerste fort krijgen we 

een uitgebreide lunch 

in de buitenlucht, 

daarna kunnen we 

het fort vanbinnen 

bekijken en ook 

bovenop de met 

aarde bedekte forten.  
Zaterdag 14 juni 

hebben we weer een reisdag naar Odense, we rijden via de grote Beltbrug 

naar het eiland Funen. Ook in 

Odense hebben we een fietstocht 

door de mooie parken naar het 

centrum. Dinsdag gaan we naar het 

H.C. Andersen museum, bestaande 

uit meerdere ronde gebouwen met 

buiten paden in het groen. Binnen 

de verhalen op de wanden met de 

levensloop en de boeken van deze 

schrijver. 

Op 18 juni rijden we via Jutland naar 

het Waddeneiland Romo, naar een 

grote familiecamping, hier moeten 

we even wennen aan de harde 

koude wind maar na enkele dagen 

hebben we zonnig vakantie weer. 

Ook hier heeft Andries weer een 

mooie fietstocht bedacht over heide 

en door de bossen en een diner in 

Havneby. Zondag hebben we een luxe ruimte waar Wichert de preek kan 
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houden en ‘s avonds de zangavond. Na de dienst een zonnig samenzijn met 

koffie en een drankje op het binnenterrein van onze campers en caravans.  

Vanaf Romo zijn we nog een middagje wezen kanoën op een smal en 

modderig slootje. Helaas voor velen werd dit een nat pak. ‘s Avonds na de 

evaluatie kwam men tot de conclusie dat dit voor ons oudere CCC-ers met z’n 

drieën in een smalle kano niet geschikt is. 

Maandag 23 juni verlaten we Denemarken weer en hebben dan nog 2 

campings in Duitsland. De laatst camping is Alfsee in Rieste, waar we ook zijn 

begonnen met onze 

reis. Hier het 

afscheidsdiner in het 

mooie camping 

restaurant in buffet 

vorm, lekkere asperge 

met Hollandaise saus 

met vlees en dessert. 

Bij onze woonwagens 

nemen we afscheid van 

de coordinatoren en 

van elkaar.  

 

 

Een ouder stel verrast 

ons nog met een 

toneelstukje en aan het 

einde zingen we 

staande: Ga met God 

en Hij zal met je zijn.  

We zien terug op een 

mooie reis door een 

heuvelachtig groen 

landschap. We danken 

God dat alles goed is 

gegaan zonder 

ongelukken en 

iedereen op vrijdag 27 

juni weer veilig thuis gekomen is. 

 

Voorthuizen, juli 2025. W. Jansen. 
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