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DE WEGWIJZER 

Contactblad van de 
CHRISTELIJKE CARAVAN 

CLUB 

Redactie 
Jolien Prins, Staphorst 
          Tel. 06-21646272 (eindredactie) 
Leny Terlouw, Hendrik-Ido-Ambacht 
          Tel. 078-6816187  (lay-out) 
Annemarie Francken, Bodegraven 
          Tel. 0172-614586 
Marty Alkema, Ede (Verzending) 
          Tel.06-30835212 
 

Bestuur 
Voorzitter: Tineke Paulus  
               Magnolialaan 24 
               3852 JB Ermelo 
                Tel: 06-20389767 
E-mail:   voorzitter@chrcaravanclub.nl 
 

Secretaris: Ineke Konijn   
                Wilgehout 1  
                2771 LR  Boskoop     
                 Tel. 0172-214465 
E-mail:   secretaris@chrcaravanclub.nl 
              info@chrcaravanclub.nl 
                                                             
Penningmeester: Bertus Janssen 
                Otterloseweg 76 
               6733 AN Wekerom 
                Tel. 06-10390840 

 IBAN: NL61 INGB 0004 8966 46 
                t.n.v. Christelijke Caravan Club 
E-mail:   penningmeester@chrcaravanclub.nl 
 

Algemeen adjunct: Jan de Wit 
              Gerrit Greupstraat 32 
        2871 WM Schoonhoven 
  Tel: 0182-383833 
E-mail:   alg.adjunct@chrcaravanclub.nl 
 

Bestuurslid Lief & Leed: Jolien Prins 
                Gemeenteweg 123 
                7951 CH Staphorst 
                Tel. 06-21646272 
E-mail:   jcvanutrecht@kliksafe.nl 
 

website: www.chrcaravanclub.nl  
Beheer:    Koos Hartog 
E-mail:   koos.hartog@gmail.com 
 

 

 
Februari 2026 
38e JAARGANG            NUMMER 1 
 
 

 

REDACTIONEEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: 
Kopij voor de Wegwijzer 2026-2 
uiterlijk 1 Mei 2026 naar: 
Leny Terlouw 
Mauritsstraat 111 
3341 EL Hendrik-Ido-Ambacht 
Email: lenyterlouw@solcon.nl 
 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Jolien Prins 
Gemeenteweg 123 
7951 CH Staphorst 
Email: 
jcvanutrecht@kliksafe.nl 

Allereerst willen we als redactie 

een ieder Gods zegen toe-

wensen voor het jaar 2026. 

We hopen dat dit een mooi jaar 

mag worden ook al zullen er, 

zoals altijd, de zorgen en onge-

makken wel weer zijn. Dat zien 

we ook in iedere Wegwijzer 

onder het kopje “Lief en Leed” 

weer terug. In deze Wegwijzer 

zijn de verslagen geplaatst van 

de Frankrijkreis in 2025 en de 

Najaarsweek 2025 in Groenlo. 

Stuk voor stuk weer mooi om dit 

terug te kijken. We zien nu weer 

uit naar de Voorjaarsweek in 

Balkbrug waar ook het 40 jarig 

jubileum van de CCC onder de 

aandacht zal worden gebracht. 

We hopen er D.V. weer velen 

van u te mogen ontmoeten! 

mailto:tinekep10@gmail.com
file:///F:/Wegwijzer/2023-2/secretaris@chrcaravanclub.nl
file:///F:/Wegwijzer/2023-2/info@chrcaravanclub.nl
mailto:penningmeester@chrcaravanclub.nl
file:///F:/Wegwijzer/2023-2/alg.adjunct@chrcaravanclub.nl
mailto:jcvanutrecht@kliksafe.nl
http://www.chrcaravanclub.nl/
http://www.chrcaravanclub.nl/
file:///F:/Wegwijzer/2023-2/koos.hartog@gmail.com
file:///C:/Users/cor/SynologyDrive/Documents/lenyterlouw@solcon.nl
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‘Onze levensreis gaan met Hem’ 
 
Terugkijkend in oude Wegwijzers kom ik bij 10 jaar CCC. We hadden geen 

Voorjaarsweek of -kamp maar Instuifweek. Begin 1986 zijn de eerste 

stappen gezet. Een aantal 50 plussers vond een gemeenschappelijk 

doel…’om als gelovige caravanners samen buitenlandse vakanties door te 

brengen en als christenen met elkaar om te gaan en te genieten ‘. Aldus een 

advertentie in het E.O. blad. Beginnend met 4 leden sloeg het zodanig aan 

dat er op een gegeven moment een ledenstop was dit omdat er niet zulke 

grote campings waren waar ze allemaal op konden. 

Reizen deden ze niet alleen in de zomer maar ook in de winter gingen we 

naar Oostenrijk. 

Toen en nu is de eerste C van onze club belangrijk, onze reizen en onze 

Voor- en Najaarsweken beginnen we met Hem. 

We respecteren elkaar in onze verschillen en weten ons geleid door de 

genade van onze Hemelse Vader. 

Genade betekent: ontvangen wat we niet kunnen verdienen, Gods liefde, 

Zijn vergeving, Zijn nabijheid, zomaar gegeven. 

Het moeilijkst is misschien wel dat je er niets voor hoeft te doen. 

Je hoeft je niet te bewijzen of je ervoor in te spannen. 

Je hoeft alleen maar te geloven in Gods nooit falende en eeuwige liefde en 

je wordt gesterkt door zijn buitensporige genade (Hebreeën 13:9). Gods 

genade is zo veel omvattend dat je het niet moet uitleggen maar 

overdragen. 

In ons dagelijks leven zijn we vaak bezig met presteren, goed doen, sterk 

zijn, alles op orde houden. Bij God mogen we komen zoals we zijn. Met 

onze vreugde en met onze zorgen. 

Met dankbaarheid én met vragen. 

Misschien herkennen we dat ook hier, we zijn allen uniek, sommigen zijn 

geboren reisleiders anderen praktisch van instelling of goede 

penningmeesters of gewoon fijn gezelschap op reis. 

Hoe we ook zijn, we mogen leven uit Gods genade, niet alles uit eigen hand 

maar gedragen door Hem.                                                                                                    

OM OVER NA TE DENKEN 
 

Door Tineke Paulus                              
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              Zegen ons onderweg, 

                 Waar we ook zijn, 

           Laat ons rust vinden bij U. 

 

Dit was mijn laatste bijdrage als voorzitter van de CCC, met veel dankbaar-

heid en plezier kijk ik op deze periode terug. 

Dank u voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen 9 jaar. 
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Bedankje: 

 

De opbrengst van de “gezellige spelletjesmiddag” in de Najaarsweek in 

Groenlo is gedeeld met Zending over Grenzen en stichting Via Vita Nova. 

Van de stichting Via Vita Nova kregen we het verzoek een bedankje in de 

Wegwijzer te plaatsen. Ze zijn hier erg blij mee!  

Wilt u meer over deze stichting weten?  

Neem eens een kijkje op hun site! 

https://www.via-vitanova.nl 
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En voor u allemaal een gedicht voor het nieuwe jaar:  

 

Als in het jaar dat voor ons ligt, 

soms stormen in ons leven komen, 

en in een wankel evenwicht, 

ons d' adem bijna wordt ontnomen; 

 

laat mij dan als een vogel zijn, 

die zich het veilig nest mag kiezen 

bij dreiging uit het luchtdomein, 

waartegen hij het moet verliezen. 

 

En sla Uw vleugels om mij heen, 

die warmte bieden en bescherming; 

een schuilplaats zijn voor menigeen, 

op zoek naar liefde en ontferming. 

  

Dan zal ik met vernieuwde drang 

gesterkt en blij ten hemel stijgen; 

de Schepper prijzend met gezang. 

Ja, zelfs als donk're wolken dreigen.... 
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Het jaar 2026 is alweer even begonnen. Toch willen wij jullie van harte 

toewensen dat dit opnieuw een jaar mag worden waarin wij samen met onze 

Hemelse Vader mogen wandelen. Dat is het allerbelangrijkste in ons leven 

en ook van grote betekenis voor het samen optrekken binnen onze club, de 

CCC. 

 

Voorjaarsweek 

De voorbereidingen voor de Voorjaarsweek zijn in volle gang. Het 

programmaboekje is inmiddels digitaal verstuurd en de gedrukte versie is 

meegekomen met deze Wegwijzer. 

Velen hebben zich al opgegeven. Heb je dit nog niet gedaan, wacht daar 

dan niet langer mee. Voor de commissie is het belangrijk om tijdig te weten 

hoeveel personen er meegaan en voor welke activiteiten zij zich inschrijven. 

 

Jubileum – 40-jarig bestaan CCC 

Tijdens de voorjaarsweek hopen wij te gedenken dat de CCC 40 jaar 

bestaat. 

De viering van dit jubileum vindt plaats op woensdag 22 april. Alle leden en 

donateurs worden hiervoor van harte uitgenodigd. 

Er is een prachtig programma samengesteld met veel momenten van 

terugkijken. (Neem zelf ook wat oude fotoboeken mee). Daarnaast wordt er 

een heerlijke lunch aangeboden, daar zijn geen kosten aan verbonden. 

Let op: als je niet bent ingeschreven voor de voorjaarsweek in Si Es An, dien 

je je apart aan te melden voor de jubileum dag in verband met de catering. 

 

Reizen 

Het bestuur is zeer dankbaar dat er dit jaar vijf mooie reizen en daarnaast 

twee najaarsreizen worden aangeboden. Er is veel belangstelling voor deze 

reizen, wat ons erg verheugt. 

 

Databank / Vrijwilligers 

Tijdens de bestuursvergadering kwam naar voren dat wij regelmatig horen 

dat men het leuk lijkt om deel te nemen aan een commissie voor de 

Van de bestuurstafel 
 

Door Ineke Konijn                              
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Voorjaars- of Najaarsweek. Het is waardevol! En samen werken aan een 

mooi programma geeft verbinding en verdieping met elkaar. Lijk het je leuk? 

Meldt je! 

Ook als je belangstelling hebt om volgend jaar een reis te organiseren, 

nodigen wij je van harte uit om je aan te melden. Je hoeft het niet alleen te 

doen; andere coördinatoren helpen je graag. Schroom niet! 

Denk je: dat lijkt mij ook wel wat? 

Geef je dan op via dit mailadres: secretaris@chrcaravanclub.nl. 

mailto:secretaris@chrcaravanclub.nl
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Als je nog maar 2 jaar lid bent van de CCC, dan is de titel wel logisch. 

Vandaar dat we ons nu hier voorstellen. 

Wij zijn Philip en Nelly den Hollander uit Hendrik Ido Ambacht. Mooi om te 

vertellen waarom wij lid geworden zijn van de CCC. 

In september 2023 werd ik, Philip, getroffen door een ernstige 

hersenbloeding. Nelly, onze kinderen en kleinkinderen hebben aan mijn bed 

gezeten en afscheid van mij genomen. Ik heb dit allemaal niet meer 

meegekregen want ik lag in coma. Door een spoedoperatie werd mijn leven 

gered. God daarvoor alle dank en eer. Ik bleek geen enkele gevolgschade 

overgehouden te hebben van mijn hersenbloeding. 

Wij hadden een camperreis gepland naar Noorwegen, maar Nelly durfde dat 

niet alleen met mij aan. Zo werd het idee geboren om lid te worden van de 

CCC. We hopen ooit nog eens een reis met de CCC naar Noorwegen te 

maken. 

Nelly is haar hele leven werkzaam geweest in het onderwijs. Met de komst 

van de kinderen heeft ze haar baan opgezegd, maar later parttime weer 

opgepakt. Eerst in het gewone lager onderwijs en later in het speciale 

onderwijs. Ook Nelly heeft een jaar ziekzijn achter de rug. Zij werd in 

november ‘24 getroffen door een auto-immuunziekte. Er waren 13 dokters- 

en ziekenhuisbezoeken voor nodig om te ontdekken wat er aan de hand 

was. Na een kuur van een jaar Prednison is zij genezen verklaard. God is 

goed! 

Philip is 42 jaar in dienst geweest van de Politie Rotterdam, waarvan de 

laatste 20 jaar chef op de meldkamer 112. 

We doen beiden veel vrijwilligerswerk. Nelly begeleidt de 

vrouwenontmoeting op vrijdag bij Thuis in West. Daar komen vrouwen uit 

allerlei culturen bij elkaar en doen ze activiteiten. Nelly is ook mentor bij 

GlobalRize, een internet zendingsorganisatie waar deelnemers zich 

inschrijven voor een bijbelcursus. Philip draait op woensdagmorgen een 

repaircafé bij Thuis in West. We repareren daar voornamelijk kleine 

huishoudelijke apparaten en geven die zo een tweede leven. De buurt in 

Rotterdam-West weet ons te vinden. Verder is Philip ouderling voor het 

ouderenpastoraat en ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) en sluit hij 

Je gezicht ken ik wel maar….. 
 

Door Philip en Nelly den Hollander                              
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in die functie regelmatig huwelijken. Ook geeft hij geregeld les op de 

politieacademie, waar hij centralisten voor de meldkamer 112 opleidt. Omdat 

er nog wat ruimte in de agenda was ben ik, Philip, ook nog bestuurslid van 

Stichting Jemima. Deze stichting onderhoudt een christelijk kindertehuis in 

Beit Jala, een dorpje naast Bethlehem. Hier wonen 20 gehandicapte 

kinderen, soms dubbel gehandicapt. Daarnaast komen er elke dag 20 

gehandicapte kinderen van huis naar dit tehuis. Ze krijgen daar onderwijs en 

fysiotherapie. Er werken allemaal christen Palestijnen. Zie www.jemima.nl  

We zijn gezegend met 4 zoons, waarvan 3 op aarde en Adriaan al bij God in 

de hemel mag zijn. Ook hebben we 3 schoondochters en een pleegdochter. 

Verder hebben we 3 kleinkinderen die bij ons op het dorp wonen bij onze 

oudste zoon en schoondochter. 

Onze eerste CCC-reis was 2025. Vijf weken door Italië gereisd. Wat een 

belevenis met zo’n gezellige groep vijf weken optrekken.  

Wij beiden zijn slecht in “nee” zeggen en als gevolg daarvan zitten we nu in 

de organisatie van de Najaarsweek 2026. En we hebben ons ingeschreven 

voor de juni-reis naar Frankrijk. Maar wachten nog op de uitslag van de 

loting. We geven de pen door aan Dolph en Hanneke Thierry. 

http://www.jemima.nl/
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Hier volgt een beschrijving van de CCC-kampeerreis van 10 juni tot 10 juli 

2025. Een volle maand met elkaar op reis door Frankrijk met 19 equipes: 14 

caravans en 5 campers.  

De reis gaat vanaf een 

startcamping in Diekirch in 

Luxemburg naar de 

Middellandse Zee en vandaar 

naar de Atlantische Oceaan om 

via Normandië te eindigen in 

Chaam. Een echte 

kennismaking met de diverse 

landschappen van het mooie 

Frankrijk.  
Tijdens deze reis maken we, naast een paar overnachtingscampings, alleen 

gebruik van RCN-campings, waar we meerdere dagen verblijven.  

In dit verslag vertellen we in grote lijnen wat we op en vanuit die campings 

gedaan en zoal beleefd hebben. 

RCN-camping Belledonne (Le Bourg-d’Oisans) bereiken we op dag drie en 

we zullen daar zes dagen verblijven. De 

camping ligt 

er 

prachtig 

bij, aan 

de 

voet 

van de 

Alpe 

d’Huez, 

met zicht 

op de Franse 

Alpentoppen. De CCC-vlag wordt daar 

voor het eerst gehesen en is tijdens de 

reis ons oriëntatiepunt.  

Verslag frankrijkreis 2025 
 

Door Teake de Groot                                                                        van 10 juni -10 juli 2025                             
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Het welkomstdiner valt in de smaak en plannen 

voor uitstapjes worden gemaakt. Samen of in 

een groepje wordt de omgeving verkend. 

Natuurlijk is de plaatselijke markt in trek, 

maar ook wordt de Alpe d’Huez bezocht. 

Bekend vanwege de Tour de France met 

zijn bochten en de schoonheid daarboven. 

Een aantal gaat met de kabelbaan omhoog 

naar de sneeuw van Les Deux Alpes. Ook 

vieren we op deze camping onze eerste 

vakantie-zondag. Een dag die we op een 

speciale manier invullen, waarover later meer.  
Natuurlijk komen de jeu-de-boules-ballen 

tevoorschijn. En dit alles onder prima weersomstandigheden. Aan warmte 

geen gebrek!  

 

Maar de reis gaat verder. Nog meer 

naar het zuiden. We hebben een tocht 

van 450 km voor de boeg en 

bereiken RCN Domaine de la 

Noguière in Le Muy aan de Côte 

d’Azur. Een heel andere 

omgeving. Wat fijn dat er airco in 

de auto bestaat! En een mooi 

zwembad, waar je zo naar toe kunt 

lopen. 

Natuurlijk wordt 

het strand bezocht. Zelfs twee keer. 

Jammer dat de mannen wat watervrees 

hebben, maar ze kunnen mooi een oogje in 

het zeil houden. Een volgende dag gaan we 

met de boot naar Saint-Tropez, waar we 

ons verwonderen over de decadente 

omgeving.  

Iets heel anders is het bezoek aan een 

wijnproeverij bij chateau Roseline. Er 
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worden drie wijnen geproefd uit hetzelfde glas. Zonder hapjes tussendoor. 

Niet iedereen trekt daar blijde gezichten bij! Maar er worden 

wel heel wat flessen meegenomen naar huis.  
Ook hier vieren we de zondag. Dit doen we vier keer tijdens 

de reis. Steeds met een andere opzet. Onder vaste 

begeleiding van een organiste zingen 

we hoofdzakelijk liederen uit de 

bundel van Joh. de Heer. Alles in de 

openlucht en andere campinggasten 

kunnen aanschuiven. Er wordt 

gecollecteerd voor Woord en Daad en 

na afloop drinken we gezellig          

koffie. ’s Avonds is er een zanguurtje. 

Vaak in combinatie met het voorlezen 

van gedichten.                                          

Een mooie invulling van de zondagen.  

Vanaf de kust 

trekken we het Franse 

binnenland in naar de RCN 

camping Val de Cantobre in 

Nant in de Aveyron. Dit gebied 

is rijk aan natuurlijke 

schoonheid en historische 

bezienswaardigheden. Gezien de 

temperatuur is er veel belangstelling  

voor het prachtige zwembad, maar we 

doen meer. Natuurlijk bezoeken we de 

plaatselijke markt en op een mooie 

zomeravond spelen we het 

cadeauspel.  

Ook het culturele aspect is in trek. De 

tempeliersplaats La Couvertoirade met 

haar rijke geschiedenis wordt bezocht 
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en de grot van Dargilan. Deze grot is werkelijk 

schitterend. Een wandeling van 1 km van 

ongeveer vijf 

kwartier. Je 

daalt in de 

grot flink af 

met veel 

trappen! Het 

is er slechts 

10 graden. 

Heel wat 

anders dan 

we tot nu toe 

gewend zijn!   

Natuurlijk wordt ook Millau met zijn mooie 

brug met een bezoek vereerd en elders kun 

je fietsen op het spoor. Tussen de bedrijven is er aandacht voor een jarige. 

Het daarvoor gemaakte CCC-lied wordt luidkeels gezongen. Ook wordt er 

een caravanband verwisseld. Mooi om te zien hoeveel (technisch) talent er 

in de groep aanwezig is. 

Via een prachtige route komen we 

vervolgens aan op RCN Le Moulin de la 

Pique in het mooie gebied van de 

Dordogne. Het blijft warm. Reden zelfs om 

een dag geen gezamenlijke activiteiten te 

ondernemen. Wel tijd om ons voor te 

bereiden op de pannenkoekavond. Altijd 

een succes. De heren zetten hun beste 

beentje voor. Zelfs een hamburger zien we 

verschijnen. De leiding is royaal met ijsjes. 

Ook deze keer valt er weer wat 

te kiezen.  

Met een boot maken we een 

prachtige tocht over de 
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Dordogne. In een schitterende 

omgeving. Echt het gevoel dat je op 

vakantie bent.  
Sommigen verkennen nog het mooie 

plaatsje Sarlat en we sluiten het 

bezoek aan deze camping af met 

een gezellig diner op een terras met 

een prachtig uitzicht. 

De Vendée is het volgende gebied 

dat we gaan verkennen en camping 

RCN la Ferme du Latois wordt onze 

bestemming. Een prachtig 

fietsgebied, waar dan ook een 

dankbaar gebruik van wordt 

gemaakt. Maar natuurlijk zijn ook de 

stranden aantrekkelijk met de boulevards, zoals die van 

Les Sables d’Olonne. Direct achter de boulevard ligt 

een kleine wijk met mooie "muurschilderingen", 

gemaakt van schelpen en andere materialen die de 

kunstenares (die zelf in één van de straatjes woont) op 

het strand heeft 

gevonden.  
Bijzonder is het 

bezoek aan Puy de Fou, een 

park met historische spektakels en 

shows. Het is een eindje rijden en je staat 

wel even in de rij, maar je krijgt dan ook 

wel waar 

voor je 

geld! 

De laatste avond op deze camping staat in 

het teken van een Amerikaanse maaltijd. 

Iedereen maakt wat klaar. Wat een 

verscheidenheid! We zoeken een 

schaduwrijk plekje op en genieten van de 

gerechten. Alles is lekker en er blijft niets 

over. Een ijsbuffet vormt het sluitstuk. 

De dag erop slaat het weer wat om en 

krijgen we een beetje regen. Gelukkig 
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van korte duur. De zondagse samenkomst kan 

daardoor niet doorgaan, maar het 

zanguurtje wel. De volgende dag is het al 

weer inpakken en  wegwezen.  
Na het eendaags bezoek aan een 

tussencamping en een slotrit van ruim 

450 km komen we aan op onze laatste 

camping: RCN de Flaasbloem in Chaam. 

Ook hier kan er prachtig gefietst worden. Maar 

het betekent ook het einde van onze reis. Een reis van 

ongeveer totaal zo’n 4000 km met een sterk afwisselend landschap, waar 

we met genoegen op terug kunnen zien. We mochten van alles beleven, de 

sfeer was prima en er waren goede gesprekken. Redenen om hier tijdens de 

afscheidsavond tijdens het 

viergangendiner 

aandacht aan te 

besteden.  

Ook het lach-

element ontbreekt 

op deze laatste 

avond niet. We 

krijgen bezoek van een André-

van-Duinachtig-figuur met zijn Leida die ook graag op vakantie willen. 

De zeskoppige leiding wordt hartelijk bedankt voor wat ze voor en tijdens de 

reis voor ons hebben betekend. 

Bovenal gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader, Die voor ons zorgde. 

We mochten allemaal weer veilig thuiskomen. Het wachten is nu op de 

reünie. 

En die is er inmiddels al geweest wanneer u dit verslag onder ogen krijgt. 
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Het was een fijne week in Groenlo, dankzij de geweldige inzet van de 

commissie, die bestond uit Leny en Cor, Jolien en Freddy, Andries, Berny, 

Hans en Annie.  
Helaas moesten Hannie en Piet verstek laten gaan omdat Hannie, na een 

val met de fiets, thuis moest rusten met een flinke hersenschudding. 

De opening op vrijdagavond 

vond plaats in het restaurant, 

waar een heerlijk koud/warm 

buffet voor ons klaarstond. 

De commissieleden werden 

voorgesteld. Gememoreerd 

werd nog het overlijden van 

Willem Hamoen, die de 

“kartrekker” van deze week zou 

zijn geweest. 

Op zaterdagmiddag (6 sept.) 

maakten we in 4 groepen een wandeling door Groenlo,  

en bezochten we 

daarna de 

prachtige 

basiliek, waar 

iemand aanwezig 

was die alles wist 

over de 

geschiedenis van 

deze kerk.  
We zongen nog 

een aantal mooie 

liederen bij het 

prachtige orgel, 

dat bespeeld 

werd door Philip 

den Hollander. 

Verslag Najaarsweek Groenlo 
 

Door Marcla Trouwborst, foto’s: Hennie Hol                              van 5 t/m15 september 2025                             
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De zondagse 

dienst werd 

gehouden in de 

tenniszaal, waar 

de heer Jan 

Boer uit Hoorn 

voorging. Hij las 

Genesis 16, 

waarvan vers 8 

de kerntekst 

was. 

“ Waar komt u vandaan ? Waar gaat u heen?  Keer terug naar de Bron.! “ 

 

Gelukkig was het heerlijk zonnig weer, zodat we, traditiegetrouw, weer met 

elkaar in een kring op het veld konden zitten onder het genot van onze 

drankjes en 

hapjes.  
Hier ontstaan 

vaak mooie 

onderlinge 

gesprekken.  
Freddy en 

Jolien 

verzorgden          

‘s avonds het 

zang uurtje 

met thema        

“ Brief aan de psalmdichters”. De liederen waren speciaal op dit thema 

uitgezocht. 

Op maandagochtend 

waren er fietstochten met 

koffie onderweg en een 

lunch. 

‘s Middags kon men een 

ritje met de trein maken, 

door Groenlo, langs de 

vestingwallen en werd er 

een kaasboerderij 

bezocht.  
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De kennismakingsontmoeting vond plaats met de nieuwe (gast)leden. 

 

Op de 

reiscommissie 

vergadering, die 

‘s avonds 

gehouden werd, 

waren alle 

belangstellenden 

welkom. 

Men hoopte dat 

er leden enthousiast gemaakt zouden worden om ook een reis te gaan 

organiseren.  

Helaas was het 

dinsdag een 

hele 

regenachtige 

dag. Op het 

programma 

stond een 

bezoek aan het 

openlucht 

museum 

 “De Erven Kots” 

gepland en dat moest toch doorgaan. 

We werden ontvangen met koffie 

en een pillewegge, wat goed in 

de smaak viel. En dan toch 

maar onder de paraplu naar 

buiten.  
De uitgebreide lunch tussen de 

middag maakte veel goed. 

Het avondprogramma “ Zwerven 

over de Veluwe “ werd verzorgd 

door Rien Mouw uit Doornspijk.  
Hij had een klankbeeld gemaakt 

met prachtige beelden en een 

boeiende vertelling met achtergrondmuziek en de geluiden van de dieren. 
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Ook de excursie, 

op woensdag 10 

sept., naar de 

Stoomzagerij was 

erg interessant.  
 

Op donderdag 

was er weer een 

fietstocht voor de 

overige fietsers,  

 

 

 

 

 

hetzelfde traject als maandag, 

evenals de treinrit in de middag. 

 

 

 

Nu kwam in de avond het koor 

“Halleluja” uit Doetinchem voor ons 

zingen, een fijne avond waarop we 

zelf ook nog liederen mee konden 

zingen.  
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Vrijdag: In het programmaboekje 

stond, “Leuke middag, laat je 

verrassen.” Nou dat werd wel 

waar gemaakt! 

Midden op het veld, in de buurt 

van de tent, waren allerlei spellen 

opgesteld en daar omheen 

kraampjes met allerlei lekkers 

zoals: broodjes hamburger en 

knakworst, koffie en thee met 

koek, pannenkoeken, 2 soorten 

soep en pepernoten. 

Bij sommige spellen werd er 

zeer fanatiek gespeeld, het 

ging dan ook om punten voor de 

prijs.  
Even dreigde alles in het water te 

vallen vanwege een enorme 

stortbui met onweer. 

Maar daarna werd het weer 

zonnig en droog. Het was een 

gezellige sfeer en velen bleven 

nog wat napraten aan de picknick 

tafels, die her en der op het veld 

stonden. 

 

Ook dit jaar verliep de communicatie tussen de commissie en de leden via 

de QR code. 

Even wennen, maar dan gaat het ook prima. 
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Zaterdag 13 september. De Algemene Ledenvergadering. 

Het was  goed te merken dat er al veel leden naar huis waren gegaan. 

Dit lijkt een trend te gaan worden en  

daarom is er besloten voortaan in de Voor- 

en Najaarsweken slechts 1 weekend te 

plannen. Leden die een nieuw lid hadden 

aangebracht werden met een handdoek 

verrast. 

Tijdens de vergadering namen we afscheid 

van Annie Eppinga. Zij is vele jaren de 

secretaresse van de reiscommissie        

geweest.               

Haar opvolgster, Ina Geluk, kon helaas niet aanwezig zijn. 

           Tijdens het 

slotdiner in 

restaurant 

Spiekerman te 

Meddo werden 

de winnaars       

van de 

diverse 

spellen 

bekend 

gemaakt.                                                                                                

 

In de zondagse samenkomst is Arjan van den Noort de voorganger.  
Andries verzorgde ‘s avonds de zangdienst.  
En dan is het alweer maandag en vertrekken de meeste leden. 

Met dankbaarheid mogen we terugzien op een geslaagde en gezellige 

Najaarsweek. 

 

Wij willen de commissieleden hartelijk danken voor hun inzet. 

Maar bovenal danken wij onze Hemelse Vader, Die het mogelijk maakte, dat 

we met elkaar zo’n fijne week mochten hebben, danken voor de onderlinge 

contacten, vriendschappen en gesprekken. 

We hopen elkaar in de Voorjaarsweek in Balkbrug weer te ontmoeten. 
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VAN DE PENNINGMEESTER  

CONTRIBUTIE 2026 

Aan het begin van het nieuwe jaar is het ook weer tijd om uw aandacht te 

vragen voor de contributie 2026. 

Wilt u die s.v.p. vóór 15 maart 2026 aan ons overmaken? 

Een echtpaar is € 65,-- verschuldigd; een alleenstaande € 55,--. 

De bijdrage voor de donateur is € 20,-- 

Ons CCC-bankrekening is: 

NL 61 INGB 0004 8966 46 t.n.v. Christelijke Caravan Club  

Onder vermelding van contributie 2026 of donateur 2026 

Wilt u, indien mogelijk, ook uw CCC-lidmaatschapsnummer c.q. 

donateursnummer vermelden op de overschrijving? Uw nummer kunt u vinden 

in de ledenlijst. 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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